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Dicktbij

In een periode van stilstand mocht ik het dichten herontdekken.

Ik leerde opnieuw dansen met Zijn eeuwenoude woorden, wat in oktober
2017 resulteerde in mijn eerste gedichtenbundel Dans!

Nadat ik uiteindelijk geheel mocht herstellen,

en de drukte van het leven zich weer liet invullen, bleven de woorden
gelukkig nog steeds komen.

In januari 2019 wilde ik daarom graag de uitdaging aangaan om elke dag
een aantal hoofdstukken uit de bijbel te lezen en over een gekozen tekst-
gedeelte een gedicht te schrijven. Dit mag ik tot op de dag van vandaag
nog steeds doen. Het brengt mij elke dag weer een stukje dichterbij de
Vader en het helpt mij om echt weer even stil te staan, zonder in gedachten
al weer verder te rennen.

Afgelopen zomer werd ik hier opnieuw weer bij bepaald toen ik besloot
om gedurende een aantal weken even afstand te nemen.

Maar dat die afstand niet alleen het dichten maar ook mijn

relatie met de Vader betrof had ik te laat in de gaten, waardoor het steeds
moelijker werd om toenadering te zoeken.

Maar gelukkig kwam Hij dichterbij en mocht ik weer opnieuw beginnen.
Al eerder ontstond het verlangen om deze gedichten in de vorm van een
dagboek uit te geven, en ik ben enorm dankbaar dat het werkelijkheid
mocht worden.

Ik hoop en bid dat alle geschreven woorden je hart en je gedachten
mogen vullen met Zijn liefde, je handen en voeten met Zijn kracht, je ziel

met Zijn vrede en je tijd met Zijn rust om je te brengen op die plek waar Hij
DICHTERBLIJ is dan ooit!



Januari
Rimpels

Wanneer een steen het water lijkt te raken,
zijn het de rimpels die dat zichtbaar maken.
Het wateroppervlak verstoord, het leek zo volmaakt,

en toch, heel snel is al niet meer te zien waar de steen het water heeft
geraakt.

De vele rimpels van zojuist zijn verdwenen,

en het water is als vanouds weer spiegelglad,

maar ver onder het wateroppervlak,

voegt deze steen zich bij eerder gegooide stenen.

En daar diep beneden geland,

wordt afgebroken wat net kwetsbaar groeide te midden van afval en zand.

En zo is het ook zo vaak met mijn hart,

door een gebeurtenis opnieuw verward,

niet langer zichtbaar voor de ander,

maar toch maken lang verdwenen rimpels

dat ik onzichtbaar verander.

Mijn hart gaat steeds een beetje meer dicht,

en het is moeilijker om me te focussen op het licht.



Daarom Heer, kan ik niet anders dan U te vragen,

Heer wilt U steeds opnieuw in mijn diepste binnenste duiken,
en alle stenen één voor één naar boven dragen,

zodat mijn hart rimpelvrij weer opnieuw kan ontluiken?



[ jonuari
Genesis 1: 27

En God maakte de mens. Hij maakte hem zo, dat hij heel veel op Hem leek.
De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw.

Geliefde,

vol liefde besloot Ik me geheel aan jou toe te wijden,

en lk glimlach als ik terugdenk aan al die talloze keren.

waarin je steeds opnieuw bereid was van mij te leren,

en je zo stapje voor stapje steeds meer op mij bent gaan lijken.
Mijn gebed voor jou vandaag is;

ga, struikel, val en ik zal je helpen op te staan,

om zo vanuit nieuwe kracht dit jaar in te gaan.

-
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2 joausari

Jesaja 1: 18

De Heer zegt:

Laten we zien wie er in zijn recht staat.

Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,
Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

Rood is de kleur van het verleden,

maar door Het offer aan het kruis,

is wit de kleur van Zijn heden,

schoon, geheeld en Thuis.

Rood is de kleur van gebrokenheid,

maar door Zijn gerechtigheid,

is wit de kleur waardoor wij worden omgeven.

Heer, leer ons iedere dag opnieuw in Uw vrijheid te leven.
Laat Uw genade diep doordringen in ons hart,

zodat Uw kleur puur en rein, Toekomst geeft aan onze smart.



3 joauari

1 Samuel 3: 10

En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren:
‘Samuel!, Samuell’.

En Samuel antwoordde: ‘Spreek uw dienaar luistert’

O Heer, ik wil zo graag breder en dieper uw stem leren verstaan,
maar ikzelf en alles om mij heen houden mij hier vaak zo ver vandaan,
Zelfs al vind ik de stilte om naar uw woord te luisteren Heer,

er is zoveel waardoor ik wordt afgeleid, telkens weer.

O Heer, ik vind het zo lastig om in mijn wirwar van gedachten,

te ontwaren welke woorden van U daar op mij wachten.

En toch besluit ik vandaag opnieuw vol te houden,

mijn eigen los te laten en U zo te vertrouwen;

dat ik luister, wanneer u mij roept net als de voorgaande keren,

O Heer, ik wil nog zoveel meer van U leren!



Y jonuari
Romeinen 1: 12

Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door
het mijne.

Ik zie ze als ze één voor één het station binnengaan,

klaar om allemaal hetzelfde reisdoel achterna te gaan.

Hun koffer of rugtas houden ze stevig vast,

vastgeklampt aan het verleden, dragend hun eigen last.

En dan gaan ze, de één overtuigd, de ander twijfelend maar ze stappen
allemaal in,

voor een ieder is dit een nieuw begin.

Onderweg komen de ontmoetingen op gang,

bij de één gaat het vanzelf, de ander start onzeker en bang,

Maar verhalen worden gedeeld en harten geraakt,

en als ze overstappen zie je goed wat voor verschil dit heeft gemaakt.
Een jongen met een rugtas, draagt heel even de koffer van de vrouw die
naast hem zat,

en een oude man geeft hiermee het kleine meisje naast hem de kans die hij
als kind nooit heeft gehad.

En langzaam vullen Vreugde en Vrede de trein,

omdat lasten Samen nou eenmaal beter te dragen zijn.
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5 joiari
Spreuken 2: 6

Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en
inzicht.

Ik ben op zoek naar de bereidheid,

iedere dag te willen groeien in Uw wijsheid.

Ik ben op zoek naar ruimte voor nieuwe inzichten,

zodat kennis mijn leven zal verlichten.

Ik ben op zoek naar dat ene uurtje vrije tijd,

om zelf op onderzoek te gaan naar Uw waarheid.

Ik ben op zoek naar woorden waarmee U mij steeds dichterbij wenkt,
en mij daarbij zoveel meer wonderlijke liefde schenkt.

Heer, ik ben op zoek naar U!



b januari
Psalm 5: 8
Maar ik mag bij u komen,

Want u bent goed voor mij.
Ik wil u vereren en voor u knielen in uw heilige tempel.

Maar ik, Ik! mag bij U komen,

U koos mijl, om heel dicht bij U te wonen.

Als ik hierbij stil sta en er goed over nadenk,

raak ik ontroerd, want Heer dit is echt het mooiste geschenk.

O Heer ik wil niets anders meer,

dan U loven en kniel in ontzag voor U neer.

Thuis bij U, wat een voorrecht, te midden van gebrokenheid en pijn,

wetend dat het nog maar een afspiegeling is van hoe het straks echt zal zijn.

Heer, met heel mijn hart dank ik U, U bent zo goed,
en ik verlang naar het moment dat ik U straks daadwerkelijk ontmoet.
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7 januari
Genesis 8: 1

Maar God was Noach en alle dieren bij hem in de boot niet vergeten. Hij
zorgde ervoor dat de wind het water wegblies, zodat het water zakte.

Op deze dag wil Ik dat je beseft en weet,

dat Ik jou geen moment uit het oog verlies of vergeet,

Ik ben bij je op ieder moment van de dag,

ook wanneer het verdriet te groot is voor je lach.

Mijn gebed voor jou vandaag is;

Al lijkt de zee te groot, en het water te diep,

luister naar de wind en weet dat |k het ben die jou tot leven riep.



9 joauari
Mattheus 3: 17

En uit de hemel klonk een stem:
Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde,

Hij is het die in jou vreugde vindt,

ben jij daar zelf ook van overtuigd mijn kind?

Of is het schuld en schaamte die je hiervan weerhoudt,
angst om niet goed genoeg te zijn,

woorden van anderen die je hart vullen met pijn.

En zoveel meer wat jou belemmerd te stralen als goud.
Kind ik bid: laat het maar los.

En verlies je samen met mij in onze verlangens en dromen,
zo maak je Mijn Vreugde volkomen!
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9 jonuars Tl @)’
Jesaja 12: 2

U bent mijn Redder,

Ik zal op U vertrouwen en niet meer bang zijn.
Want U bent mijn kracht en mijn lied.

U heeft mij gered!

Geliefd kind, ik zie je dobberen op de golven van het leven,

donkere wolken hebben je bijna geheel omgeven.

En tegelijk zie ik die ene reddingsboei die voortdurend jouw zijde kiest.
Prachtige schepping, ik zie twijfel en angst je ogen kleuren,

nu de golven je dreigen mee te sleuren.

En tegelijk hoop ik dat je het vertrouwen in mij niet verliest.

Ik bid dat je steeds weer Mijn Redding zal ervaren,

en diep van binnen weet: er is niet groters dan Genade!!



10 januari
1 Samuel 7: 12
Toen zette Samuel een steen overeind tussen Mizpa en Sen. Hij noemde die

steen: Eben- Haezer
(Steen van de hulp) Want zei hij “tot hier heeft de Heer ons geholpen” !

Vandaag wil ik je uitdagen,

op zoek te gaan naar die momenten in je leven,
waar jij heel sterk Gods hulp hebt mogen ervaren,
en hem daarvoor Lof, Eer en Dank te geven.
Vandaag wil ik je vragen,

heel bewust die stenen van hulp te benoemen,

ze opnieuw te laten wortelen in je hart,

zodat je ondanks tijden van lijden en smart,

kan zeggen; God, in en door U kan ik roement!!
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