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Zie wat je nooit eerder zag 
en voel je hart sneller kloppen.  

NEW YORK
TIMES 

BESTSELLER
AUTEUR

Hét boek voor de 40- dagen tijd.



Het is volbracht

Charles Martin

Genre Geloofsopbouw Uitvoering Paperback
Formaat 14,8 x 21 cm Aantal pagina's 364 Prijs €21,95

Gepubliceerd februari 2025 Nur 707 ISBN 9789083507316
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In veertig dagen neemt bijbelleraar Charles
Martin je mee op een zoektocht door de Bijbel
naar de betekenis van het kruis. De auteur
wandelt als het ware met je mee naar het kruis
om het elke keer weer van een andere kant te
bekijken. Onderweg geeft hij je antwoord op een
aantal belangrijke vragen zoals: Wat werd er
precies uitgewisseld aan het kruis? En waarom
koos God deze gruwelijke weg om het
zondeprobleem van de mensheid aan te
pakken? Charles blijft heel dicht bij Gods Woord
en vertolkt de boodschap op indrukwekkende
wijze. De woorden zijn simpel, eerlijk en direct.
Ze helpen je om het offer van Jezus te begrijpen,
zodat je het diep in je hart kunt voelen.

Of je nu net christen bent of al heel lang, in deze
veertig-dagen-reis worden je ogen wijd
geopend en maakt je hart een sprong van geluk
als je het antwoord vindt op de vraag: “Heer,
waarom ik? Waarom heeft U dit voor mij
gedaan?”.

Elk hoofdstuk duurt 1
kopje koffie

Auteur van de verfilmde
roman ‘Over bergen heen’

Een 40-daagse pelgrimstocht
terug naar het kruis

Charles Martin
Charles Martin is een New York Times en USA Today bestseller schrijver
van tientallen boeken, waaronder de verfilmde roman ‘Over bergen
heen’ (The mountain between us). Zijn werken zijn in meer dan 15 talen
vertaald en hij won diverse prijzen. Charles woont met zijn vrouw Christy
en hun drie zonen in Jacksonville, Florida. Voor meer informatie zie:
charlesmartinbooks.com. 

BEKIJK DE
VIDEOBOODSCHAP

VAN DE AUTEUR
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Ontdek wat er gebeurt als je je blik op Jezus richt!



WIJ ZIEN JEZUS

Zou jij Jezus willen zien? Ik wel! Wat lijkt het mij
fantastisch om hem met eigen ogen te zien als
Hij terugkomt op de wolken. Maar ook nu al
mogen we in het geloof de woorden van
Hebreeën 2:9 fluisteren: ‘Maar wij zien Jezus!’  
  
Als we naar onszelf kijken, dan zien we alleen
maar zonde en schuld. Maar als we naar Jezus
kijken valt dat allemaal weg. Wat overblijft is
Jezus alleen en Zijn liefde voor ons. Daarom is
het zo belangrijk om elke dag op Jezus te zien. 
  
Dit boek bevat 77 overdenkingen die je daarbij
helpen. Geschreven met voorbeelden van en
voor deze tijd. Het boek is het hele jaar door te
gebruiken, maar vooral geschikt voor de
veertigdagentijd.  Elke overdenking bevat een
foto van een prachtige lucht. Het is een beeld
van de wolken waarop Jezus ooit zal
terugkomen. Dit boek helpt je om verlangend
uit te zien naar die dag! 
 

Genre Overdenkingen Uitvoering Paperback
Formaat 14,8 x 21 cm Aantal pagina's 260 Prijs €19,95

Gepubliceerd februari 2025 Nur 707 ISBN 9789083507309

Inclusief 77 prachtige
afbeeldingen

Zeer geschikt voor de 
40-dagen tijd

Auteur van de website
www.chirstelijkegedichten.com 

Leo Heuvelman
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Leo Heuvelman
Leo Heuvelman is ondernemer, dichter en schrijver. In 2015 begon hij
tijdens een ingrijpende periode van ziekte met het schrijven van
gedichten die hem hielpen zijn emoties te voelen en te verwerken.
Inmiddels inspireert hij met website www.christelijkegedichten.com
duizenden christenen. Ook schreef hij  de boeken 'Troost bij lijden”,
“Wees niet bang” en "De 100 mooiste Bijbelverzen". Met zijn nieuwe boek
“Wij zien Jezus” wil hij de lezer aanmoedigen om steeds meer naar Jezus
te kijken en samen uit te zien naar de dag waarom Hij terugkomt. 
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Laat je raken door de wonderen die
God doet in deze tijd. 

Met getuigenissen van o.a.:

Priscilla 
Docter-Agteres

Marcel & Lydia
Zimmer

Jurjen 
ten Brinke

CONCEPT
COVER



Iedere dag gebeuren er een ontelbaar veel wonderen
over de gehele wereld. Alleen al in ons kleine landje
gebeuren er zoveel wonderen, dat het soms 'gewoon'
lijkt te worden. Wonderen worden niet altijd meer als
een wonder gezien. 

Daniël van Dronkelaar heeft door de jaren heen veel
verhalen over wonderen van mensen gehoord en zelf
ook wonderen mogen ervaren. Hij besloot de
getuigenissen te verzamelen en de mooiste verhalen uit
te brengen in dit boek ‘’De wonderen zijn de wereld niet
uit’’. Het boek bevat 77 verhalen. Op de website
www.365wonderen.nl zijn nog veel meer verhalen te
lezen. Genoeg voor elke dag van het jaar. 
Aan het boek werkten diverse bekende Nederlanders
mee zoals Willem J. Ouweneel, Jannica van Barneveld,
Priscilla Docter, Jurjen ten Brinke, Kees Kraaijenoord en
Marcel & Lydia Zimmer

Laat deze getuigenissen je hart raken en je geloof
verdiepen. Want de wonderen zijn de wereld niet uit. 

Daniël van Dronkelaar
In 2021 werd Daniël van Dronkelaar stilgezet door een teken van God. In
september van dat jaar kreeg hij de onverwachte opdracht een boek te
schrijven. Dit resulteerde in ‘De wonderen zijn de wereld niet uit'; een
verzameling bijzondere en aangrijpende verhalen. Door dit proces vond
Daniël zelf een levend geloof en de moed om als spreker zijn eigen
getuigenis te delen. Met dit boek wil hij Nederland laten zien dat Gods
wonderen nog steeds werkelijkheid zijn, zelfs in deze tijd.

77 waargebeurde
verhalen 

Met medewerking
van diverse bekende
Nederlandse
christenen

Genre Waargebeurd Uitvoering paperback
Formaat 17 x 24 cm Aantal pagina's 200 Prijs €21,95

Gepubliceerd maart/april 2025  Nur 707 ISBN 9789083507361

DE WONDEREN
ZIJN DE WERELD
NIET UIT
Daniël van Dronkelaar

7

          *Conceptcover
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Engelen, (on)zichtbaar aanwezig in
jouw leven vandaag.



Volgens velen zijn engelen slechts een fabeltje. Je
kunt ze immers niet natuurkundig waarnemen?
Toch is het opvallend dat tegelijkertijd ook veel
mensen vandaag wanhopig verlangend op zoek
zijn naar iets dat hen beschermt en dat het aardse
overstijgt. 

De Bijbel spreekt openlijk en vaak over engelen.
God zet zijn engelen in bij zijn plan met deze
wereld en met ons. Engelen en hun werk
onderstrepen God grootheid en almacht. Het
geloof in het bestaan en het werk van de engelen
zijn een enorme verrijking voor ons geloofsleven,
ze brengen de hemelse werkelijkheid dichterbij. 

'Hemelse beschermers’ maakt je bewust van het
bestaan van engelen in onze wereld en zal je laten
verwonderen over hun onzichtbare, maar
belangrijke bediening. De bijna veertig
toegevoegde persoonlijke getuigenissen
onderstrepen op een bijzondere manier Gods
liefde en zorg voor zijn kinderen. 

HEMELSE
BESCHERMERS
Henk van Dorp

Een indrukwekkende
Bijbelstudie over engelen 

Inclusief bijna 40
persoonlijke getuigenissen

Van de auteur van
'Verlangen naar de
hemel’

Genre Bijbelstudie Uitvoering Paperback
Formaat 14,8 x 21 cm Aantal pagina's 288 Prijs €17,95

Gepubliceerd februari 2025  Nur 707 ISBN 9789083468488

Henk van Dorp
Henk van Dorp is samen met zijn vrouw Trijnie al sinds 1984 verbonden aan
een evangeliebediening binnen VIANOVA (de voormalige BEZ) in België.
Henk heeft een grote liefde voor Gods Woord en is zo’n 40 jaar betrokken
bij het Bijbelonderwijs in gemeenten in Vlaanderen en Nederland. Ook
geeft hij les aan de Evangelische Toerusting School. Als spreker is hij
betrokken bij de 4e Musketier België. Eerder verschenen van zijn hand de
boeken “Uw woord is de waarheid’ en het succesvolle boek ‘Verlangen
naar de hemel'. 
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Het mooiste, en tegelijk het
moeilijkste geschenk
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Willem J. Ouweneel

VERGEVING

Vergeving speelt een wezenlijke rol in de Bijbel en is
volgens sommigen zelfs de kern van het
christendom.  Er is niets wat ons zo diep in het hart
van God laat kijken als de Goddelijke vergeving.
Vergeving is misschien wel het allermooiste, en
tegelijk het allermoeilijkste wat je iemand kunt
geven. Er is in veel gevallen niets wat méér van een
mens vergt dan een ander vanuit het diepst van zijn
hart vergeving te schenken. 

Vergissen is menselijk en goddelijk. Andere mensen
vergeven is de belangrijkste bijdrage die christenen
kunnen leveren aan een wereld die tot op de
wederkomst van Christus wel nooit volmaakt zal
worden, maar die zij in elk geval kunnen proberen
iets draaglijker te maken. Een wereld met minder
wrok en haat en met wat meer welwillendheid en
genegenheid. 

Daar wil dit boekje graag wat over zeggen. Ten
eerste om lezers te helpen de Goddelijke vergeving
dieper te begrijpen. Ten tweede om lezers te helpen
anderen die diepe vergeving te schenken. 

Gods eerste zegening

Ontdek wat God deed
voor jou, en laat je
inspireren om anderen
te vergeven

Het boek houdt je een
spiegel voor

Liefdevol en praktisch
geschreven

Prof. Dr. Willem J. Ouweneel
Prof. Dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de biologie, in de
filosofie en in de theologie. Hij is emeritushoogleraar in de
systematische theologie en een productief schrijver (meer dan
tweehonderd boeken). Daarnaast is hij een veelgevraagde prediker en
spreker in diverse landen. Ouweneel staat vooral bekend om zijn
grondige theologische Bijbelstudies. In dit boek laat hij vooral zijn hart
spreken en proef je de liefde en verwondering voor Gods vergeving. 
 

Genre Geloofsopbouw Uitvoering Paperback
Formaat 14,8 x 21 cm  Aantal pagina's 112 Prijs €14,95

Gepubliceerd februari 2025 Nur 707 ISBN 9789083507323
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Een heerlijke feelgood over erkenning,
liefhebben en thuiskomen

BESTSELLER
AUTEUR



Genre Roman Uitvoering Paperback
Formaat 14,8 x 21 cm Aantal pagina's 424 Prijs €18,95

Gepubliceerd april/mei 2024 Nur 336 ISBN 9789083507347

Wanneer Julie de kans krijgt om haar
langgekoesterde droom van een eigen
patisserie te realiseren, grijpt ze die met beide
handen aan. Ze verhuist naar Ameland, waar
ze een kleine patisserie overneemt en in de
kost gaat bij haar surrogaat-oma Suus. Haar
streven naar succes en de waardering die ze
zo mist, laat weinig ruimte over voor
ontspanning of relaties. Tot ze een
aantrekkelijke kitesurfer ontmoet die
moeiteloos de vinger op de zere plek legt. De
chemie tussen hen is niet te missen, maar
Scott deelt haar geloof niet - een probleem
dat niet gemakkelijk te overbruggen is. 
 
Scott keert terug van een lange reis naar
Australië, waar hij zichzelf flink is
tegengekomen. Zijn macho-imago botst met
zijn verlangen naar erkenning en een thuis. Op
Ameland gaat hij als surfinstructeur aan de
slag en krijgt hij er al snel een uitdaging bij, als
hij Julie ontmoet. Hoe overtuig je een
werkverslaafde patissier ervan dat er meer in
het leven is dan werken? En belangrijker: 
hoe win je haar hart? 

THUIS
Mirjam Kooijman
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Feelgoodroman met een
boodschap

Los te lezen vervolg op
'Trouw’ en ‘Kleur'. 

Eén van de beste
Nederlandse
romanschrijvers

Mirjam Kooijman
Mirjam is getrouwd, moeder van vier kinderen en woont met
haar gezin in Katwijk aan Zee. Ze schrijft en werkt vanuit huis en
geeft gastlessen en workshops. Op Instagram schrijft ze over
haar leven (met Liv) en het geloof (@mama.mirjam). Eerder
verschenen bij Scholten Uitgeverij haar succesvolle romans
‘Missie’, ‘Onmisbaar’, ‘Kleur’ en 'Trouw’ en het geschenkboek
‘Leven met Liv’. 
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Grappige en ontroerende verhalen
over familie, geloven, politiek en meer

14

BESTSELLER
AUTEUR



Genre Verhalenbundel Uitvoering Paperback
Formaat 14,8 x 21 cm  Aantal pagina's 284 Prijs €19,95

Gepubliceerd februari 2025 Nur 707 ISBN 9789083468495

Reina Crispijn
Reina Crispijn is een succesvol auteur van diverse romans,
hobbyboeken, verhalenbundels en jeugdboeken. Ze won in 2016 de
Valentijnprijs voor haar roman ‘Dochter van de Sterren’. Van huis uit
kreeg ze het geloof mee: niet de zwaarmoedige versie, maar de
vreugdevolle uitvoering. De gebeurtenissen die plaatsvonden in het
gezin en in de uitgebreide familie vormen het uitgangspunt voor de
columns in dit boek. Meer over deze auteur is te lezen op
www.reinacrispijn.nl 
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Mijn oom, die met een bakfiets brood rondbracht
bij zijn klanten, stond bij een huis in een hofje met
een wenteltrap naar een dijk. Onderaan de trap
stond een jongetje. 
‘Bakker, kun jij met die bakfiets die trap oprijden?’ 
Bedenkelijk keek mijn oom naar de trap. ‘Nee, dat
kan ik niet,’ zei hij langzaam. ‘Dat zou een
wondertje zijn.’ 
‘Maar de Here God, kan Die dat wel?’
‘Die kan het wel, maar ik zie het Hem niet snel
doen,’ schudde mijn oom glimlachend zijn hoofd.’
‘Jammer, hè,’ merkte het jochie spijtig op. 

Reina Crispijn heeft veel succesvolle werken op
haar naam staan voor jeugd en volwassenen. Ze
is geliefd vanwege haar vloeiende schrijfstijl met
flinke dosis humor. Na haar veelgeprezen
seculiere romans is 'Van huis uit’ is het eerste
boek dat openlijk getuigt van haar christelijk
geloof.

‘Van huis uit’ is een verzameling van columns die
ze schreef voor diverse kerkbladen. Het drukke,
muzikale gezin waar ze uit kwam vormde een
bron van hilarische verhalen die ze graag met ons
deelt.  

VAN HUIS UIT
Reina Crispijn

Bundel van eerlijke
columns die je laten
lachen en tegelijk een
spiegel voorhouden.

Auteur bekend van
bestseller romans bij
Zomer & Keuning

Auteur won de
Valentijnprijs
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“Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u
moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult

handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat.” 

Jesaja 55:10-11. 

Journal voor het memoriseren van Bijbelteksten



De Bijbel roept ons op om de wet dag en nacht te
overdenken en het ons helemaal eigen te maken.
En dat is niet zomaar. Door het memoriseren van
Gods Woord worden er zaadjes in je binnenste
geplant, die op een dag ontkiemen en uiteindelijk
vrucht dragen in je leven. De Bijbelteksten kunnen
je steeds weer tot steun zijn wanneer je ze nodig
hebt. Voor richting, troost, bemoediging of het
uiten van vreugde en dankbaarheid. 

Maar het gaat niet vanzelf. Teksten uit je hoofd
leren vereist discipline. 'Koester Gods Woord’ is
een journal dat je daarbij helpt. Je start elke
zondag met het uitschrijven van een Bijbeltekst
naar keuze. Vervolgens schrijf je elke dag het vers
opnieuw op, waarbij je de vorige dag bedekt. Door
het vers steeds uit je geheugen op te schrijven,
zul je aan het einde van de week de woorden uit
je hoofd kennen. Het boek biedt tal van
inspirerende Bijbelteksten om uit te kiezen maar
er is ook ruimte voor je eigen favorieten. 

Dit boek helpt je niet alleen de woorden uit je
hoofd te leren, maar moedigt je ook aan om de
krachtige en levendige betekenis van Gods
Woord te laten doordringen tot de bodem van je
hart. 

Paulien Schippers
Paulien Schippers is getrouwd met Gijs en moeder van drie kinderen.
Geboren en getogen in Rijssen, in een warm en christelijk gezin. Ze heeft
een grote liefde voor Gods Woord en haar wens is dat zoveel mogelijk
mensen de kracht van Gods Woord gaan ervaren door het te
memoriseren. 

KOESTER GODS
WOORD
Paulien Schippers

Prachtig hulpmiddel
bij het memoriseren van
Gods Woord

Elke week 1 tekst

Inclusief inspirerende
Bijbelteksten

Genre Journal Uitvoering Hardcover
Formaat 14,8 x 21 cm  Aantal pagina's 192 Prijs €22,95

Gepubliceerd februari/maart 2025 Nur 707 ISBN 9789083507330
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Over Israël, de Bijbel, en de
strijd om de waarheid

IN SAMEN-
WERKING MET
CHRISTENEN
VOOR ISRAËL

*Cover verschijnt in het Nederlands. Bij het drukken van 
deze catalogus was de Nederlandste cover nog niet gereed. 
Bekijk deze online!



DE WAARHEID OVER
PALESTINA
Lars Enarson

Palestina of Israël? Een tweestatenoplossing? Of
een Eénstaatoplossing?

Het conflict in het Midden-Oosten is vooral een
strijd om de waarheid. In dit controversiële boek
benadrukt Lars Enarson feiten die in de media van
vandaag de dag vaak worden genegeerd. Voordat
we partij kiezen in een wereldwijd conflict dat ons
allemaal raakt, is het van cruciaal belang dat we de
feiten kennen en zo de recente gebeurtenissen in
een grotere context kunnen plaatsen. 

Dit boek belicht historische achtergronden van het
conflict die bij veel mensen niet bekend zijn maar
wel van groot belang zijn om het conflict te
begrijpen. Het boek behandelt wezenlijke vragen
zoals: Zijn de Palestijnen een ‘uitgevonden’ volk? Is
een tweestatenoplossing onvermijdelijk? En hoe
kunnen christenen bidden in een oorlog waarin
mensen worden vermoord? 
‘De waarheid over Palestina’ geeft een waardevolle
visie op het conflict in het Midden-Oosten vanuit
iemand die er middenin leeft en zich met Joden,
christenen én Arabieren verbonden voelt. 

Genre Sociaal/Politiek Uitvoering Paperback
Formaat 14,8 x 21 cm  Aantal pagina's 152 Prijs €18,95

Gepubliceerd april/mei 2025 Nur 700 ISBN 9789083507378
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De Bijbelse en
historische waarheid
over Israël

Alles wat je niet in
het nieuws hoorde over
het conflict in het
Midden-Oosten. 

In samenwerking met
Christenen voor Israël

Lars Enarson
Lars Enarson, oorspronkelijk afkomstig uit Zweden, woont sinds de
jaren '90 met zijn gezin in Israël en is auteur, bijbelleraar en
internationale gebedsleider.  Hij richtte 'The Watchman International’
op. Een beweging die zich richt op het voorbereiden van de weg voor
de Messias, o.a. door wereldwijd gebed voor Israël. Vanuit Israël maakt
hij TV-programma's en gebedsvideo's. Zijn passie is om in onze tijd
een herstel te zien van het oorspronkelijke, apostolische evangelie uit
Jeruzalem.   



Er is in christelijk Nederland een breed spectrum
aan kerkelijke stromingen, dat grofweg
uiteenloopt van refo’s (traditioneel
gereformeerden) tot evo’s (evangelie- en
pinkstergemeenten).  In onze tijd bestaat de
neiging de verschillen tussen die groepen een
beetje weg te duwen – 'het gaat toch om
Christus?’ - Maar misschien is het zo gek nog niet
om ze eens tegen het licht te houden en te zien
wat ze nu eigenlijk geloven en waarom.

In dit boek volgen we de gesprekken tussen
Gerrit (de refo) en Evert (de evo). Gesprekken uit
vriendschap, maar toch ook ernst. Hun
uiteenlopende visies op de uitverkiezings-leer,
de Heilige Geest en natuurlijk de rol van Israël
komen aan bod, rijkelijk voorzien van
Bijbelteksten. 

Of je nu een Gerrit of een Evert ben, of iets
daartussenin. Dit boek helpt je om de Bijbel, de
ander én jezelf beter te begrijpen.

REFO'S & EVO'S
Willem J. Ouweneel

Genre Geloofsopbouw Uitvoering Paperback
Formaat 14,8 x 21 cm  Aantal pagina's 182 Prijs €18,95

Gepubliceerd November 2024 Nur 700 ISBN 9789083468426
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Prof. Dr. Willem J. Ouweneel
Prof. Dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de biologie, in
de filosofie en in de theologie. Hij is emeritus hoogleraar in de
wetenschapsfilosofie en in de systematische theologie. Wat dit laatste
wetenschapsgebied betreft is de Israëlologie (zoals Arnold
Fruchtenbaum het vak ooit noemde) altijd een van zijn favorieten
geweest (zie de literatuurlijst achter in dit boek). 

Een open dialoog tussen
twee uitersten in
christelijk Nederland

Toegankelijk en
humoristisch geschreven
zonder af te doen aan de
ernst. 

 



Verschijnt twee keer
per jaar

Voor christelijke
moeders

Wondermam is hét magazine over imperfecte
moeders en hun volmaakte God. Een lekker dik
magazine vol herkenning, inspiratie en
bemoediging. 

Nieuw Begin
Alles wat in de winter dood lijkt, komt in het
voorjaar weer tot leven. Jonge dieren worden
geboren en de natuur komt tot bloei. In het
voorjaarsnummer van Wondermam vertalen we
dat scheppingswonder naar ons eigen leven  met
het thema 'Nieuw begin". We spreken met
bekende en minder bekende moeders die
vrijwillig of gedwongen het roer omgooiden en
iets nieuws begonnen. Een nieuwe baan, een
verhuizing of een nieuwkomer in je gezin. Naast
openhartige interviews vind je in het magazine
ook leuke lentetips om met je kinderen erop uit te
trekken, grappige columns, een Bijbelstudie en
lentefoto's waar je blij van wordt. Alles
geschreven voor en door moeders zoals jij!

Wondermam verschijnt twee keer per jaar en is
los verkrijgbaar in de boekhandel maar ook als
abonnement af te sluiten. Leuk cadeau voor
moederdag!

Meer informatie op www.wondermam.nl 

WONDERMAM

Genre Magazine Uitvoering Magazine
Formaat 21 x 29,7 cm  Aantal pagina's 80 Prijs €9,95

Gepubliceerd April 2025 Nur 746 ISBN 9789083507354

Nieuw Begin

          *Vorige edities zijn afgebeeld. 
   Cover nieuwe editie nog niet bekend.
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MOEDERDAG
CADEAUTIP




