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Welkom

Dichter bij de kern komen, 
bij wat écht telt. 
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038-3035635
info@scholtenuitgeverij.nl
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De informatie in deze catalogus is door Scholten Uitgeverij met grote zorg samengesteld. 
Desondanks is het mogelijk dat de teksten of afbeeldingen fouten bevatten. Aan de infor-
matie in deze catalogus kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Alle teksten en 
afbeeldingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of typefouten.

In deze catalogus ontdek je uitgaven die inspireren en 
verdiepen. Boeken met Hem als Bron, geschreven met 
liefde en gedragen door geloof.

Als uitgeverij hebben we de afgelopen jaren een weg van groei door-
gemaakt. Dat zie je in onze titels én in onze vernieuwde uitstraling.  
Toch blijft ons hart kloppen voor wat ons altijd al dreef: geloof, hoop  
en liefde, geworteld in God.

Boeken zijn voor ons meer dan woorden op papier. Ze dragen betekenis, 
raken het hart en geven richting. Ze brengen de lezer dichter bij de Bron 
en de schoonheid die daarin verborgen ligt. Die schoonheid willen wij, 
samen met onze auteurs, doorgeven in elk boek dat we uitgeven.

Met liefde presenteren wij deze catalogus.

Met hartelijke groet, 
Cees Scholten 
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“Er is bijna niets wat je geloof zo 
sterk maakt, als God aan het werk 
zien”

Prijs € 19,95
Genre geloofsopbouw
Uitvoering softcover

Formaat 170 x 240
Omvang 208 pagina's
Publicatie juli 2025 

Nur 707 
ISBN 9789083534114

Marketing
 ) Social media 
 ) Persbericht 
 ) YouVersion leesplan 
 ) Release evenement 
21 juli 2025

9 789083 534114
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Met beide benen 
in de buurt

Je hoeft niet ver te reizen om handen en voeten te geven aan 
jouw geloof. In jouw eigen buurt ben jij het visitekaartje van het 
evangelie. Hoe jij en de kerk zich opstellen bepaalt voor een groot 
deel hoe de mensen uit jouw buurt naar God kijken. Wat laat jij van 
het evangelie zien?

Met Beide Benen in de Buurt is hét praktijkboek van Tearfund voor kerken en christenen 
die hun geloof praktisch willen maken in hun eigen buurt. Dit boek biedt een Bijbels 
gefundeerde aanpak om een verschil te maken in jouw gemeenschap. Deze aanpak is 
ontwikkeld in Afrika en door Tearfund meegenomen naar Nederland. 

Dit boek neemt je mee op een inspirerende reis om samen met je kerk of kring en 
met de buurt, Gods missie vorm te geven. Het biedt een heldere structuur, praktische 
opdrachten en voorbeeldverhalen uit de wereldwijde kerk. Of je nu een voorganger, 
gemeentelid of buurtbewoner bent met een verlangen naar verandering: Met Beide 
Benen in de Buurt helpt je om stap voor stap aan de slag te gaan.

Tearfund
Tearfund is een internationale, christelijke organisatie die strijd tegen 
armoede en onrecht. Dit doen zij door noodhulp te beiden bij rampen 
en conflicten en door het versterken van lokale gemeenschappen. 
Tearfund werkt samen met o.a. lokale kerken in Oeganda, Haïti, Nepal 
en Indonesië. Zij maken gebruik van een programma waarin de buurt 
en kerk samen optrekken. Dit programma is naar Nederland gehaald en 
onder redactie van Mira de Boer contextueel vertaald naar: Met Beide 
Benen in de Buurt. 

 ) Praktisch handboek voor kerken en groepen
 ) Met inspirerende verhalen uit de wereldwijde kerk

Tearfund

Geloofsopbouw
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Een boek vol inzichten – 
scherpzinnig, troostrijk en 
verrassend actueel. 

Prijs € 21,95
Genre geloofsopbouw
Uitvoering hardcover

Formaat 148 x 210
Omvang 372 pagina's
Publicatie juli 2025

Nur 700 
ISBN 9789083534121

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht
 ) Release evenement 
Heart2heart 
conferentie

 ) Prachtig vorm-
gegeven hardcover

9 789083 534121
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77 Moeilijke vragen 
van christenen

Waarom is er lijden in de wereld? Mag ik ongehuwd samenwonen? 
Is de Kerk het nieuwe Israël? Wat betekent het dat de Bijbel ‘door 
God geïnspireerd’ is? Dergelijke vragen over het geloof houden 
veel mensen dagelijks bezig.

Een eenduidig antwoord op deze vragen is niet altijd te vinden, maar wanneer ze 
gesteld worden aan iemand die zijn hele leven de Bijbel heeft bestudeerd, kom je op 
zijn minst tot een weloverwogen inzicht dat je verder helpt. In 77 moeilijke vragen van 
christenen beantwoordt Willem J. Ouweneel de vragen die christenen vandaag écht 
bezighouden. 

Met zijn kenmerkende helderheid, theologische diepgang én pastorale bewogenheid 
neemt Ouweneel je mee in een zoektocht naar betrouwbare antwoorden op moeilijke 
geloofsvragen. Geen goedkope dooddoeners, maar doordachte, eerlijke reflecties 
vanuit Bijbels perspectief. Zijn beschouwingen zullen je verrassen, verwonderen en 
aan het denken zetten. Een boek dat geschikt is voor zoekers, twijfelaars én overtuigde 
gelovigen die verdieping zoeken.

Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de biologie, 
de filosofie en de theologie. Hij is emeritus-hoogleraar in de 
wetenschapsfilosofie en in de systematische theologie. Hij heeft meer 
dan tweehonderd boeken op zijn naam staan en is een veelgevraagd 
spreker in binnen- en buitenland. Vanwege zijn enorme Bijbelkennis 
krijgt hij dagelijks vragen van christenen in zijn inbox die hij met zorg 
beantwoordt. Hieruit zijn 77 veelvoorkomende vragen en antwoorden 
geselecteerd voor dit boek.  

 ) Bijbelse inzichten die je verder helpen
 ) Voor zoekers, twijfelaars en gelovigen

Willem J. Ouweneel

Geloofsopbouw
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God liet mensen schrijven zodat 
jij zou geloven. Is het nu jouw 
beurt?

Prijs € 14,95
Genre geloofsopbouw
Uitvoering softcover

Formaat 120 x 180
Omvang 128 pagina's
Publicatie september 2025

Nur 707 
ISBN 9789083534138

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht

9 789083 534138
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De grote (schrijf) opdracht

God gebruikte een Boek om zijn boodschap bekend te maken. 
Naast de Bijbel zijn christelijke boeken nog steeds een krachtig 
middel het evangelie uit te leggen en door te geven. Roept God  
ook jou om te schrijven? Ontdek hoe je jouw schrijftalent inzet voor 
Zijn Koninkrijk!

Door de eeuwen heen is Gods boodschap bewaard gebleven, omdat Hij het liet op-
schrijven. God gebruikte daar gewone mensen voor zoals jij en ik. De Heilige Geest 
geeft nog steeds regelmatig mensen de opdracht: schrijf!  

De grote schrijfopdracht is het vierde deel in de Bijbelstudiereeks van Joke Tan.  
In dit inspirerende boekje richt Joke Tan zich tot (beginnende) schrijvers die hun talent 
willen inzetten voor Jezus’ Grote Opdracht. Met voorbeelden van Bijbelschrijvers, 
inzichten over de werking van de Heilige Geest en praktische tips uit haar eigen 
ervaring als schrijfcoach, moedigt ze je aan om jouw stem te gebruiken. 

Het boek daagt je uit om te ontdekken: is schrijven ook jóuw roeping? 

Joke Tan
Joke Tan (1954) is getrouwd met Ronald, moeder van drie kinderen en 
oma van vijf kleinkinderen. Als echtpaar gaven ze tot 2021 leiding aan 
Pinkstergemeente De Banier te Deventer, nu: “Leef! Deventer”.  
Joke werkte jarenlang bij De Elisabethbode en voor andere tijdschriften 
en publicaties. Ze is spreekster en werkt als zelfstandig vertaalster, 
redacteur en schrijfcoach. Eerder verschenen van haar hand de 
Bijbelstudieboeken ‘Richt je antenne omhoog’ (2022), ‘God in het 
trappenhuis’ (2023) en ‘Mijn ergste vijand ben ik zelf’(2024). 

 ) Laat je inspireren door de Bijbel en  
de Bijbelschrijvers om te schrijven voor God

 ) Boordevol tips voor beginnende schrijvers

Joke Tan

Geloofsopbouw
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concept 
cover

Joodse gebeden en rituelen  
– voor iedereen toegankelijk 

Prijs € 24,95
Genre Jodendom
Uitvoering hardcover

Formaat 170 x 240
Omvang 200 pagina's
Publicatie oktober 2025 

Nur 716 
ISBN 9789083581804

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht

9 789083 581804
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Sjabbat aan tafel

Ontleend aan de werken van rabbijn ing. I. Vorst z.l. (in zijn eer)

Sjabbat aan tafel is het eerste deel in de serie Vorstelijk Jodendom 
en biedt gebeden en rituelen die joden en christenen kunnen 
gebruiken om thuis, met het gezin, de sjabbat te vieren.

Eeuwenlang heeft de kerk zich afgezet tegen joodse rituelen. Maar in onze tijd groeit 
onder christenen het verlangen om de wortels van het geloof te herontdekken. Het 
vieren van sjabbat is daarbij een betekenisvol startpunt.

Sjabbat aan tafel biedt een complete en toegankelijke handleiding voor iedereen die 
sjabbat wil vieren in huiselijke kring. Het boek is uitgegeven door het Rabbinaat in Den 
Haag en is een eigentijdse bewerking van Baderech van rabbijn Izak Vorst – aangevuld 
met een Nederlandse vertaling van de Book of Blessings door rabbijn R. Evers.

De gebeden zijn opgenomen in drie versies: Hebreeuws, fonetisch en Nederlands. 
Het resultaat is een compleet en toegankelijk handboek voor joden en christenen. Het 
nodigt uit om de sjabbat te beleven zoals deze bedoeld is, in rust, verbondenheid en 
eerbied.  

Rabbinaat Den Haag 
/ ontleend aan de werken van rabbijn I. Vorst
Sjabbat aan tafel is uitgegeven door Rabbinaat den Haag en Stichting 
Gabad en ontleend aan de werken van rabbijn Izak Vorst (1938-2023). 
Vorst werd geboren in Rotterdam, overleefde als kind de holocaust en 
emigreerde in de jaren 60 naar Israël waar hij de opleiding tot rabbijn 
volgde. Enkele jaren later verhuisde hij terug naar Nederland waar 
hij een belangrijke rol speelde voor Nederlandse joden, o.a. door 
het oprichten van een joodse scholengemeenschap en een joodse 
gemeente in Amstelveen. 

 ) Moderne versie van de Baderech en Book of Blessings
 ) Voor joodse én christelijke huishoudens

Rabbinaat Den Haag

Jodendom
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Van struikelblok naar bouw-
steen – ontdek hoe verschillen je 
huwelijk kunnen versterken 

Prijs € 19,95
Genre huwelijk en relaties
Uitvoering softcover

Formaat 170 x 240
Omvang 232 pagina's
Publicatie oktober 2025

Nur 761 
ISBN 9789083534176

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht
 ) Release i.s.m. 
Stichting Opwekking

9 789083 534176
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Help! Wij zijn  
zo verschillend 

Tegenpolen trekken elkaar vaak aan in relaties. Maar na een tijdje 
kunnen de verschillen gaan irriteren en zelfs tot een echtscheiding 
leiden. In het boek Help! Wij zijn zo verschillend ontdek je hoe deze 
verschillen jullie relatie niet hoeven te breken, maar juist kunnen 
versterken! 

Gods plan is vóór grote verscheidenheid, maar zonder verdeeldheid. Hetzelfde geldt 
ook voor de huwelijksrelatie. Daarin moet je vaak leren om als puzzelstukjes in elkaar  
te passen, om elkaar aan te vullen om het plaatje compleet te maken. Het betekent dat 
je niet meer wegloopt van verschillen maar elkaar aanvult en completeert. Maar hoe 
doe je dat? 

Met humor, herkenbare verhalen, verdiepende Bijbelteksten en praktische tips, helpt dit 
boek om o.a. communicatie te verbeteren, verschillen te overbruggen, samen geestelijk 
te groeien en opnieuw verbinding te vinden. Daarbij maken ze o.a. gebruik van de 
DISC persoonlijkheidstest waarbij je zelf kunt ontdekken hoe jij en je partner in elkaar 
steken en hoe dit elkaar kan versterken. Help, wij zijn zo verschillend is een verrijking 
voor ieder huwelijk, of je nu net begint of al tientallen jaren samen op weg bent. 

Het boek is een vertaling van het Engelstalige boek ‘Opposites attract attack’ van  
Jack & Carole Mayhall en vertaald en bewerkt door Jan en Imma Slot 

Jan en Imma Slot
Jan en Imma trouwden in 1974 en hebben zelf ook huwelijksproblemen 
gekend, waar ze samen met God doorheen zijn gekomen. Zij gebruik-
ten deze ervaringen om huwelijksseminars te geven in de kerk en 
daarbuiten. Inmiddels zijn zij naast hun baan als bouwkundige en 
verpleegkundige al veertig jaar actief in het huwelijkswerk onder de 
naam Tricorde. Toen zij het boek Opposites attract attack lazen waren  
zij diep onder de indruk, en vertaalden het naar het Nederlands met het 
doel om zoveel mogelijk stellen hoop te geven voor hun relatie. 

 ) Sleutels voor een gelukkig huwelijk vanuit Gods plan 
 ) Een boek vol herkenning, hoop en bemoediging 

Jack & Carole Mayhall met Jan & Imma Slot 

Huwelijk en relaties
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Een aangrijpend waargebeurd 
verhaal over verlies, overleven en 
de kracht om te vergeven

Prijs € 19,95
Genre waargebeurd
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 208 pagina's
Publicatie september 2025

Nur 402 
ISBN 9789083534145

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht
 ) Auteur komt naar NL 

9 789083 534145
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Gered om te vergeven 

Vergeving is een belangrijk thema in het christelijk geloof.  
Maar hoe kun je vergeven als de mensen die jij vertrouwde,  
je eigen familie hebben vermoord? In Gered om te vergeven  
vertelt de Rwandese Josiane hoe God haar hielp om te vergeven  
en hoe dit haar leven compleet veranderde.  

Josiane was nog maar veertien jaar oud toen in Rwanda de genocide op de Tutsi’s 
plaats vond. In een wereld waarin buren en vrienden in moordenaars veranderden, 
verloor ze haar moeder, vijf van haar broertjes en zusjes, haar veilige thuis – en bijna 
haar leven.  

In het boek vertelt ze over deze gruwelijke gebeurtenissen en hoe dit verdriet jarenlang 
op haar leven drukte. Maar dit is niet alleen een verhaal over onvoorstelbaar lijden. 
Het is ook een krachtig getuigenis van geloof, veerkracht en vergeving. Vele jaren na 
de traumatische gebeurtenissen, leerde God haar om de moordenaars te vergeven en 
vond ze stap voor stap genezing voor haar hart. Met haar boek hoopt ze ook andere 
christenen te laten zien wat de onvoorstelbare kracht van vergeving is.  

Josiane Umulinga 
Josiane Umulinga werd geboren in Rwanda als zevende in een gezin 
van negen kinderen. Ze leidde een gelukkig bestaan tot de genocide 
van 1994 alles op zijn kop zette. Haar moeder en vijf van haar broers en 
zussen overleefde de genocide niet. Tien jaar later verhuisde ze naar 
Nederland en later naar Kenia, maar de last van de gruwelijkheden 
bleef haar achtervolgen. Totdat God haar riep om te vergeven.  
Met haar boek wil ze laten zien dat vergeving de sleutel is tot heling. 
Ook als dat menselijk gezien onmogelijk lijkt.  

 ) Ontdek wat er gebeurt als je blijft vertrouwen  
op God, ondanks alles 

 ) Een verhaal dat uitdaagt om het onvergeeflijke  
te vergeven 

Josiane Umulinga

Waargebeurd
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9789083453040
22,50

9789083453026
€ 19,95

9789083507309
€ 19,95

9789083507316
€ 21,95

9789083269689
€ 18,95

9789083114958
€ 18,95

9789083355078
€ 16,95

9789083453057
€ 19,95

9789083380476
€ 24,95

9789492959393
€ 16,50

9789492959157
€ 15,00

9789083171722
€ 18,95

In deze selectie lichten we een aantal eerder verschenen titels uit die het afgelopen jaar 
veel werden gelezen en gewaardeerd. 

Deze uitgelichte boeken tonen de veelzijdigheid  
van ons aanbod als uitgever. Er is ruim vraag naar 

deze titels en zijn zijn waardevol om als boekwinkel op 
voorraad te houden. 

Uitgelichte boeken
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Highlights

9789083269658
€ 17,95

9789492959812
€ 19,95

9789083401362
€ 14,95

9789492959799
€ 14,95

9789083507347
€ 18,95

 9789083401386
€ 18,95

9789083355092
€ 18,95

97890798597177
€ 14,50

9789083264264
€ 24,95

9789083313047
€ 19,95

9789083355054
€ 18,95

9789083507323
€ 14,95

9789083313009
€ 19,95

9789083401317
€ 14,95

9789090371825
€ 24,95

9789083364438
€ 14,95

 Scholten Uitgeverij //  17



Een gebed. Een moment van 
stilte. Een ontmoeting met God. 

Prijs € 17,95
Genre christelijke poëzie
Uitvoering hardcover

Formaat 120 x 180
Omvang 160 pagina's
Publicatie september 2025

Nur 714 
ISBN 9789083534169

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht
 ) Prachtig vorm-
gegeven hardcover

9 789083 534169
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Ontmoeting met U  
– gebeden bij de Bijbel

Deze gebedenbundel is een uitnodiging: om stil te worden, om 
te luisteren, om te bidden. Om je hart te openen – vol vragen of 
verwondering, geloof of twijfel – en op weg te gaan, biddend,  
naar een ontmoeting met God.  

Ontmoeting met U is een weerspiegeling van de persoonlijke reis van de auteur, 
toen zij de Bijbel opnieuw ontdekte en diep geraakt werd door het Woord van God.  
De gedichten voeren je langs bekende Bijbelteksten en verhalen – van Genesis tot 
Openbaring – in de vorm van kwetsbare en troostrijke gebeden. Elk gebed is geworteld 
in het Woord en ademt verlangen naar Gods nabijheid. Gebruik ze om de Bijbel te 
overdenken, God tot je hart te laten spreken, of om woorden te geven aan je gebed als 
je zelf geen woorden meer hebt.   

De prachtige hardcover vormgeving en de moderne lijntekeningen maken dit boek 
ook heel geschikt om cadeau te geven.   

Lidy Torenbeek
Lidy Torenbeek werkte jarenlang als leerkracht in het basisonderwijs 
en later als specialist hoogbegaafdheid. Tien jaar lang had ze haar 
eigen praktijk, waarin ze werkte met getraumatiseerde hoogbegaafde 
kinderen en jongeren. In haar vrije tijd schreef ze gedichten en 
verhalen. In 2021 sloot ze haar praktijk. Later dat jaar had ze een intense 
ervaring met God, waardoor ze voor het eerst in lange tijd weer begon 
met lezen in de Bijbel en bidden. Uit de diepe verwondering die ze 
hierbij ervaarde, ontstond de bundel Ontmoeting met U. 

 ) Troostrijke gedichten bij de Bijbel  
en christelijke feestdagen 

 ) Zeer geschikt om cadeau te geven 
 ) Ook geschikt als dagboek 

Lidy Torenbeek

Christelijke poëzie
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Een geloof-waardig boek over de 
praktijk van coaching

Prijs € 29,95
Genre coaching
Uitvoering hardcover

Formaat 170 x 240
Omvang 240 pagina's
Publicatie september 2025

Nur 770 
ISBN 9789083534190

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht
 ) YouVersion leesplan
 ) Release evenement
 ) Tournee met The 
Bowery

9 789083 534190
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De coach als metgezel

Soms zijn er momenten in het leven, dan heb je een coach nodig. 
Een professional die niet alleen kennis en deskundigheid heeft maar 
ook dichtbij je staat en met je meeloopt. Dit boek laat zien hoe 
de coach als metgezel vanuit warme betrokkenheid een blijvend 
verschil kan maken. 

In dit boek neemt Bart Broekman je als metgezel mee op zijn reis als coach.  
Over zijn schouders kijk en luister je mee naar gesprekken met coachees. Zo word je 
meegenomen in de wereld van het coachen en het begeleiden van persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Dit boek geeft heldere principes en concrete handvatten 
voor het begeleiden van groei vanuit de kiem. Daarbij speelt de waarde van het geloof 
een grote rol.

De auteur is de grondlegger van TransforMissioneel Coachen, waarbij de coachee 
verandert in zijn denken en in zijn gedrag een blijvende transformatie ondergaat.  
Deze benadering wordt vaak gebruikt voor het opleiden van coaches en 
leidinggevenden en vind je als een rode draad terug in dit boek.  

Bart Broekman
Bart Broekman is oprichter en eigenaar van CC Excellence. In 2009 
startte hij een coachopleiding als antwoord op de groeiende behoefte 
aan waardengedreven en coachend leiderschap. Sindsdien zijn er 
honderden cursussen en opleidingen verzorgd door Excellence 
Opleiding.  Bart is grondlegger van het TransforMissioneel gedachte-
goed, dat het hart vormt van ‘De coach als Metgezel’. Inmiddels 
werken in Nederland veel coaches met deze aanpak. Naast trainer, 
spreker en coach is Bart ook schrijver van diverse boeken, artikelen en 
onderwijsmateriaal over leiderschap, coaching, gemeenteopbouw en 
geestelijke groei. 

 ) Handboek voor coaches die willen dienen  
vanuit warme betrokkenheid

 ) Gebaseerd op de methode Transformissioneel Coachen

Bart Broekman

Coaching
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Ontdek wijsheid van toen, 
voor het leven nu

Prijs € 49,95
Genre geschiedenis
Uitvoering softcover

Formaat 170 x 240
Omvang trilogie in box
Publicatie november 2025

Nur 704/681 
ISBN 9789083581835

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht
 ) Tentoonstelling 
Christenen voor Israël 
op 20 november 2025

 ) €10,- korting in 
voorverkoop

9 789083 581835
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De zin der dingen

In de Bijbel schuilt een wereld die zich niet uitlegt, maar zich openbaart.  
Niet in concepten of dogma’s, maar in beelden. Een lamp, een mantel, een kruik 
– alledaagse dingen die in de Bijbelse verhalen dragers worden van een diepere 
waarheid.

De Zin der Dingen neemt je mee op een fascinerende ontdekkingstocht langs  
138 voorwerpen die ooit in handen lagen van herders en krijgers, profeten en priesters. 
Van klei tot koper, van tentdoek tot koningsmantel: elk voorwerp vertelt een inspirerend 
verhaal. In drie delen – leven met elkaar, leven met het land en leven met God – lees 
je hoe de oude Israëlieten betekenis gaven aan de wereld om hen heen. 

Een naslagwerk zoals je nog niet eerder hebt gezien - uitdagend, diepgaand en rijk 
geïllustreerd. De Zin der Dingen daagt je uit om met oosterse ogen te kijken en de 
Bijbelse verhalen die je dacht te kennen opnieuw te lezen. 

Jaap Bönker en Ruben Hadders
Jaap Bönker en Ruben Hadders zijn de drijvende kracht achter de 
Bijbelse Cultuur Stichting. Hun missie: de Bijbel opnieuw laten spreken 
in de taal van de oosterse beeldcultuur. De stichting beheert een 
unieke collectie van meer dan 500 voorwerpen zoals ze in de Bijbel 
beschreven worden.

 ) Bijbelse symboliek in 138 tastbare voorwerpen
 ) Een visueel en verdiepend naslagwerk in drie delen
 ) Inclusief toegang tot een app met extra foto’s en uitleg

Jaap Bönker en Ruben Hadders

Geschiedenis

 Scholten Uitgeverij //  23



Het verhaal van de voorvader die 
je dacht te kennen

Prijs € 18,95
Genre fantasy
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 402 pagina's
Publicatie november 2025

Nur 342 
ISBN 9789083534152

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht
 ) Promotie video

9 789083 534152
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Abraham – Kronieken 
van de Nefilim – Deel 4

Na de Grote Vloed bouwt de machtige koning Nimrod de Toren 
van Babel en verenigt de wereld in opstand tegen de Schepper. 
Maar God heeft andere plannen. Hij kiest een eenvoudige nomade, 
Abram, als volgende in de lijn van het Zaad van Belofte. Zal het 
Nimrod lukken om deze plannen te dwarsbomen en  Abram voor 
altijd te doden? 

Abram vlucht naar Kanaän, een land van Nephilim-reuzen uit Genesis 6, waar de 
Wachters heersen als goden. Sodom en Gomorra zijn het brandpunt voor het volgende 
kwade plan van de Wachters voor het Zaad van de Slang. Een oorlog is onvermijdelijk. 
Wie kan recht brengen in een wereld vol verderf? 

Abraham is het vierde deel in de Kronieken van de Nefilim. Uniek voor deze mee-
slepende serie is dat het verhaal is gebaseerd op uitgebreid Bijbels en historisch 
onderzoek. Het boek geeft een nieuw en verrassend perspectief op de bekende 
Bijbelverhalen zoals de opkomst en ondergang van de toren van Babel, de romance 
tussen Abraham en Sarah en de fascinerende geschiedenis van Nimrod en Semiramis, 
zijn betoverend mooie maar meedogenloze koningin. En wat is er écht gebeurd met 
Sodom en Gomorra? 

Brian Godawa
Brian Godawa is auteur, christen en filmmaker. Zijn ervaring in de 
filmindustrie, samen met zijn passie voor God, leiden tot prachtige 
verhalen vol theologische diepgang. De Kronieken van de Nefilim zijn 
door hun fantasystijl geliefd bij fans van de Lord of the Rings en Narnia, 
maar gaan door hun Bijbelse en historische waarde nog een stapje 
dieper dan een mooi verhaal. De boeken zijn ook prima los van elkaar 
te lezen.

 ) Deel vier van de Kronieken van de Nefilim
 ) Meeslepende fictie, gebaseerd op Bijbelse historie

Brian Godawa

Fantasy
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Als liefde en verantwoordelijk-
heid botsen – welke weg volg je 
dan? 

Prijs € 18,95
Genre roman
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 400 pagina's
Publicatie november 2025

Nur 336 
ISBN 9789083534183

Marketing
 ) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

 ) Social media 
 ) Persbericht
 ) Bestsellerschrijfster  
@mama.mirjam

9 789083 534183
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Keuze

Wat als je voor de onmogelijke keuze staat om te kiezen tussen 
de liefde en je droom – je land? Deze nieuwe roman van Mirjam 
Kooijman neemt je mee in het verhaal van de opbloeiende liefde 
tussen de Australische Jacob en de Nederlandse Emma. Maar als 
liefde en verantwoordelijkheid botsen – welke weg volg je dan?

Wanneer Emma onverwacht de zorg krijgt voor haar pasgeboren zusje, verandert haar 
leven voorgoed. Drie jaar later combineert ze haar werk als housekeeper in een hotel 
met de volledige zorg voor peuter Mia. Tot een letterlijke botsing met een Australische 
wijnboer alles op z’n kop zet. Jacob wandelt niet alleen haar leven, maar ook recht haar 
hart binnen. 

Wat voor Jacob een zakelijke reis moest zijn, krijgt een verrassende wending wanneer 
hij – tot zijn eigen verbazing – meer interesse krijgt in een Nederlandse vrouw dan in de 
Hollandse wijnmarkt.

Dan ontvangt Emma brieven die rammelen aan de basis van haar zorgvuldig opge-
bouwde bestaan. Terwijl Jacobs vertrek dichterbij komt, dwingt een confrontatie met 
het verleden hen tot keuzes die alles op losse schroeven zetten. 

Mirjam Kooijman
Mirjam is getrouwd, moeder van vier kinderen en woont met haar gezin 
in Katwijk aan Zee. Ze schrijft en werkt vanuit huis en geeft gastlessen 
en workshops. Op Instagram schrijft ze over haar leven (met Liv) en het 
geloof (@mama.mirjam). Mirjam Kooijman wordt gerekend tot één van 
de beste Nederlandse romanschrijvers.  
Eerder verschenen bij Scholten Uitgeverij haar succesvolle romans 
‘Missie’, ‘Onmisbaar’, ‘Kleur’ ,’Trouw’, ‘Thuis’ en het geschenkboek  
‘Leven met Liv’. 

 ) Sprankelende feelgoodroman over liefhebben,  
loslaten en keuzes maken

 ) Het zevende deel van deze romanreeks,  
maar ook los te lezen

Mirjam Kooijman

Roman
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ONDERWEG
Ik ben op reis

naar mijn binnenland
een verre reis dichtbij,

op weg naar bekende gronden
mijn thuisland wacht op mij

Ik keer om
om vooruit te komen

naar mijn vertrouwde plek,
oude bronnen te bezoeken

mijn wortels diep gehecht

Ik sta stil
om terug te vinden

waarvoor ik ben gemaakt,
mijn levensdoel te ontdekken

mee te nemen op mijn pad

Ik ben op doorreis
naar mijn voorland

de overkant voorbij,
met in mijn rugzak meegenomen

de bedoeling van mijn reis

Ik ben onderweg
en leef mijn bestemming

door te geven wat ik heb,
anderen te helpen op hun reis

dat is mijn levensweg
Uit het boek: 
De coach als metgezel 
(Bart Broekman)
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Rewired

Magazine

Prijs €12,50
Genre magazine
Uitvoering softcover

Formaat 210 x 297 
Omvang 84 pagina's
Publicatie oktober 2025

Nur 707 
ISBN 9789083581828

Rewired brengt inspirerende verhalen, geloofsinzichten en maat-
schappelijke reflecties samen in een krachtig magazine. Met eerlijke 
interviews, verrassende inzichten, en artikelen die je inspireren om 
bewuste keuzes te maken op elk gebied van je leven. 

Het magazine Rewired is een samenwerking tussen Scholten Uitgeverij en 4M,  
een christelijke mannenbeweging die mannen aanmoedigt om te bouwen aan een 
stevig geloofsfundament in een roerige wereld. 4M kenmerkt zich door openheid,  
de moed om kwetsbaar te zijn en te vertrouwen op God. Die drijfveren zie je ook terug 
in dit magazine. De eerlijke verhalen van bekende en minder bekende Nederlanders 
laten zien dat het leven komt met rauwheid, maar ook met schoonheid. Ze moedigen je 
aan om te kiezen voor het goede, ook als dat weerstand oproept. Het magazine geeft 
je praktische inzichten op het gebied van gezin, vriendschappen, werk, gezondheid, 
actualiteit en geloof. Een bron van inspiratie om je relatie met God en anderen te 
verdiepen, en te bouwen aan een onwankelbare basis voor je leven. 

 ) Magazine voor mannen,  
in samenwerking met 4M

 ) Verschijnt twee keer per jaar

Magazine voor mannen

ONDERWEG
Ik ben op reis

naar mijn binnenland
een verre reis dichtbij,

op weg naar bekende gronden
mijn thuisland wacht op mij

Ik keer om
om vooruit te komen

naar mijn vertrouwde plek,
oude bronnen te bezoeken

mijn wortels diep gehecht

Ik sta stil
om terug te vinden

waarvoor ik ben gemaakt,
mijn levensdoel te ontdekken

mee te nemen op mijn pad

Ik ben op doorreis
naar mijn voorland

de overkant voorbij,
met in mijn rugzak meegenomen

de bedoeling van mijn reis

Ik ben onderweg
en leef mijn bestemming

door te geven wat ik heb,
anderen te helpen op hun reis

dat is mijn levensweg
9 789083 581828
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Wondermam - Hoop

Wondermam is een lekker dik magazine vol herkenning, inspiratie 
en bemoediging. Met eerlijke interviews, handige opvoedingstips, 
diepgaande bijbelstudies en hilarische columns. Hét christelijke 
moedermagazine voor en door moeders zoals jij. 

Moeder zijn is een groot geluk en een fantastisch voorrecht. Maar het is ook één van 
de meest uitdagende taken in het leven. Met het  Wondermam magazine willen we 
jou als moeder laten weten dat je er niet alleen voor staat. Of je nu net moeder bent 
geworden, of dat al heel lang bent.

In Wondermam vind je herkenning en troost, humor en diepgang, bemoediging en 
inspiratie voor elk moment. Als je dankbaar bent, maar ook als je het even niet meer 
weet. In het magazine vormt God altijd de rode draad, en dagen we je uit om Hem ook 
die plek in jouw leven te geven.  

Het najaarsnummer heeft het thema ‘Hoop’. We bieden je hoopvolle verhalen in een 
wereld die soms uitzichtloos lijkt. Laat je inspireren!

 ) Over imperfecte moeders  
en hun volmaakte God

 ) Christelijk magazine voor moeders
 ) Verschijnt twee keer per jaar

Magazine voor moeders

Magazine

Prijs €9,95
Genre magazine
Uitvoering softcover

Formaat 210 x 297 
Omvang 84 pagina's
Publicatie oktober 2025

Nur 746 
ISBN 9789083581811

9 789083 581811
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Verhoring
(Matth. 7:7, Luc. 11:9-13)

Heer ik lees
dat U geeft
waar ik om vraag
en dat niets
voor U
onmogelijk is

U weet
hoe lang ik
al vraag
om vervulling
van dat ene
diepe verlangen

en hoe lang
ik al wacht
tot dat ene
moment

Help mij
te blijven vertrouwen
dat U
Uw beloftes
nakomt

zelfs
al zie ik niet
of
en wanneer
en hoe

1 2

Verhoring
(Matth. 7:7, Luc. 11:9-13)

Heer ik lees
dat U geeft
waar ik om vraag
en dat niets
voor U
onmogelijk is

U weet
hoe lang ik
al vraag
om vervulling
van dat ene
diepe verlangen

en hoe lang
ik al wacht
tot dat ene
moment

Help mij
te blijven vertrouwen
dat U
Uw beloftes
nakomt

zelfs
al zie ik niet
of
en wanneer
en hoe

1 2

Uit het boek: 
Ontmoeting met U 
(Lidy Torenbeek)
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Lezen is een reis, en de 
open haard is de plek 

waar je je koffers neerzet.


