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Een rijk boek van een evangelisch en een rooms-katholiek christen. 
Korte hoofdstukken met vragen en voorzien van inspirerende gebeden, 
geschreven door bekende christenen van verschillende tradities. De 
teksten vragen om overdenking. Door te herkauwen ontvangt de lezer 
voeding voor zijn geloofsleven. Wij worden uitgenodigd om vanuit een 
relatie met Jezus aan het bestaan gestalte te geven.

Gerard de Korte • Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Dit mooie boek neemt je mee in het meeslepende leven van Jezus dat ook 
jouw leven omvat. Crisis, hechting, emoties, lijden, veerkracht en opstaan. 
De persoonlijke gebeden bij elk hoofdstuk laten zien hoe dichtbij Jezus 
komt. Zo dichtbij, dat ook jij kunt leven vanuit de achtste dag. Vind mij… 
en zet mij op mijn plaats. 

Mirjam van der Vegt • stiltetrainer en auteur van De kracht van rust 

Dit kostbare boek gaat over het volle leven: het leven in relatie met Jezus. Ik 
was meteen verkocht toen ik al op de eerste bladzijde een citaat van Meester 
Eckhart las: ‘God is overal en te allen tijde op gelijke wijze tegenwoordig.’ 
Wil jij ook uitgenodigd worden om op weg te gaan en deze tegenwoor-
digheid te ervaren? Neem, lees, mediteer en bid dan dit mystieke boek.
 
Jos Douma • predikant en initiator van de online School voor Spiritualiteit





Toen de zoon van Henk een jaar of zes was, mocht hij mee naar een concert in de 
Rotterdamse Doelen. Overweldigd door het optreden in die veilige donkere zaal, 
stond hij plotseling op en deed vol overgave de trombonist na. Dáár stond hij: hun 
zoon! Deelgenoot van het orkest… totdat hij er zich van bewust werd dat mensen 
om hem heen naar hem keken. Hij ging direct weer zitten en zij glimlachten bemoe-
digend naar hem. Later dacht Henk: Ik had naast hem moeten gaan staan en ook de 
trombonist moeten nadoen! Samen één zijn in ónze wereld. 

Ja, dat doet Jezus ook met ons! Er is niets dat Jezus méér verlangt dan naast 
ons te staan wanneer wij in de veiligheid van zijn aanwezigheid deelgenoot 
worden van een hemels orkest: het volle leven. Het volle leven is een leven 
dat met en door alle stormen geleefd wordt in dankbaarheid en vreugde, een 
leven waarin men vrede kan ervaren. Jezus is in iedere situatie van ieders leven 
aanwezig. Meester Eckhart zegt het zo: ‘God is overal en te allen tijde op gelijke 
wijze tegenwoordig.’ En Jezus belooft voor zijn hemelvaart: ‘Ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:20). 

Of wij ons bewust zijn van die aanwezigheid – dat ontvangen of ervaren – is 
een heel andere zaak. Veelal missen we dat, omdat wij graag een god naast 
ons willen hebben die moeilijke situaties voor ons oplost. Een god naar onze 
maatstaven en wensen. Ditzelfde doen we ook in onze primaire reactie op 
moeilijke, nare of crisissituaties: we bijten van ons af, want we willen het niet. 
Helaas gaat het vaak niet zo en moeten we ons een weg banen door de veran-
deringen en stormen van het leven. Juist daarin wil Jezus naast ons staan en 
met ons op weg gaan, dwars door al die veranderingen en moeilijkheden heen. 

VOORWOORD
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Op weg naar een beter, ander leven. Dat is wat wij ‘de achtste dag’ noemen: een 
leven waarin we onszelf kennen, ons verbonden weten met God en de wereld om 
ons heen en onze roeping leven. Een leven waarin we werkelijk zijn opgestaan.

En op weg naar die achtste dag gaan we ontdekken dat we Jezus steeds beter 
leren kennen, omdat Hij deelgenoot van ons leven is geworden. Hij wordt 
deelgenoot van jouw en mijn leven, opdat wij deelgenoot worden van Zijn leven. 
Daar is het Jezus om te doen. Eénwording. Dat grootse, mystieke verlangen van 
Jezus spreekt Hij uit in wat het Hogepriesterlijk gebed wordt genoemd: ‘Laat 
hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn 
(…)’ (Johannes 17:21). Het leven is een reis waarin wij in iedere situatie mogen 
ontdekken dat Jezus met ons meegaat. 

Met Jezus op weg gaan, is een weg inslaan waarin we Jezus deelgenoot maken 
van ons leven via onder meer contemplatie, reflectie en gebed. Het is een 
bewuste keuze om Hem toe te laten in ons leven. En dat is niet altijd even 
gemakkelijk, althans zo ervaren wij dat! Wij, dat zijn twee vrienden. Henk 
en Jakob. Henk, een man uit de pinkstertraditie. Jakob, een rooms-katholiek. 
Twee mannen die elkaar ontmoetten rond de mens die hen beiden het meeste 
inspireert, het meest raakt en het meest heeft veranderd: Jezus!

Ook wij proberen Jezus te betrekken in alle facetten van ons leven. We ontdekten 
dat ‘op weg gaan met Jezus’ een groeiproces in vriendschap en eenheid is, die 
meekleurt, meereist in de mate waarin onze eigen levens ook veranderen. Elke 
fase, elke gebeurtenis brengt weer nieuwe lagen in die relatie. Jezus laat zich 
niet ‘vangen’ of ‘vastzetten’ op een punt. Wat er ook gebeurt, steeds weer komen 
we terug bij Hem. Of moeten we zeggen: Hij komt steeds weer bij ons terug? In 
al die omstandigheden leren we Hem beter kennen, en daardoor ook onszelf.
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In onze weg met Jezus ontdekten we een grondtoon die klinkt als we onszelf 
afvragen wie Hij voor ons is. Ons leven kende succes en falen. We vielen, 
werden teleurgesteld, vierden feest, ervoeren intense pijn en soms wanhoop, 
verklaarden en verloren liefde, dachten Jezus en onszelf te kennen en ook weer 
niet, voelden Gods aanwezigheid sterk en hebben Hem als afwezig ervaren. 
En steeds opnieuw was het Jezus die ons uitnodigde om op te staan. 

Jezus was er dus voor ons. Soms als leraar, soms als iemand die in kunst en 
cultuur inspireerde, soms in de kerk, soms buiten de kerk, soms als abstract 
begrip waar we over konden denken, dan weer in een ontmoeting met een 
ander mens, en in de stilte zonder woorden. Maar bovenal werd Hij werkelijk 
een vriend. Iemand die we daadwerkelijk ontmoeten en die ons ontmoet. 
Iemand met wie we een intieme omgang hebben. Met wie we in gesprek zijn en 
die ook antwoord geeft, soms op de meest wonderlijke en onverwachte wijzen.

Henk groeide op in een pinkstergemeente. Na een tijd van rebellie tegen 
alle regels en wetten van de kerk in zijn tienerjaren, ontmoette hij Jezus. Hij 
ontdekte dat spiritueel leven allereerst en bovenal een leven in relatie met 
Jezus is.

Jakob werd geboren en groeide op in de katholieke traditie. Een traditie 
die hem past als een jas. ‘Ongeneeslijk katholiek’ zegt hij wel eens met een 
glimlach. Jezus greep hem aan vanaf zijn vroegste jeugd. Er ging een appèl 
van Hem uit dat hij niet kon weerstaan en dat een definitieve zet kreeg toen 
hij met zijn klas op de basisschool de film Jesus Christ Superstar zag. ‘Die man 
wil ik volgen’, zei hij, terwijl hij ontroerd in de gang van de school stond.

Vanuit onze vriendschap met elkaar én met Jezus is dit boek ontstaan. We 
nemen je mee langs de grote thema’s van het leven die steeds als een cirkel 
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terugkeren: contact maken en welkom heten, hechten en veerkracht ervaren, 
verbinding maken en intimiteit vormgeven, verlies lijden en afscheid nemen, 
rouwen en de puzzelstukken van het leven opnieuw leggen, betekenis ervaren 
en je roeping leven. Lezers die bekend zijn met het werk van De School voor 
Transitie, zullen deze taal herkennen, maar nu in een andere context. Lezers 
zullen ook de taal van het relationele evangelie proeven.

Je kunt het boek op verschillende manieren lezen. Je zou een eerste keer, 
bijvoorbeeld, op zondag kunnen beginnen met het eerste hoofdstuk en de 
zondag erop afsluiten met het laatste. In elk hoofdstuk staan we stil bij jouw 
eigen leven én nodigen we je uit het naast het leven van Jezus te leggen. Aan 
het einde van elk hoofdstuk stellen we je vragen om te reflecteren. Vragen 
waarover je ook met mensen om je heen in gesprek zou kunnen gaan. Je kunt 
er ook voor kiezen om de hoofdstukken te verdelen over acht weken, of het 
boek in de vasten- of adventstijd te lezen. We hopen hoe dan ook dat je dit 
boek overdenkend en biddend wilt lezen.

We zijn dankbaar dat acht voorgangers: vrouwen en mannen, protestanten 
en katholieken, een gebed wilden schrijven waarmee elk hoofdstuk wordt 
afgesloten. Deze gebeden, die de veelkleurigheid van de christelijke traditie 
laten zien, nodigen uit onze persoonlijke levensthema’s aan God voor te 
leggen. Dank je wel Elsbeth, Holkje, Marga, Ruth, Anton, Bernardus, Martin 
en Nikolaas voor jullie betrokkenheid en vriendschap.

Bij elk hoofdstuk tref je een illustratie aan die wil verbeelden wat in woorden 
tot uitdrukking werd gebracht. En misschien roepen de beelden ook wel 
heel andere, nieuwe vragen, gedachten en gevoelens bij je op. Laat het maar 
gebeuren! Dank je wel Marijke, voor de prachtige illustraties bij elk hoofdstuk. 
Wat een schoonheid legde je aan de dag.
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Dit boek was er nooit geweest als Joost Jansen o.praem. (Berne Media) en Anri 
van Toor (Inside Out Publishers) niet vanaf het begin enthousiast waren over 
het idee. Wat hebben we intens genoten van onze ontmoetingen, het stoeien en 
groeien onderweg. Dank jullie wel voor jullie steun en aanmoediging. We zijn 
dankbaar dat Cees Scholten (Scholten Uitgeverij) het boek met zoveel liefde 
omarmt op zijn verdere reis na de eerste druk.

Het is ons verlangen en gebed om in en met dit boek samen met Jezus de wortels 
van onze levens te verkennen. Om stil te staan bij de confrontatie met vreugde 
en gebrokenheid én ons te openen voor herstel, genezing en opstanding. Om zo 
op te staan met Jezus en de weg naar de Achtste Dag te volbrengen. 

Capelle aan den IJssel en Alverna, maart 2022,

Henk en Jakob
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Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. 
Efeziërs 1:4 (Bijbel in Gewone taal)

Hoewel het misschien heel mooi zou zijn, en ook wel romantisch, komen 
we niet als een onbeschreven blad, als een ‘schone lei’ op aarde. Vanaf dag 
één gaan wij verder schrijven in een levensverhaal waaraan al door anderen 
geschreven is. Sluiten we aan? Reageren we erop? Of proberen we die eerste 
pagina’s te negeren, alsof we wél met een blanco bladzijde mogen beginnen? 
Voordat we werden geboren, is er bijvoorbeeld in onze eigen familie al veel 
gebeurd, gedaan, gezegd en verzwegen. De gebeurtenissen in onze familie-
geschiedenis en de verhalen die erover verteld worden, zijn van grote invloed 
op hoe ons eigen levensverhaal uiteindelijk vorm zal krijgen. Een verhaal 
van liefde en (on)trouw, levende, dode en verzwegen mensen, erbij horen of 
buitengesloten zijn, schaamte en angst, vreugde en verlangen. 

Uit ons eigen leven en de levens van mensen dichtbij en verder weg – bijvoor-
beeld uit programma’s als ‘Spoorloos’ – weten we hoe belangrijk het is te 
weten wat je familiewortels zijn. Je wortels niet kennen, kan je een langdurige 
onrust geven. Je weet pas waarheen je gaat, als je weet vanwaar je komt, hoe 
pijnlijk die (voor)geschiedenis soms ook kan zijn. Zo is je familiegeschie-
denis het eerste verhaal waarin je geboren wordt.
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Eerste dag
IN HET BEGIN



Maar voorbij de verhalen van onze eigen familiegeschiedenis, zijn er ook 
de omgevingsverhalen die onze eigen familiegeschiedenis en ons levens-
verhaal kleuren. De cultuur en tijd waarbinnen jouw levensverhaal ooit 
begon. Denk maar aan de straat, het dorp, de stad, het land en werelddeel, 
rijk of arm, waarin zich zoveel afspeelde. Vrede of oorlog, politiek, accep-
tatie of racisme, verenigingen en religie (wel of niet overheersend), muziek, 
school en vrienden. De grotere wereld. Je zou dit het tweede verhaal kunnen 
noemen waarin je geboren wordt.

Driemaal is scheepsrecht? Ja, want wij geloven dat er nog een verhaal is, 
dat vóór alle verhalen uitgaat en deze overstijgt. Er is een derde verhaallijn, 
die zijn weg zoekt naar de eerste twee verhaallijnen. Het is de weg van de 
oorsprong van het Leven. God, die de Schepper van het leven is, zoekt een 
weg naar ons leven, hier en nu. Dat wordt zichtbaar en tastbaar wanneer 
God op enig moment de geschiedenis instapt en zichzelf openbaart als de 
weg, de waarheid en het leven. Daarmee stapt God door Jezus in ons leven en 
de geschiedenis van de mensheid en laat zien daar deelgenoot van te willen 
zijn. De geschiedenis van de mensen, van jou, ons en van mij. Een geschie-
denis, die zowel haar voltooiing als een nieuw begin krijgt met de komst, 
het leven, het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus. Dat is niet niks, 
een hele mond vol! God, die ons door Jezus opzoekt in onze levensverhalen 
en de verbinding maakt. En omgekeerd: zoeken wij als mensen niet naar 
de vraag hoe ons leven past in het grotere verhaal van God, dat Jezus heet?
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We worden pas werkelijk mens, wanneer we mens 
worden zoals God mens werd in Jezus Christus.

Kenneth Tanner



En zo komen er drie verhaallijnen samen. Onze familiegeschiedenis, de 
geschiedenis van de context daaromheen en onze geschiedenis met God. Om 
nog maar te zwijgen over hoe er in ons directe leven en daarbuiten wordt 
gesproken over God, en hoe Hij ervaarbaar wordt gemaakt.

Niemand wordt geboren uit eigen wil. Niemand heeft ervoor gekozen op deze 
wereld gezet te worden. Het gebeurde op een bepaalde manier ogenschijnlijk 
fatalistisch: het is ons overkomen. Dit geldt evengoed voor ons sterven. Over 
hoe en wanneer we zullen sterven, krijgen we geen multiple choice-lijstje 
toegestuurd. Hoewel we leven in een wereld waarin we steeds meer ruimte 
krijgen om zelf na te denken over levensbeëindiging, is die keuze ingebed 
in omstandigheden die we juist liever willen voorkomen: eenzaamheid, 
ondraaglijk lijden, het ervaren van zinloosheid. Deze constateringen roepen 
grote vragen op zoals ‘waar kom ik werkelijk vandaan?’, ‘waartoe ben ik hier 
op aarde?’ en ‘is er meer dan het leven dat ik ervaar en zie?’ Wat is überhaupt 
het leven?

En natuurlijk is er ook een nuchtere nuancering. Het leven is een samen-
komen van een zaadcel en een eicel en eens zullen we sterven zoals bladeren 
aan een boom. En hoezeer we ook geloven in een leven na de dood – en 
daar zijn goede redenen voor! – we ontkomen er niet aan dat het hier op 
aarde eindig is. ‘Bepaald geen happy end’, zegt de Vlaamse zanger Willem 
Vermandere erover. 

17

Ga niet uit jezelf vandaan; richt je naar het binnenste, 
want in de innerlijke mens huist de waarheid.

H. Augustinus van Hippo



We hebben ons eigen verhaal – of misschien onze eigen verhalen – te leren 
aanvaarden. Het verhaal van onze ouders en familie. Van ons land, de wereld 
en de politiek. Niet als een daad van berusting en fatalisme. Maar als een 
diepe erkenning van hoe het begonnen is. Alsof je leert buigen voor wat 
groter is dan jijzelf. Omdat je pas werkelijk kunt veranderen wat je bereid 
bent te aanvaarden. Of beter gezegd: wat je hebt leren omarmen als iets 
van jezelf.

In Psalm 139 schrijft de psalmist dat God ons al kent vanaf onze geboorte, 
ons zelfs gevormd heeft, ons gewild heeft. Vanuit God de Vader zijn we 
geen toevalligheidjes, ongelukjes, of bijkomstigheden. Paulus zegt zelfs 
dat de eerste echte blanco bladzijden van ieder mens al beschreven werden 
voordat de wereld geschapen was. Iets wat dus boven tijd en schepping 
uitgaat. Wij mensen, jij en ik, waren al deel van God voordat deze wereld 
gemaakt werd. Dat betekent dat we er nog steeds zullen zijn, zelfs al zou 
deze wereld vergaan.

Alle verhalen verbinden ons met onze Schepper. Die – in solidariteit met ons 
– als een baby in deze wereld komt met zijn eigen al beschreven pagina’s. 
Hij ondergaat dezelfde confrontatie met deze werkelijkheid als jij en ik. 
Net als jij werd Jezus geboren in een familie, in een bijzonder land, onder 
specifieke omstandigheden. Binnen een economie, politiek en welvaart. 
En net als jij en ik was Jezus gekend door God de Vader voordat de wereld 
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Jezus Christus is de volmaakte en perfecte openbaring 
van het karakter van God, omdat Hij God is.

 Er is geen openbaring los van Hem.
Bradley Jersak



19

geschapen werd. Jezus, zoon van Jozef en Maria, zo kennen we Hem op 
aarde. Maar ook Jezus, de Zoon van God, die met ons als zonen en dochters 
van dezelfde Vader door het leven wil gaan.
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VRAGEN
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1. 	� Welke belangrijke verhalen ken jij over jouw familiegeschiedenis? Welke 
ken je niet en zou je wel willen weten? Wat zou dat voor je betekenen?

2. 	 Wat is voor jou uitdagend te accepteren uit je familiegeschiedenis?

3. 	� Wat is voor jou uitdagend te accepteren uit de tijd en cultuur waarin 
jouw familie leefde? In hoeverre ervaar jij de huidige tijd als beter of 
slechter dan de tijd van je ouders en familiegeschiedenis?

 
4. 	� Wat gebeurt er als jij nadenkt over jouw eigen leven in de geschiedenis 

van God met de mensen? Ervaar je er vreugde bij, of misschien juist 
onverschilligheid?

 
5. 	 Hoe kijk jij naar Jezus als Hij zegt het ‘Leven’ te zijn?



GEBED

Goede God,

Geef mij de genade met Uw ogen naar mijn leven te kijken.
Open mij voor de ervaring dat mijn leven een geschenk is, 
een uitnodiging om te delen in Uw leven en Uw liefde.

Bevrijd mij van de angst voor schaduw en gebrokenheid. 
Laat mij ontdekken dat de deur waarlangs U binnenkomt armoe heet.
Maak mij nederig, zoals Jezus.

Leer mij danken om mijn lege handen.
Hoe leger ze zijn, hoe beter ik Uw genade erin kan ontvangen.

Laat mij delen in uw mildheid en barmhartigheid,
voor mezelf en voor mijn lijdende medemens.

Maak mij gehoor-zaam in het luisteren naar Uw Geest,
om in ware vrijheid ja te mogen zeggen op wat U mij vraagt.

Laat mij ontdekken hoe Gij in mij wilt leven.
Anders, beter dan ik ooit had kunnen dromen. 

Zegen en bewaar mij en alle mensen
met de gave van Uw vreugde.

Amen

Door: Nikolaas
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