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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, met 
uitzondering van korte citaten gebruikt in recensies, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inleiding

Voor u ligt mijn tweede dichtbundel. De bundel heeft de titel 
Dichter bij Jezus meegekregen. Deze bundel is het vervolg op mijn 
debuutbundel Dichter bij God. Terugkijkend is het ruim vijf jaar 
geleden dat ik begon met het schrijven van gedichten. Vaak hoor 
ik dat mijn gedichten eenvoudig, dicht bij het hart en bemoedigend 
zijn. Dit komt, denk ik, omdat ik het dichttalent heb ontdekt tijdens 
een zoektocht naar mijn emoties. Ik zat in een diep dal van psychisch 
lijden met veel angst- en paniekklachten. Tijdens de zoektocht naar 
mijn emoties en herstel, opende de Heere God mijn hart. Daar 
ontsprong een vrijwel onophoudelijke stroom van woorden. 
Ik schrijf wekelijks nieuwe gedichten over dingen die mij raken. 
Over zaken die ons allemaal bezighouden. Ik schrijf veel over het 
leven met haar vreugde, moeite en verdriet. Deze dingen komen in 
willekeurige volgorde op ons levenspad. In de eerste twaalf en een 
half jaar van ons huwelijk, ontvingen wij vier prachtige kinderen. 
Maar we verloren ook alle vier onze ouders. Het leven is een 
voortdurende reis van ontmoetingen en gebeurtenissen die ons 
raken en beroeren. Dat is wat ik probeer te delen in mijn verzen. 



Ze gaan over verlies, verlangen, over geloof, hoop en liefde. Over 
gebrokenheid en uitzien naar volmaaktheid.

Dichter bij Jezus. Ik hoop dat u al heel dicht bij Hem leeft. En dat 
het uw verlangen is om nog dichterbij te komen. Dichter bij Zijn 
liefde. Dichter bij Zijn troost. Dichter bij Zijn verlossing. Dat het uw 
verlangen is Hem te volgen naar de hemel, als straks het einde komt. 
Ik moet bij deze titel altijd denken aan dat prachtige Bijbelgedeelte 
uit Markus 10, waar Jezus de kinderen zegent. Ik zie dan het beeld 
voor mij van een groep kinderen rond Jezus. Er zitten kinderen op 
Zijn schoot, andere kinderen omarmt Hij. Dichter bij Hem komen 
kan niet. Wat een liefde!

En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar 
de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten.

Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen 
hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor 

hen is het Koninkrijk van God.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een 

kind, zal het beslist niet binnengaan.
Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.

Ik hoop jou met deze gedichten te bemoedigen en aan te moedigen. 
Bemoedigen als het leven je raakt met moeite en verdriet. En 
aanmoedigen, aansporen om heel dicht bij Hem te leven!

Soli deo Gloria
Leo Heuvelman
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JezusVOLGEN

Mattheüs 4 vers 18 en 19
En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee 

broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer 
Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.

En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van 
mensen maken.

Het mooiste doel van ons leven is Jezus te volgen. Hij roept u, jou en 
mij om Hem te volgen. Op heel ons levenspad. Vanaf je allereerste 
ontstaan volgt Hij jou al. Als jij Hem gaat volgen zul je wonderlijke 
dingen meemaken en ontdekken. Kom achter Mij aan, Hij roept jou 
en mij. 

Volgen in de voetsporen van Jezus is een ontdekkingsreis over 
bergen en door dalen. Een leren kennen van je eigen zonde en 
ellende en daardoor een volledig vertrouwen op Zijn verlossing.
Als je Jezus volgt kom je uiteindelijk uit aan de voet van Zijn Kruis. 
Dan zie je Jezus kijken naar je zoals Hij naar Petrus keek toen de 
haan kraaide. Nee, dat zijn geen ogen vol boosheid, maar ogen 
waaruit een diepe bewogenheid straalt. Als je Jezus volgt ben je 
getuige van Zijn opstanding en kan Hij zomaar naast je lopen. In het 
volgen van Jezus zie je Hem opvaren naar de hemel. Nadat Hij de 
discipelen, Zijn volgelingen, de zendingsopdracht gegeven had. En 
zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Vandaag roept Jezus ons: volg Mij!
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AMEN

chter hem aan

et goede moed

lke dag opnieuw

ooit meer alleen

JEZUS VOLGEN

In het volgen van Jezus

vinden wij ware liefde

liefde die alles geeft

zoals Hij gegeven heeft

liefde met een lach en traan

zal immers nooit vergaan

zo wandelen wij in geloof

met het vaandel van de liefde

en het kompas van de hoop

achter Jezus aan.

A

M

E

N

1514



VOOR U

Dit is voor U
Heer

voor Uw glorie
voor Uw majesteit

voor Uw liefdevolle
aanwezigheid

Dit is voor U
Jezus

voor Uw wonder
voor Uw redding

voor Uw prachtige
nieuwe schepping

Dit is voor U
Zaligmaker

voor Uw bidden
voor Uw eer

voor Uw pleiten
elke dag weer.
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BESTE WIJN

Geworpen
in de kelder

van de beproeving

Kille donkerheid
verlaten 

eenzaamheid

Ontdekte ik
het wonder
van genade

de grote Landman
bewaarde daar
Zijn beste wijn

Ik mocht daar
leren een kind

van Hem te zijn.
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LAMMETJE

Het lammetje van de Goede Herder

verdwaalde eens op de grote heide

het liep en rende steeds verder

de Goede Herder ging op zoek

Hij riep haar naam en keek in elke hoek

toen Hij haar eindelijk gevonden had

was Hij zo blij als bij een grote schat

Hij nam het schaapje in Zijn armen

en bracht haar veilig thuis

in Zijn Goede Herdershuis.



VEERTIG DAGEN
veertig zinnen

Veertig dagen de kruisweg door
in Jezus spoor

veertig dagen naar Hem kijken
elke dag meer op Hem lijken

veertig dagen vergeving vragen
Zijn kruis dragen

dagelijks schuld belijden
met de zonde strijden

Veertig dagen mee
naar Gethsémané

bespot, geslagen, veracht
in de donkere nacht

vallen en weer opstaan
struikelend, verlangend meegaan

veertig dagen verwondering
stilte in bezinning

Veertig dagen bidden
om Jezus in ons midden

veertig dagen geloof opwekken
meer van Jezus ontdekken

veertig dagen waken
een geloofsreis maken

veertig dagen dichter bij Hem
volg Zijn stem

Veertig dagen met Jezus alleen
om het kruis heen

in aanbidding
we horen Zijn smeking

Mijn God, Mijn God
waarom verlaat U Mij

wat een liefde, wat een trouw
Mijn kind, het is voor jou

Dat Hij gestorven is
Hij koos de duisternis

voor het licht
geeft ons eeuwig uitzicht
veertig dagen kwetsbaar

eeuwig dankbaar
voor het wonder 

van genade, zo bijzonder!
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