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1. Inleiding

Voor het schrijven van mijn boek over Openbaring, heb ik heel erg veel verwij-
zingen naar het Oude Testament onderzocht op hun betekenis en waarom dit in 
Openbaring gebruikt wordt. Daar heb ik enorm veel van geleerd over hoe het 
Oude Testament gelezen moet worden. Zodoende had ik de smaak te pakken 
gekregen om door te gaan met profetieën te onderzoeken en hoe deze in het 
Nieuwe Testament gebruikt worden. Dat onderwerp is een boek op zich waard, 
maar tijdens die studie ben ik tot de ontdekking en conclusie gekomen dat Hosea 
eigenlijk de sleutel is tot het begrijpen van profetieën. Het geeft een aantal zeer 
belangrijke aanwijzingen die je nodig hebt om de andere profeten te kunnen be-
grijpen. Daarom wilde ik eerst dit boek over Hosea schrijven, voordat ik aan de 
bespreking van andere Bijbelboeken begin.

Hosea
Qua volgorde in tijd, wordt Obadja beschouwd als de eerste, oudste profeet, dan 
komen Joël, Amos en Jona en daarna Hosea. Hosea, zo blijkt straks uit het eerste 
vers, opereerde over een periode van zestig tot zeventig jaar. Halverwege die pe-
riode zijn ook Jesaja en Micha gekomen.
Hosea treedt met name op in het noordelijke tienstammenrijk, terwijl dat op zijn 
einde liep.

Twee en tien stammen
In die tijd was Israël verdeeld in twee koninkrijken. Het noordelijke tienstammen-
rijk Israël, ook wel als Efraïm aangeduid, en het zuidelijke tweestammenrijk Juda. 
Na koning Salomo raakte het koninkrijk verdeeld en waren de stammen gesplitst. 
Beide koninkrijken worstelden met koningen die afgoden achternaliepen en zo-
doende het verbond met God in allerlei opzichten schonden. De profeten tracht-
ten hen weer op het goede pad te brengen, maar voor Israël/Efraïm zag het er 
heel slecht uit. Tegen het einde van Hosea’s leven, tijdens Jesaja en Micha, ging Is-
raël/Efraïm in ballingschap door Assyrië. De bevolking werd afgevoerd en is nooit 
meer teruggekomen. In plaats daarvan werden andere bevolkingsgroepen in het 
gebied Samaria geplaatst, die daar tot op de dag van Jezus nog verbleven. De 
Joden beschouwden hen daarom nooit als echte Joden en zij hielden er ook zo’n 
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beetje hun eigen variant van de Joodse godsdienst op na, zoals uit het verhaal van 
de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw bij de put blijkt.1 
De tien stammen van Israël zijn daarmee opgenomen in de wereldbevolking en als 
zodanig verdwenen. Ze worden ook wel ‘de verloren stammen’ genoemd. En dat 
terwijl er in profetieën toch regelmatig over (de tien stammen van) Israël gespro-
ken wordt, naast Juda.

Israël is de nieuwe naam die Jakob van God kreeg toen hij met God geworsteld 
had.2 Hij is de vader van de twaalf zonen uit wie de stammen kwamen. Maar het 
is iets ingewikkelder dan dat. De oudste zoon van Jakob, Ruben, had met een 
bijvrouw van Jakob geslapen.3 Verder was Jozef door zijn broers als slaaf verkocht 
aan Egyptenaren, wat uiteindelijk hun redding was toen er hongersnood kwam. 
Daarom nam Jakob het eerstgeboorterecht van Ruben af4 en gaf hij de twee zonen 
van Jozef, Manasse en Efraïm, ook een erfdeel in het beloofde land. In de plaats 
van Jozef komen daarom zijn twee zonen. Toen Jakob hen de zegen gaf, kruiste hij 
zijn handen, zodat zijn rechterhand op Efraïm, de jongste, lag en het eerstgeboor-
terecht op hem overging.5 Dat maakt dat er dertien stamhouders zijn. Maar de 
Levieten mochten geen land hebben en zij dienden als priesters.6 Zodoende zijn 
er dan toch twaalf stammen, waarvan Efraïm uiteindelijke de leidende rol had.

Masterplan
Wat God feitelijk door de profeet Hosea doet, is dat Hij zijn Masterplan aankon-
digt. Namelijk, dat wat er met de tien stammen zal gaan gebeuren op korte en 
lange termijn, alsook wat er met Juda gaat gebeuren en de Messias. Hosea is voor 
de goede verstaander zelfs zo specifiek over de Messias, dat je mag zeggen dat 
hij een profetisch evangelie over Hem heeft geschreven, zoals Markus, Mattheüs, 
Lukas en Johannes dat over Zijn echte leven gedaan hebben.
Daarom, als we Hosea goed begrijpen, dan kunnen we ook de andere profetieën 
die over het post-Assyrische Israël gaan, goed begrijpen. Dat post-Assyrische Is-
raël zal ik daarom ter verduidelijking het Nieuwe Israël noemen. 

1 Johannes 4:20-24.

2 Genesis 32:28.

3 Zie Genesis 35:22.
4 Zie 1 Kronieken 5:1-2. Maar Ruben kreeg nog wel land.
5 Genesis 48:14.
6 Deuteronomium 18:1-2.
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Bovendien geeft Hosea een aantal belangrijke hints over het karakter van profe-
tieën in het algemeen en Messiaanse profetieën in het bijzonder, die enorm kun-
nen helpen hoe we deze moeten begrijpen. En dat zal blijken nogal anders te zijn 
dan wij graag zouden willen of denken.

Bijbelteksten
De Bijbelteksten die in dit boek genoemd worden zijn uit de Herziene Statenverta-
ling (HSV), omdat die woord voor woord het dichtst bij de grondtekst staan. Soms, 
als ik op basis van het vergelijken van vertalingen en de grondtekst zelf een ietwat 
andere vertaling beter acht, dan heb ik de originele HSV-tekst doorgestreept en 
de nieuwe tekst schuingedrukt. 

Heidenvolken
De HSV gebruikt vaak het woord heidenvolken, wat in het Nederlands een beetje 
een rare smaak heeft. Daarom verander ik dat standaard (en enigszins afhankelijk 
van de context) door de woorden ‘afgodenvolken’, ‘niet-Joodse volken’, ‘andere 
volken’ of gewoon ‘volken’.

Vetgedrukte tekst
In Bijbelteksten zet ik vaak woorden vetgedrukt, om daar speciaal de aandacht op 
te vestigen en omdat ik die bespreek in de tekst, zodat het dan ook gemakkelijk 
is die woorden snel weer terug te vinden. Ik doe dat vooral bij woorden die vaker 
terugkomen en als woordspel zijn bedoeld.

Messiaans en messiaans
Waar teksten een messiaanse lading lijken te hebben, geef ik met rode achter-
grond aan dat het de Messias kan betreffen en met rode tekst dat het de mes-
siaanse tijd7 en omstandigheden kan betreffen. Als het een aanstaand oordeel 
betreft over Efraïm, Israël en/of Juda, dan is dat met grijze tekst en achtergrond  
aangegeven. Als het over een toekomstig oordeel gaat (in de tijd van de Messias, 
dat is de eerste eeuw van onze jaartelling) dan is dat grijs met zwarte tekst. Als het 
over het eeuwige oordeel lijkt te gaan, zwarte achtergrond en witte tekst.
Er komen in de profetieën veel herhalingen van woorden voor in opeenvolgende 
zinnen, maar ook verderop in de profetieën, die als woordspel zijn bedoeld. Dit 
soort woorden is vet aangegeven en worden besproken in de tekst.

7 Daar bedoel ik mee: de tijd dat de Messias op aarde liep en kort daarna. Het is de tijd van Jezus 
en het boek Handelingen tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Je zou ook kunnen zeggen: de 
Nieuwtestamentische periode.
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Het Eerste en Tweede Testament
Uit respect voor onze Joodse wortels en broeders vind ik de uitdrukking ‘Oude 
Testament’ eigenlijk niet zo heel erg gepast meer. Bij mijn studie van Openbaring 
ben ik tot de ontdekking gekomen dat dit diep verankerd ligt in de Profeten. Ik 
ben er ook achter gekomen dat vele van de vergelijkingen en uitspraken van Jezus, 
maar ook Paulus, die wij als uniek en Nieuwtestamentisch beschouwen, hun oor-
sprong gewoon in het eerdere Testament hebben. Jezus zei niet voor niets: Mozes 
vertelt over Mij.
Daarom wil ik in dit boek liever spreken over het Eerste Testament en het Tweede 
Testament. Er is weliswaar een nieuwe tijd aangebroken met de komst van de 
Messias en we hoeven de ceremoniële wetten en rituelen niet meer uit te voe-
ren, maar GEENSZINS is het Eerste Testament oud in de zin dat het afgedaan zou 
hebben.
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Dit kaartje geeft een beeld van de verspreiding van de stammen en hun belangrijk-
ste steden, met name die van Efraïm/Israël, zoals die worden benoemd in Hosea.
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2. Hosea 1 - Trouw een prostitué en 
krijg kinderen

Hosea 1:1 Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Hosea, de zoon van 
Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en 
in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël.

Dit beslaat een behoorlijk lange periode. Zo’n zestig tot zeventig jaar. Als Hosea op 
z’n twintigste begon met profeteren, ging hij door tot z’n tachtigste à negentigste. 
Bij zijn eerste drie kinderen kwam telkens een profetie, wat een aantal jaren ach-
ter elkaar geweest zal zijn. Dat betekent dat de overige profetieën eens in de tien 
tot vijftien jaar gekomen moeten zijn. Je vraagt je af wat hij in de tussentijd dan 
allemaal gedaan heeft. Hij zal uiteraard in zijn levensonderhoud hebben voorzien. 
Er was toen nog geen internet om je boodschap te verspreiden :D. Hij zal van 
plaats naar plaats hebben moeten trekken, om overal te vertellen wat God hem 
doorgegeven had, en daar ben je wel even mee bezig natuurlijk. Verder lezen we 
regelmatig in de Bijbel over profeten en profetessen waar niets of nauwelijks iets 
van opgeschreven is.8 Dat hoeft ons niet te verwonderen, want veel van zulke pro-
fetieën waren voor bepaalde individuen bestemd en verder niet zinvol om voor de 
rest van de wereld te bewaren. Op eenzelfde manier kan Hosea heel druk geweest 
zijn als profeet. Maar alleen dat wat nodig was om voor ons te bewaren is opge-
schreven en in het boek Hosea beland.
En dan moeten we ons meteen afvragen waarom? Waarom is nu net dit, wat in de 
Bijbel terecht gekomen is, belangrijk? Er zijn een paar antwoorden op die vraag 
mogelijk, die allemaal met elkaar te maken hebben:

1. God maakt ZICHZELF op deze manier bekend aan ons allemaal.
2. God maakt Zijn plannen bekend die voor iedereen van belang zijn.
3. �Het gaat (daarmee) over heilsgeschiedenis en niet zomaar over lokale ge-

beurtenissen.

8 Mirjam, Debora, Hulda en de vrouw van Jesaja waren bijvoorbeeld profetessen.
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4. Er wordt iets aangekondigd over de Messias en Zijn Koninkrijk.

Dit zet feitelijk meteen al de toon. Je moet Hosea niet opvatten als een boodschap 
alleen maar voor het tienstammenrijk toen, wat alleen maar als anekdotes inte-
ressant is voor ons. 

De eerste profetie

Hosea 1:2 Het begin van het spreken van de HEERE door Hosea.
De HEERE zei tegen Hosea:
Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen
en kinderen van de hoererijen,
want het land wendt zich in schandelijke hoererij 
van de HEERE af.
3 Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en baarde 
hem een zoon.
4 Toen zei de HEERE tegen hem: Geef hem de naam Jizreël, want nog even en 
Ik zal de bloedschulden van Jizreël vergelden aan het huis van Jehu, en Ik zal 
het koningschap van het huis van Israël wegdoen.
5 Op die dag zal het gebeuren dat Ik de boog van Israël zal breken in het dal 
van Jizreël.

Tijdens de regering van Jerobeam II, het derde geslacht na Jehu, krijgt Hosea deze 
merkwaardige opdracht. Hij moet een prostitué trouwen en kinderen krijgen bij 
haar. Hij moet deze kinderen namen geven die de boodschap van God verbeelden. 
Zo was hij in heel zijn wezen en zijn gezin De Boodschap van God. Elke keer als je 
hen op de markt tegen kwam, werd je herinnerd aan de boodschap die verbon-
den was met hun bestaan. 

Jizreël
Jizreël ligt niet ver van Megiddo. Jizreël was de plek waar koning Achab zijn paleis 
had en waar hij Naboth had gedood, omdat die zijn wijngaard naast zijn paleis 
niet aan hem af wilde staan.9 Het dal van Jizreël is praktisch gezien hetzelfde als 
de vallei van Megiddo. 

9 1 Koningen 21.
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Bloedschuld
De bloedschulden van Jizreël, dat zijn de bloedschulden van de koningen van Is-
raël. Deze worden het huis van Jehu aangerekend. Jehu was door Elisa gezalfd tot 
koning om met het huis van Achab af te rekenen,10 wat hij in uiterste wreedheid 
deed.11 Jehu zou tot in zijn vierde nageslacht nog koningen op de troon hebben. 
Jerobeam II was de derde op rij, na Joahaz en Joas, terwijl Zacharia, de vierde, nog 
moest komen.12 

Bloedschuld moet als volgt begrepen worden: Kaïn vermoorde zijn broer Abel.13 
God liet dat in zoverre onbestraft, dat Hij hem niet meteen doodde, slechts weg-
stuurde. Maar dat pakte niet zo goed uit. Een nazaat van Kaïn, Lamech, doodde 
een man voor een wond en een jongen voor een striem en meende dat hij zelfs 
zeventigvoudig gewroken moest worden.14 Toen daarna de gelovige mannen 
zich met de mooie vrouwen uit deze groep mengden, werd de gehele toenma-
lige mensheid gewelddadig en raakte van God los, op Noach en zijn familie na.15 
Waarop God in moest grijpen, anders was het nooit meer goed gekomen. God 
beperkte de leeftijd die mensen konden krijgen en daarmee de lengte van hun 
(kwade, gewelddadige) regering. Maar God stelde vanaf Noachs vloed ook een 
wet in die voor de hele mensheid geldt.

Genesis 9:5 Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw le-
vens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand 
van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor 
het leven van de mens.
6 Vergiet iemand het bloed van de mens,
door de mens zal diens bloed vergoten worden;
want naar het beeld van God
heeft Hij de mens gemaakt.

10 2 Koningen 9.
11 2 Koningen 9-10.
12 2 Koningen 15:8-12.
13 Genesis 4.
14 Genesis 4: 23-24.
15 Genesis 6:1-8. Sommige mensen denken dat in dit gedeelte engelen met mensen nageslacht 
kregen, maar engelen hebben geen lichamen en ‘huwen niet’, zoals Jezus zegt in Markus 12:25. 
Wat praktisch gezien betekent dat zij zich niet voortplanten, laat staan dat zij zich met mensen 
zouden kunnen voortplanten.
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Dit houdt feitelijk twee dingen in. God zegt dat iemand die een ander mens doodt, 
de doodstraf moet krijgen. Daaruit volgt dat mensen dus rechtspraak in moeten 
stellen om een verdachte vrij te kunnen spreken dan wel te kunnen veroordelen. 
Daarmee geeft God ons de kans en de verantwoordelijkheid om zelf onze zaakjes 
te regelen en recht te verschaffen. Maar doen we dat niet, dan moeten we niet 
denken weg te kunnen komen met moord. Dan zal God zelf de touwtjes in handen 
nemen en ervoor zorgen dat de daders gestraft worden. Dat kan hier op aarde het 
geval zijn, maar dat geldt zeker voor de Eindafrekening. 
Deze gedachte komen we ook bij Jezus tegen als Hij zegt:

Mattheüs 26:52 Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar 
het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

En dat woord komen we ook weer tegen in Openbaring 13:10: “Als iemand met 
het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden.” In Openbaring 
21:8 en 22:15 worden moordenaars in de poel van vuur gegooid en bevinden zich 
niet in de het Nieuwe Jeruzalem.16 
We komen dus van Noach tot Openbaring tegen dat God mensen verantwoorde-
lijk zal stellen voor het nemen van het leven van een ander. Moordenaars zullen 
hun daad met de (eeuwige) dood moeten bekopen.17

Is de dader niet veroordeeld (en is er dus geen recht verschaft), dan is er sprake 
van bloedschuld. Verder zei God tegen Kaïn dat zijn bloedschuld ook inhield dat hij 
niet langer in het land kon blijven waar het bloed vergoten was. 

Genesis 4:10 En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed 
van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.
11 Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond 
heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen.
12 Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer 
geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan.
13 En Kaïn zei tegen de HEERE: Mijn misdaad is te groot om vergeven 
te worden.

16 Even naar aanleiding hiervan: de moordenaar aan het kruis bestaat niet. Er wordt GECON-
CLUDEERD dat het om een moordenaar moest gaan, omdat ‘gewone criminelen’ geen kruisdood 
kregen, maar nergens in de Bijbel staat dat het om een moordenaar ging.
17 Alhoewel er uitzonderingen mogelijk zijn op de regel, zoals bij Mozes, David of Paulus.
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14 Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en 
ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de 
aarde gaan;

Dat betekent daarmee ook dat door de bloedschuld van de koningen van Israël, 
die niet vereffend werd, het recht verspeeld wordt om in het land (Israël) te mo-
gen wonen.

De bloedschuld van Jizreël
Achab spande met zijn vrouw Izebel wel de kroon als het om bloedschuld gaat, 
maar in feite waren al de Israëlitische koningen slecht. Jehu rekende weliswaar 
met Achaz en Baäl af, maar niet met de kalverendienst in Bethel en Dan. Deze kal-
veren had Jerobeam I namelijk daar geplaatst toen Israël in twee rijken splitste na 
de dood van Salomo. Dit had hij gedaan om te voorkomen dat de Israëlieten naar 
Jeruzalem af zouden reizen om daar de tempel te bezoeken en zij zich zodoende 
misschien weer zouden willen verenigen met Juda. Hij zei tegen het volk dat dit 
hun goden waren die hen uit Egypte hadden geleid.18 Daardoor kwam het nooit 
meer echt goed met de tien stammen.

Het oordeel van God over de bloedschuld
God kondigt nu door de mond, het huwelijk en de eerstgeboren zoon van Hosea 
aan, dat de kracht en macht van Israël zal eindigen in de vallei van Jizreël. Dat is 
enerzijds een aankondiging van de Assyrische ballingschap. Anderzijds is de val-
lei van Jizreël een andere naam voor de vallei van Megiddo. En dan komen we 
ineens bij het Armageddon19 terecht van Openbaring 16:16. Dat was, zoals be-
schreven in mijn boek De Beelden van Openbaring, dat alle volken Hem, die zij 
doorstoken hebben, zullen zien, zoals Zacharia 12 namelijk vertelt. Daar wordt de 
onverwachtse dood van de zeldzaam goede koning Josia van het koninkrijk Juda 
gebruikt als een beeld van de onverwachtse dood van de Messias die doorstoken 
zal worden.
Er zit dus meteen al hier in het begin van Hosea een messiaans tintje aan de pro-
fetie. Alhoewel dat op dat moment absoluut nog niet duidelijk was. De dood van 
koning Josia zou pas zo’n 180 jaar later zijn en Zacharia’s profetie daarover zo’n 
260 jaar later. Maar je zou kunnen zeggen dat hier al een ei gelegd wordt. Het 
koningschap van Israël eindigt in het dal van Jizreël/Megiddo. Daarom wordt dit

18 1 Koningen 12:25-29.
19 Dat ‘heuvel van Megiddo’ betekent.
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dal later als een beeld gebruikt vanwaar Israël (en de volken) hun echte Messias 
Koning zullen zien.20

De tweede profetie

Hosea 1:6 Zij werd opnieuw zwanger, en zij baarde een dochter. Daarop zei Hij 
tegen hem: Geef haar de naam Lo-Ruchama (betekent: niet ontfermen; PS), 
want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want Ik 
zal hen zeker wegvoeren.
7 Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen verlossen 
door de HEERE, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door 
zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters.

De tweede profetie van Hosea komt pas bij de geboorte van zijn tweede kind, dat 
is minimaal een jaar, of mogelijk meerdere jaren, later. Ook nu is de boodschap ui-
termate kort, maar wel zeer duidelijk: de tien stammen van Israël zullen in balling-
schap weggevoerd worden (net zoals Kaïn vanwege zijn bloedschuld uit het land 
weg moest). God zal echter Juda verlossen, maar niet door oorlog of met een leger. 

Niet door geweld
Dan denk ik: hoe duidelijk wil je het uitgespeld krijgen? Hoe is het toch mogelijk 
dat Juda in de tijd van Jezus een politieke leider verwachtte die hen (met geweld) 
van de Romeinen zou verlossen? Hoe hebben ze toch achter Bar-Kochba aan kun-
nen lopen, die verwoesting over hen bracht? Hoe kan het dat orthodoxe Joden 
vandaag de dag nog steeds een politieke, menselijke messias verwachten? Jezus 
zei tegen Pilatus dat zijn Koninkrijk niet van deze wereld is21 toen die Hem vroeg of 
Hij de koning van de Joden was. Je kan daar onmiddellijk achteraan zeggen: opdat 
vervuld zou worden wat de profeet Hosea zei en dan citeer je vers 7.

Nou is het zo, dat Juda na de zeventig jaar ballingschap in Babylon ook op geheel 
vreemde wijze terug mocht keren naar Jeruzalem, om de tempel te herbouwen. 
Toch is DAT niet het soort verlossing die God op het oog heeft. En dus kan het 
hier niet simpelweg over die fysieke terugkeer gaan. God heeft ALTIJD de geeste-
lijke verlossing van hart en ziel op het oog. Ook als er fysieke bevrijding is, zoals 
uit Egypte of straks uit Babel, dan heeft dat toch ten doel om mensen geestelijk 

20 Zie ook 3:4, waar het verband tussen het verdwijnen van de aardse koningen en de komst van 
de Messias Koning wordt gelegd.
21 Johannes 18:36.
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gezien te veranderen en verlossen. En als dat hier misschien nog niet duidelijk 
genoeg is, dan zal dat straks in 2:17 nog wel blijken.

Daarom, ook bij deze tweede profetie van Hosea zie je dat er meteen een dikke 
messiaanse tint aan zit. Dat kunnen we vooral constateren met de kennis die we 
nu hebben over hoe de geschiedenis gelopen is. Toen Hosea deze profetie ontving, 
was het op nog geen enkele manier duidelijk hoe die verlossing werkelijkheid zou 
worden. Laat staan dat je op basis van alléén dat vers zou kunnen concluderen dat 
dit over het messiaanse tijdperk, ofwel het Koninkrijk van God gaat. 

Door de Heere
Merk op dat God hier zegt dat Hij Juda zal verlossen door de Heere hun God. Het 
woord voor Heere is Jahweh. Op dit punt in Hosea is het nog niet duidelijk dat het 
over de Messias gaat, maar in zijn geheel genomen weten we wel dat God Zijn 
volk zal verlossen door de Messias. En dus kan de goede verstaander hier al een 
hint in zien dat de Messias niemand anders dan God zelf is. We gaan dat nog vaker 
tegenkomen.

De derde profetie

Bij het derde kind, wederom een jaar of wat later, komt weer een profetie.

Hosea 1:8 Toen zij Lo-Ruchama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger, 
en zij baarde een zoon.
9 En Hij zei:
Geef hem de naam Lo-Ammi (betekent: niet Mijn volk; PS).
want u bent niet Mijn volk
en Ík zal er voor u niet zijn.
10 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten 
en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen 
gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: Kinderen van 
de levende God.22

Bam, daar heb je het. Dit is de uitleg van het hele probleem van de verloren ge-
gane tien stammen, recht in je gezicht. Toen was het (uiteraard) nog niet duidelijk 
hoe dat zou gebeuren, maar nu weten wij dat de tien stammen opgehouden zijn 

22 Rom. 9:25,26.
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te bestaan, opgenomen zijn in de wereldbevolking. En TOCH wordt er gezegd dat 
het aantal Israëlieten zal zijn als het zand van de zee. Dat is namelijk PRECIES de 
belofte die God aan Abraham gaf:

Genesis 22:16 Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan 
hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk 
zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel 
en als het zand dat aan de oever van de zee is.23 Uw nageslacht zal de poort 
van zijn vijanden in bezit hebben.24

Hosea verwijst daarom zonder enige twijfel naar deze belofte. Maar hoe kan dat? 
Hoe kan God de tien stammen van Israël verstoten en afvoeren en toch hun aantal 
als het zand van de zee maken?
Het antwoord zit hem opgesloten in de woorden “Kinderen van de Levende God”. 
Dat wil zeggen dat zij niet langer als natuurlijke afstammelingen van de tien zo-
nen van Jakob of van Abraham beschouwd moeten worden, maar het gaat hier 
om kinderen VAN GOD. Dat wil zeggen in geestelijk opzicht. Geen natuurlijke kin-
deren, maar geestelijke kinderen. Geen fysieke afstammelingen van Israël, maar 
geestelijke kinderen van Abraham.25 Dat zijn: navolgers van zijn geloof en zijn 
rechtvaardigheid. 
Dit is volledig in overeenstemming met dat wat er in vers 7 gezegd werd, dat de 
verlossing niet door het zwaard is. De tien stammen van Israël worden opgeno-
men in de wereldbevolking. Vervolgens zullen er uit die wereldbevolking gees-
telijke Israëlieten of kinderen van God verlost worden, niet door het zwaard, en 
zoveel als het zand van de zee. 

Dat is precies zoals Paulus het ook interpreteert:

Romeinen 9:24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de 
Joden, maar ook uit de andere volken.
25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-Volk noemen: Mijn volk, en 
de Niet-geliefde: Geliefde.26

26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-
Mijn-Volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.

23 De sterren aan de hemel kunnen verwijzen naar de geestelijke kinderen van Abraham en het 
zand van het strand naar zijn aardse afstammelingen.
24 Zie ook de belofte aan Jakob gedaan in Genesis 28:14 en Genesis 32:12.

25 Ook natuurlijke kinderen van Abraham kunnen geestelijke kinderen van hem zijn uiteraard.

26 Zie Hosea 2:22.
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Paulus citeert Hosea nadrukkelijk met de betekenis dat het om kinderen van God 
gaat uit de andere, niet-Joodse volken. Dat betekent dat het woord ‘Israëlieten’ 
in vers 10 dus helemaal niet over natuurlijke afstammelingen gaat. Het woord 
‘Israëlieten’ wordt hier gebruikt om er gelovigen uit de andere volken mee aan 
te geven. Hoe dat kan? Omdat zij geestelijke kinderen van het ware Israël zijn 
geworden. 

DNA-onderzoek
Uiteraard kán je dit ook op een puur natuurlijke manier lezen. Dan lees je het als: 
eerst niet-mijn-volk, maar daarna toch weer Gods-kinderen, dus wel-mijn-volk. 
Maar dan zit je wel met een probleem, namelijk: hoe dan? De natuurlijke afstam-
melingen van de tien stammen zijn niet meer te traceren. Er worden wel pogingen 
gedaan om met DNA-onderzoek terug te halen wie mogelijk op een natuurlijke 
manier zouden afstammen van de tien stammen. Maar dat is in de eerste plaats 
enorm nattevingerwerk en vervolgens kom je dan op de helft van de wereldbe-
volking uit of zo. Misschien kom je zelfs wel op ALLE huidige wereldbevolking uit, 
want het punt is dat God vele afgodenvolken en -geslachten uit heeft laten ster-
ven in de loop van de geschiedenis (vanwege hun bloedschuld?!). 
Het is dus eigenlijk gewoon onmogelijk geworden om dit nog fysiek op te vatten.

Hosea 1:11 Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Is-
raëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; 
want groot zal de dag van Jizreël zijn.
12 Zeg tegen uw broeders: Ammi (mijn volk; PS),
en tegen uw zusters: Ruchama (ontfermen; PS).

Hier vinden we EXACT wat in Ezechiël 37 staat over het bijeenbrengen en één wor-
den van de twee takken Juda en Israël.27 Maar zonder Hosea is dat maar moeilijk 
te begrijpen. Want dan vraag je je af: waar is dat Israël dan? Door Hosea begrijpen 
we dat het hier over een Nieuw Israël gaat dat geoogst wordt uit de wereldbevol-
king. En dit Nieuwe Israël zal weer één worden met (het nieuwe verloste) Juda.

Nieuw Israël
Ik noem dit vanaf nu het Nieuwe Israël. Je zou het ook het geestelijke Israël kun-
nen noemen. Of je gaat nog een stap verder en zegt: dit is Gods Gemeente of 
de Kerk. Dat laatste wil ik echter niet doen, omdat er in de profetieën toch echt 
‘Israël’ staat. Daarom lijkt het ‘Nieuwe Israël’ me de beste manier om aan te ge-

27 Zie verder ook nog Jeremia 3:18.
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ven dat het niet om het fysieke twee-, tien- of zelfs twaalfstammenrijk gaat. Dit 
Nieuwe Israël is Jezus ‘het Koninkrijk van God’ gaan noemen.

Eén Hoofd
Klonk in de eerdere verzen het messiaanse Koninkrijk van God al voorzichtig door, 
hier is de tekst volop Messiaans. Er zal één Hoofd komen over deze ‘nieuwe Israë-
lieten’ en Juda... wat denk je? Dat gaat over Jezus Messias. Er zijn daarom ook niet 
twee wegen om tot God te komen. Voor Israëlieten, Joden en christenen geldt: 
Eén Hoofd. 

De Grote Dag van Jizreël
Dan krijgen we de Grote Dag van Jizreël... nu wordt dat ene Hoofd, de Messias, 
ineens Jizreël genoemd. Daar zit heel wat betekenis in. Jizreël was waar de ko-
ningen van Israël woonden. Dit ene Hoofd van Juda en de nieuwe Israëlieten 
gaat dus die aardse koningen vervangen. Hij zal de Grote Koning zijn. De Messias 
Koning.
Deze Messias Koning wordt Jizreël genoemd, net zoals de eerstgeboren zoon van 
Hosea. Hosea beeldt in zijn huwelijk en kinderen de boodschap van God uit. Zijn 
eerstgeboren zoon is hiermee ineens een beeld van de Messias. De vrouw van 
Hosea beeldt het volk Israël uit. Het volk Israël gedraagt zich als een hoer. Maar 
Hosea neemt haar desalniettemin tot zijn vrouw en heiligt haar op die manier. Zo 
zal God ook het afvallige volk Israël nemen, haar verlossen, niet door het zwaard, 
maar door het ene Hoofd, Messias Jizreël die uit haar zal voortkomen. Precies 
zoals bij Hosea’s zoon.

We hadden hiervoor al het verband met Armageddon en het dal van Megiddo 
gelegd. Maar nu moet het helemaal duidelijk zijn: dit is EXACT wat Armageddon 
ook is. Dat is volgens Zacharia 12: alle volken zullen Hem zien die zij doorstoken 
hebben.28 Nu wordt heel nadrukkelijk het verband tussen de Messias zelf en (het 
dal van) Jizreël of Megiddo gelegd.

Vervolgens wordt er van het ene Hoofd Jizreël gezegd dat hij UIT HET LAND zal 
oprukken. Dat wil zeggen dat Hij zich dus niet zal beperken tot Juda en het land 
van Israël. Dat kan ook niet anders, want hoe zou Hij anders die nieuwe Israëlieten 
moeten bereiken die zich onder de wereldbevolking bevinden? Dat kan Hij alleen 
als hij oprukt naar die andere landen.

28 Zacharia 12:9-14. Zie hoofdstuk 23 van De Beelden van Openbaring.
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En dan wordt er in vers 12 van deze (geestelijke) broertjes en zusjes van God die 
samengebracht zijn gezegd dat zij ZIJN VOLK zijn en dat God zich over hen ont-
fermt. Dat is PRECIES wat we in het Koninkrijk van God, zoals Jezus dat verkon-
digde, hebben zien gebeuren. Dat is waar Paulus het in Efeze 2:11-22 over heeft, 
als hij zegt dat de scheiding tussen Israël en de andere volken afgebroken is en zij 
in de Messias één zijn geworden.

Samenvatting van Gods plan met de wereld
We lezen hier in het eerste hoofdstuk van Hosea de samenvatting van het plan 
van God voor Israël en de rest van de wereld: het natuurlijke Israël zal worden 
vervangen door het Koninkrijk van God. De tien stammen worden op een natuur-
lijke manier uitgezaaid en opgenomen in de wereldbevolking, met de bedoeling 
om daar op een gegeven moment de geestelijke kinderen van het Koninkrijk van 
God uit te oogsten.
Ook al zal het koningschap van tienstammen-Israël weggenomen worden en zul-
len zij weggevoerd worden, Juda en deze nieuwe, geestelijke kinderen van Israël 
zullen weer met elkaar verenigd worden. Dat is in principe al gebeurd bij de eerste 
komst van Jezus Messias. Maar (ik loop een beetje vooruit op de dingen) omdat 
Juda als geheel daar niet aan wilde, zijn Juda alsook dit plan van vereniging, in de 
ijskast gezet voor bijna 2000 jaar. Om er te zijner tijd weer uitgehaald te worden. 
Inmiddels, sinds 1948, is Juda weer verzameld op haar plek als de staat Israël en is 
het wachten op het geestelijk terugkeren van Juda tot God, zodat zij in het Konink-
rijk van God één kan worden met de kinderen van het Nieuwe Israël.

De drie namen van de kinderen van Hosea zijn samengevat de boodschap van 
God door Hosea: vanwege de bloedschuld van de koningen en het volk van Israël 
en hun hoerige nalopen van afgoden, zal God zich niet langer ontfermen over Zijn 
natuurlijke volk tienstammen-Israël en hen zaaien onder de wereldbevolking, van 
waaruit Messias Koning Jizreël de geestelijke kinderen van God zal oogsten om die 
weer te kunnen herenigen met het Juda dat verlost is, dat is: niet door geweld of 
het zwaard. 

Dat betekent dat de toon nu is gezet. De gehele rest van Hosea zal gekleurd wor-
den en kan eigenlijk alleen maar goed begrepen worden door wat hier is neerge-
zet. We zullen dat dus steeds in ons achterhoofd moeten houden.
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3. Hosea 2 - God ontfermt Zich over 
niet-zijn-volk

De vierde profetie

Nu wordt de vrouw van Hosea als een levendige parabel gebruikt voor Israëls 
geestelijke staat.

Hosea 2:1 Klaag uw moeder aan, klaag haar aan,
want zij is Mijn vrouw niet
en Ik ben haar Man niet.
Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen,
en haar overspel van tussen haar borsten.
2 Anders zal Ik haar naakt uitkleden,
haar neerzetten als op haar geboortedag,
haar maken als de woestijn,
haar doen worden als een dor land
en haar doen sterven van de dorst.
3 Ook over haar kinderen zal Ik Mij niet ontfermen29,
omdat zij kinderen van de hoererijen zijn.

In principe wordt er hier gesproken over geestelijke hoererij, namelijk het dienen 
van afgoden. Maar dat ging zo’n beetje hand in hand met lichamelijke hoererij. 
Een voorbeeld hiervan is Ishtar, een Mesopotamische godin en hoer, die (onder 
andere) de beschermvrouwe was van prostituees. Zij werd geassocieerd met de 
planeet Venus en haar populariteit was universeel in het oude Midden-Oosten. 
Meer naar het Westen had zij de naam Astarte en die naam wordt dan ook een 
aantal keren genoemd in de Bijbel.30

29 Lo-Ruchama.
30 1 Samuel 7:3-4, 12:10, 31:10, Richteren 2:13, 10:6, 1 Koningen 11:5, 11:33, 2 Koningen 23:13.
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Dat was ook de reden waarom de Israëlieten zich niet door huwelijken mochten 
mengen met de andere volken. 

Deuteronomium 7:3 U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan: 
uw dochters mag u niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet ne-
men voor uw zonen.
4 Want zij zouden uw zonen van achter Mij laten afwijken, zodat zij an-
dere goden gaan dienen en de toorn van de HEERE tegen u ontbrandt 
en Hij u al snel wegvaagt.31

Dit soort vermenging hadden ze toch gedaan. Ze haalden vreemde vrouwen en 
vreemde goden het land binnen. Daarom geeft God hen waar ze om gevraagd 
hebben. Als zij zich willen vermengen met de afgodenvolken, dan zal God hen ook 
overgeven aan en vermengen met die afgodenvolken. Dan hebben ze het recht op 
een speciaal plekje in Gods heilige land verloren. 
Dat is te vergelijken met de volgende situatie: als jouw vrouw (of man) overspel 
pleegt, zijn wij over het algemeen ook meteen klaar met de relatie en mag die-
gene het huis uit. God is echter veel geduldiger gebleken met Israël, dan wij over 
het algemeen met onze partners zijn.

Alhoewel het ten huwelijk nemen van iemand uit een ander volk op zich nog geen 
hoererij is, leidt het wel tot geestelijke hoererij, omdat het in de praktijk gepaard 
ging met het overnemen van hun goden. Als de goden overgenomen werden, dan 
volgden daarop ook al snel tempel-prostitutie en andere vormen van lichamelijke 
hoererij.

De moeder is hier Israël en de kinderen zijn haar afvallige inwoners. De vergelij-
king is dat een man ook geen zin heeft om voor de kinderen van een andere man 
te zorgen. Op dezelfde manier wil God niet voor de kinderen van moeder Israël 
zorgen, omdat zij uit overspel geboren zijn. Dat wil zeggen: omdat zij andere go-
den nalopen.

Hosea 2:4 Want hun moeder heeft hoererij bedreven;
zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen.
Zij zegt immers:
Ik ga achter mijn minnaars aan;
die geven mij mijn brood en mijn water,

31 In het NT wordt in principe hetzelfde gezegd (2 Korinthe 6:14), maar dan gaat het alleen nog 
maar over Geestverwanten en niet meer over volksgenoten.
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mijn wol en mijn vlas,
mijn olie en mijn drank.
5 Daarom, zie, Ik ga uw weg met dorens omheinen,
Ik zal haar met een muur omgeven,
zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden.
6 Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen;
hen zoeken, maar hen niet vinden.
Dan zal zij zeggen:
Ik ga, ik keer terug naar mijn vorige Man,
want toen had ik het beter dan nu.

Dit is Gods manier van zeggen: zoek het zelf maar uit. Toen Adam en Eva zondig-
den riepen zij moeite over ons allen af. Je in het zweet werken en met pijn baren. 
Als Israël zondigt, dan roept ze ook ellende over zich af. 
Maar God geeft wel de mogelijkheid om tot inkeer te komen. We zullen verderop 
nog zien dat dit tot inkeer komen in Hosea sterk Messiaans geladen is. Hier wordt 
het al soort van aangekondigd of benoemd. 
Dit terugkeren naar haar vorige Man gebeurt NADAT Israël weggevoerd en over 
de akker van de wereld gezaaid is. Daarom betekent dit praktisch gezien dat zij 
(dat wil zeggen hun nageslacht) door de Messias als kinderen van God geoogst 
worden. Het zijn dus niet de toehoorders van Hosea die terugkeren naar God.

Hosea 2:7 Zíj erkent echter niet
dat Ik het ben Die haar gegeven heeft
het koren, de nieuwe wijn en de olie,
dat Ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb,
dat zij voor de Baäl gebruikt hebben.

God heeft Zijn volk zegen en voorspoed gegeven, net zoals een man voor zijn 
vrouw en gezin zorgt. Maar vervolgens maakt die welvaart dat mensen menen 
God niet nodig te hebben. Zij laten Hem daarom in de steek om er ineens vrese-
lijke dingen mee te doen. 
Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon! Ook in het Westen betekent wel-
vaart vaak dat men van mening is God niet nodig te hebben.
Israël zegt dat ze haar rijkdom van haar minnaars krijgt, terwijl God hier stelt dat 
HIJ daar juist voor gezorgd heeft.
Zo vinden wij in het Westen bijvoorbeeld ook dat wij onze welvaart te danken 
hebben aan onze minnaars Wetenschap & Technologie. Terwijl wetenschap en 
technologie iets is dat God voor ons in de schepping gelegd heeft om te ontdek-
ken en ten goede te gebruiken. Velen vereren Wetenschap nu als de Brenger van 
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alle Goeds, in plaats van God die ons de wetenschap gegeven heeft. Maar pas op. 
Minnaar Wetenschap heeft ook het plastic uitgevonden waar de oceanen mee 
vervuild worden. Zij heeft ook auto’s uitgevonden en manieren om olie en gas 
op te boren van de vreemdste plekken op aarde, die nu een enorme Co2-uitstoot 
geven. Zij heeft ook al het moderne oorlogstuig voortgebracht. Minnaar Weten-
schap heeft uitgevonden hoe je seks kan hebben zonder kinderen te krijgen en 
porno en een manier om dit wereldwijd en onbeperkt te verspreiden waardoor 
de mensheid momenteel aan een geestelijke en psychische SOA lijdt waar we niet 
meer vanaf komen. Het zal niet zo lang meer duren voordat deze minnaar ons de 
rekening presenteert van deze afgoderij.

Hosea 2:8 Daarom keer Ik terug
en neem Ik Mijn koren weg op zijn tijd,
en Mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd.
Ik ruk Mijn wol en Mijn vlas weg,
waarmee zij haar naaktheid moet bedekken.
9 Nu dan, Ik zal haar schaamte ontbloten
voor de ogen van haar minnaars,
en niemand zal haar uit Mijn hand redden.32

10 Ik zal al haar vreugde doen ophouden,
haar feesten, haar nieuwemaansdagen en haar sabbatten,
ja, al haar feestdagen.

Net als bij een scheiding. Dan zeggen de voormalige partners ook: ga jij voortaan 
maar voor jezelf zorgen. Zoek het maar uit. Het is gedaan met de pret.
Dit is ook een bepaalde manier van zeggen dat de (inhoudsloze) Israëlische ere-
dienst zal stoppen. Want ze behielden nog wel altijd een stukje Israëlisch cultu-
reel erfgoed, om het zo maar te zeggen. Voor de vorm deden ze nog wel allerlei 
rituelen, instellingen en gewoontes zoals God die ingesteld had door Mozes, maar 
het hart was eruit. Zo zijn er vandaag de dag ook kerken die nog in traditionele 
vormen door hobbelen, maar waar het licht feitelijk al gedoofd is.

En voor onze hele cultuur gaat de parallel ook op. Jullie vertrouwen op Rede en 
Wetenschap. Jullie denken niet dat je die dingen uit Gods hand ontvangt en dat 
je geen verantwoording hoeft af te leggen? Kijk maar eens waar het toe leidt als 
Ik jullie aan je eigen lot overlaat... Gaat afgod Rede en Wetenschap ons hier ook 
allemaal van redden als God zijn handen van ons aftrekt? 

32 Zie straks ook Hosea 5:14 waar God een Leeuw zal zijn van wie ‘niemand redt’. Het zal blijken 
dat de betekenis daar heel anders is.
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Onze cultuur heeft in de eerste plaats God vaarwel gezegd, omdat we het goed 
hebben en Hem niet nodig hebben. We behouden in eerste instantie wel de nor-
men en waarden en dit Christendom-Zonder-God heet dan humanisme. Maar het 
anker is daarmee losgeslagen en langzaam drijft die cultuur steeds verder af van 
Gods oorspronkelijke bedoelingen. Zaken worden steeds extremer en als we niet 
terugkeren naar de veilige baai, komen we in een storm terecht en lopen we stuk 
op de klippen.

Hosea 2:11 Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten,
waarvan zij zegt: Die vormen voor mij het hoerenloon
dat mijn minnaars mij gegeven hebben.
Maar Ik zal er een woud33 van maken
en de dieren van het veld zullen ervan vreten.
12 Ik zal haar de dagen van de Baäls vergelden,
waarop zij reukoffers aan hen bracht.
Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad
en ging achter haar minnaars aan,
maar Mij vergeet zij, spreekt de HEERE.

De vijgenboom die omgekapt wordt, is een bekend beeld dat Jezus gebruikt om 
het einde van Juda aan te geven.34 Bij Hosea betekent het praktisch gezien ook het 
einde van de zelfstandige natie Israël en de afvoering van de bevolking naar een 
ander land. 

Hier is duidelijk de verongelijkte partner aan het woord. Maar ineens wordt de 
toon anders:

Hosea 2:13 Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,
en het Dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,
als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.

33 Een bos in die tijd was veel meer een wildernis en een jungle dan de netjes aangeplante rij-
tjesbomen dat wij bos noemen. Het Hebreeuwse woord ya’ar kan ook struikgewas betekenen en 
dan zou je in dit verband meer aan ondoordringbaar struikgewas kunnen denken. Of wat wij een 
jungle noemen.
34 Zie Mattheüs 7:19, 21:18-22, Lukas 13:6-9.
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15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE,
dat u Mij zult noemen: mijn Man,
en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!
16 Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen
en aan hun namen zal niet meer gedacht worden.

Dit is weer een stukje van hoop en omkeer. Nu een stuk uitgebreider dan in vers 
6b. En dit moeten we (daarom) weer messiaans lezen. Want die omkeer voor Is-
raël, die komt pas als de Messias is gekomen. 
De woestijn is een beeld van de wereld buiten het land Israël. Het is de onbe-
woonde en onbewoonbare wereld, buiten het bewoonde en bewoonbare land 
van Israël. In het Bijbelboek Openbaring staat de woestijn voor ballingschap. Hier 
lijkt het er daarom op dat God zegt: ik heb een plan met jullie in ballingschap te 
voeren. Jullie willen hoereren met de afgodenvolken in de woestijn? Weet je wat? 
Dan zal ik jullie ZELF wel in die woestijn verleiden en jullie het loon geven dat je 
zoekt. Vertaald betekent dat: ik stuur jullie onder de volken waar je zo naar ver-
langt en van daaruit ga ik jullie (nazaten) weer tot Mij verleiden op een nieuwe 
manier.

Merk op dat de toehoorders van Hosea aangesproken worden, maar het feitelijk 
van toepassing is op hun nazaten. Dit is een heel gebruikelijke manier van spreken 
in de Bijbel, die voor ons westerse mensen echter vrij ongewoon is.

Uittocht Egypte als beeldspraak
Ook zien we hier een referentie naar de uittocht uit Egypte. God zal haar (uit 
Egypte) de woestijn in leiden en haar van daaruit (en daarna) haar wijngaarden 
geven (in het beloofde land). Maar hier is het beeldspraak. Het gaat om een gees-
telijke bevrijding, geen fysieke. En in vers 14 wordt er dan ook nog gezegd dat zij 
zal zingen als toen zij uit Egypte trok. Waarmee de vergelijking met de uittocht 
compleet is.

Dal van Achor
Hadden we zojuist gezien dat de naam Jizreël niet zomaar een willekeurige naam 
is, maar dat de geschiedenis die daaraan hangt, gebruikt wordt in het beeld van 
de profetie. Zo komen we nu de naam Dal van Achor tegen. Om de betekenis 
daarvan te begrijpen, moeten we de geschiedenis erbij zoeken die aan deze plaats 
verbonden is. Die is te vinden in Jozua 7. 
Achan had spullen gestolen waarvan God gezegd had dat die niet van hun vij-
anden afgenomen mochten worden en hij had daarover gelogen. Om die reden 
was Gods voorzienigheid van Israël vertrokken en kon Jozua het kleine vijandelijke 
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stadje Ai niet innemen. Je moet dat zo zien: als de rechterlijke macht waarmee 
God de afgodenvolken straft, corrupt geworden is, dan wordt die hele operatie 
een grote vertoning. Daarom werd Achan en zijn hele huis in het dal van Achor 
gestenigd en al zijn bezit en gestolen waar met vuur verbrand. En op de resten 
werd een grote steenhoop gemaakt. Dit was een schandvlek in de geschiedenis 
van de veroveringen van Israël, waar een herdenkingsplek van gemaakt was ter 
waarschuwing voor het nageslacht.

Nu wordt in Hosea deze schandvlek in het dal van Achor aan Israël gegeven als 
een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen dat zij uittrok uit Egypte... 
Wow.
Dus: de schandvlek van de ongehoorzaamheid aan God die tot de dood leidt, zal 
een deur van hoop worden.
Paulus zegt dat zo: het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van 
God is eeuwig leven door Jezus Christus.35 En er zijn enorm veel mensen die daar 
tot op de dag van vandaag nog regelmatig van zingen. 
Dat konden de toehoorders van Hosea uiteraard allemaal nog niet bedenken. 
Maar toch staat er zoveel als: de schande van de zonde die tot de dood leidt (zoals 
die in het geval van Achan), zal een deur van hoop worden... 
Als christen herken je onmiddellijk de messiaanse toon hierin. Jezus is onze schan-
de geworden. Jezus’ dood is onze hoop geworden. Jezus is de deur.

Deur van hoop
In Johannes 10 zegt Jezus letterlijk dat hij de deur voor de schapen is. 

Johannes 10:9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij 
behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Hoe komt Jezus daarbij, dat Hij de Deur is? Johannes zei er niet bij: opdat vervuld 
zou worden wat Hosea zei... enzovoorts. Maar gelukkig heeft hij het daardoor ook 
voor ons nog overgelaten, om pareltjes te ontdekken in het Woord van God, als 
we de moeite nemen om een beetje verder te kijken dan onze neus lang is. Jezus 
verwees naar Hosea 2:14 toen Hij dat zei.

Voor de toehoorders van Hosea klonken deze woorden alleen maar als: de onge-
hoorzaamheid, de schande, de zonde, de dood en de schaamtevolle herinnering 
die het monument daar van ons geeft... zal omgekeerd worden tot een deur van 

35 Romeinen 6:23.
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hoop. God kondigt daarmee zijn heil aan. Hij licht een tipje van de sluier op. Hosea 
en zijn tijdgenoten konden de volle verwerkelijking daarvan niet zien. Zij zagen de 
knop, wij de bloem. Zij moesten geloven en hopen, maar toch net zoals wij dat 
vandaag ook nog moeten doen, ook al weten we al zoveel meer. Want ook voor 
ons is nog niet alles uitgekomen, ook al loopt de wereld op zijn einde. 

De Bruidegom
Dan zal Israël God haar Man noemen, ofwel: de Bruidegom. En wat gaat er gebeu-
ren als Israël, daar in de woestijn ver weg van haar oorspronkelijke land, God haar 
Man gaat noemen? Als haar zonde die tot de dood leidt een deur van hoop wordt, 
waardoor zij het Huis van God (weer) kan binnengaan? Dan gaan er een heleboel 
geestelijke kindertjes in de woestijn van ballingschap geboren worden. Dan heeft 
de Baäl, die om kindoffers vroeg, mooi het nakijken. En laten we eerlijk zijn. Waar 
in de wereld wordt de Baäl nog vereerd? De Baäl heeft afgedaan. Die helft van de 
profetie is allang vervuld. Dan de andere helft ook. Het verstrooide Israël heeft 
christenen gebaard, nadat God haar daartoe in de woestijn verleid had.

Wat is het eerste wonder dat Jezus doet? Water in wijn veranderen tijdens de 
bruiloft te Kana.36 Feitelijk kondigde Jezus daarmee aan dat de oorspronkelijke 
bruidegom in gebreke is gebleven en hij de ware Bruidegom was, waar Hosea 2:15 
van spreekt. En dus noemt Johannes de Doper Jezus daarna dan ook als degene 
die de bruid heeft en de Bruidegom is.37

Als christen herken je het Messiaanse al vrij vlot in deze teksten. Maar zou je zon-
der die kennis al tot de conclusie kunnen komen dat het over de Messias gaat? 
Ik ben van mening dat dat inderdaad het geval is bij een goede en consequente 
lezing. Er is al gezegd dat de (nieuwe) Israëlieten met (het nieuwe) Juda verenigd 
zal worden onder het ene Hoofd Jizreël. Dat is zo Messiaans als wat. Als daarom 
hier, vanuit een iets andere insteek, wordt gezegd dat God het oude Israël in de 
woestijn zal brengen, om haar (nazaten) van daaruit te verleiden en haar te hu-
wen, dan zou dat ineens niet meer Messiaans zijn? Als het niet-door-het-zwaard 
verlossen van de kinderen van God van het Nieuwe Israël, uit de volken van de 
wereld en onder het Ene Hoofd Messiaans is, dan is het verleiden van dit Nieuwe 
Israël uit de woestijn dat ook. Er wordt alleen in andere termen gesproken over 
precies hetzelfde. Met de bedoeling om andere aspecten ervan te belichten. Maar

36 Johannes 2:1-12.
37 Johannes 3:29.
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 je moet de lijn doortrekken. Je moet de Messiaanse lijn van 1:11 doortrekken. ‘U 
zult Mij noemen: mijn Man’... dat gaat over God als Messias. 

Baäl
De term Baäl wordt regelmatig gebruikt in Hosea. Het is van oorsprong echter een 
neutraal woord en betekent Heer. Als zodanig kon het ook voor mensen (konin-
gen) gebruikt worden en werd het ook voor God gebruikt. In Hosea wordt de term 
daarom ook in het meervoud gebruikt (zoals in 2:12, 16 en 11:2) om er ANDERE 
heren, of (af)goden mee aan te duiden. Om een specifieke afgod aan te geven 
werd dan de (plaats)naam waar zij vandaan kwamen toegevoegd. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld in Hosea 9:10, als God de Israëlieten verwijt dat ze Baäl-Peor ach-
ternagingen. 
Om verwarring met al de goden van de volken te voorkomen zei God daarom te-
gen Mozes dat hij voortaan JHWH genoemd wilde worden (Exodus 3:14-15). Hier, 
in vers 15, zegt God nóg een keer heel expliciet dat Hij niet (meer) Baäl genoemd 
wil worden. Kennelijk is er een tijd geweest dat God (ook) zo genoemd werd, maar 
gaandeweg was die naam Baäl synoniem geworden voor afgodendienst.

Hosea 2:17 Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag
met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht
en de kruipende dieren op de aarde.
En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen.
en Ik zal hen38 onbezorgd doen neerliggen.

Op die dag is messiaans. De komst van de Messias wordt vergeleken met het aan-
breken van de dag. In vers 14 en 15 wordt die term ook gebruikt en vergeleken 
met de uittocht van Egypte. Dit zal nog veel vaker gebeuren in Hosea, onder an-
dere als het aanbreken van de dageraad.

Dieren
God zal een verbond met de dieren sluiten dat er op hen niet meer gejaagd zal 
worden, zodat zij onbezorgd kunnen neerliggen? Echt? Is dit een profetie over 
dieren?
Natuurlijk niet. Dit is beeldspraak. Het gaat over de kinderen van het Koninkrijk 
van God. 
Waarom? Probeer me maar te volgen...

38 Dat moeten dan de dieren zijn.
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Merk op hoe er tot vers 15 in enkelvoud gesproken wordt en het daarbij voort-
durend over moeder Israël gaat. In vers 16 wordt er in meervoud over de namen 
van de Baäls gesproken en in vers 17 wordt er nog steeds in meervoud gesproken. 
Logischerwijs zou je denken dat het in vers 17 dan ook nog steeds over die Baäls 
gaat. Die Baäls, dat zijn haar minnaars volgens vers 12. Maar aan HUN namen 
zal nu juist niet meer gedacht worden. Dan zou het ook nog over de kinderen uit 
hoererij geboren van vers 3 kunnen gaan. Maar daarvan werd gezegd dat God zich 
daar nu juist NIET over zal ontfermen. Dat doet ons echter weer aan de naam van 
Lo-Ruchama denken en DAARVAN werd in 1:11-12 gezegd dat zij onder leiding van 
het ene Hoofd broertjes en zusjes genoemd zullen worden. Het enige meervoud 
waar er hier sprake van kan zijn, zijn Ammi en Ruchama. Dat zijn de kinderen die 
niet meer uit hoererij met de Baäls voortkomen, maar die uit het huwelijk met 
de Man voortkomen. Net zoals dat bij Hosea ook het geval was toen hij een hoer 
trouwde en kinderen kreeg. 
Nogmaals en kortom: dit meervoud gaat niet over de moeder, niet over de Baäls, 
niet over de hoerenkinderen, maar over de aangenomen kinderen als Gods Volk, 
die voortkomen uit het huwelijk van de bruid met God de Man, ofwel de Bruide-
gom. 

En met deze kinderen sluit God dus een verbond. Klinkt dat bekend? Natuurlijk. 
Want wij weten al zoveel meer dan de toehoorders van Hosea. Niet veel later 
zal Jeremia hierover namelijk meer vertellen, dat het een nieuw verbond zal zijn, 
waarbij God zijn wet in onze harten zal schrijven.39 Nog weer later zal Zacharia 
zeggen dat het oude verbond verbroken zal worden.40 En op die manier wordt 
langzamerhand door de mond van de verschillende profeten steeds duidelijker 
wat de contouren zijn van het Messiaanse Tijdperk dat aan zal breken. 

Dieren van het veld
Dieren zijn (vaak) beelden van mensen in profetieën. Als het over schapen gaat, 
dan kunnen we dat nog wel bedenken. Maar als het over andere dieren gaat, geldt 
dit net zo goed. Op die manier wordt aangegeven om wat voor soort mensen het 
gaat. De dieren van het veld, zijn de wilde dieren en die staan in tegenstelling tot 
het vee. De ‘vogels in de lucht’ zijn vaak gieren.41 De kruipende dieren zijn onder-
kruipsels. Maar met al deze slechteriken en zondaren wordt een nieuw verbond 
gesloten. Wat voor verbond? Nou, dat er geen oorlog meer gevoerd wordt, geen 

39 Jeremia 31:31-32.
40 Zacharia 11:10.
41 Zoals bijvoorbeeld in Ezechiël 39:17.
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ruzie meer gemaakt wordt, dat zij vredestichters zullen zijn. Dat zij elkaar niet 
meer op zullen eten, maar vredelievend tezamen neerliggen.
Daarin herkennen we de profetie van Jesaja 11:6, waar de wolf neerligt bij een 
lam en een zuigeling bij een adder speelt. Jesaja gaat daarmee een grote stap 
verder en specificeert waar Hosea hier slechts naar heen wijst.

Dit gaat daarom over de tijd dat (grove) zondaars vrede zullen sluiten met elkaar, 
onder het ene Hoofd. Paulus was zo’n wolf die lammeren is gaan hoeden. In de fy-
sieke kerk is dat lang niet altijd het geval geweest, maar in het geestelijke Konink-
rijk van God is dat zeker al realiteit. En voor iedereen die met zijn hoofd en hart in 
dat Koninkrijk van God gaat wonen, kan dit hier en nu al waar worden.

Zwaard en strijd verdwijnen
Als 1:7 misschien nog niet voldoende was om duidelijk te maken dat oorlogsvoe-
ring, moord en doodslag niet de methodes van dit nieuwe Koninkrijk zullen zijn, 
dan moet dit vers het toch wel duidelijk maken. 
Voor wie beargumenteert dat deze vrede over de hele aarde nog niet aangebro-
ken is: klopt. Geestelijk is het echter al wel degelijk waarheid geworden in het 
Koninkrijk van God en elk mens dat zich afkeert van het kwade tot God is een de-
monstratie daarvan. Het Koninkrijk van God is echter nog niet ten volle op aarde 
neergedaald. Die dag komt nog als Jezus terugkomt.

En dan komt nu de liefdesverklaring:

Hosea 2:18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen:
ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht,
in goedertierenheid en in barmhartigheid.
19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen;
en u zult de HEERE kennen.

Deze dieren van het veld, of wij zouden zeggen: zondaars, die door de nieuwe 
manier waarop God hen verleid heeft in de woestijn met Zijn Liefde, die doen niet 
meer aan de hoererij en zijn een bruid geworden. Deze bruid wordt niet meer 
bepaald door natuurlijke afstamming, maar door gerechtigheid, goedheid en me-
dedogen. We praten hier uiteraard niet over de afvallige Israëlieten uit de tijd van 
Hosea, of zelfs degenen die iets later in ballingschap gevoerd werden... dit zijn de 
dochters van de hoererende Moeder. Dit zijn haar kinderen onder de volken van 
de wereld, die de afgoderij achter zich gelaten hebben en God zijn gaan dienen. 
Dit is voor de volle honderd procent messiaans.
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En het gaat overduidelijk niet over aardse zaken. Zij zal voor EEUWIG Gods bruid 
zijn. We hebben het ineens over eeuwig leven. Dit huwelijk is niet tot de dood ons 
scheidt, maar het is voor eeuwig. 

Kennen
Het woord kennen of yada in het Hebreeuws, wordt in de Bijbel ook gebruikt om 
er de gemeenschap tussen man en vrouw mee aan te geven. Dat is het één wor-
den in ziel en lichaam. Bijvoorbeeld in Genesis 4:1 als het gaat over Adam en Eva 
en zij zwanger werd.
De bruid zal de Heere kennen, dat is een pikante manier om aan te geven hoe in-
nig de band is tussen God en zijn nieuwe bruid en zoveel anders dan van hem af 
weten door je aan regels en rituelen te houden.

Hosea 2:20 Op die dag zal het geschieden,
spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren.
Ik zal de hemel verhoren
en die zal de aarde verhoren.
21 Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren,
en die zullen Jizreël verhoren.
22 En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien
en Mij ontfermen over Lo-Ruchama (dat is: Niet-Ontfermen; PS).
Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi (dat is Niet-Mijn-Volk; PS): U bent Mijn volk,
en hij zal zeggen: Mijn God!42

En BAM, dit is weer recht in je gezicht, hier heb je het! Mocht het tot nu toe nog 
niet duidelijk genoeg zijn, nu krijg je het Messiaanse helemaal uitgespeld. Het cir-
keltje is rond en we zijn terug bij de drie kinderen van Hosea. Maar de bedoeling 
is om hun namen als teken en beeldspraak op te vatten.
Laten we eerst nog even concluderen dat de poëtische opbouw van het verhoren 
van de hemel, naar de aarde en zo verder, gewoonweg schitterend is. Dat is een 
soort muzikale opbouw naar HET moment, DE grote climax... en dat is: Jizreël.

Jizreël is de eerstgeboren zoon van Hosea. Maar het gaat hier natuurlijk niet over 
Hosea’s zoon. Hosea’s zoon is een beeld van de Messias. En wat zegt deze tekst 
dan over de Messias Jizreël? Hemel en aarde zullen hem gehoorzamen. Alles zal 
naar hem luisteren en hem ‘verhoren’ als Hij iets zegt. 

42 Dezelfde strekking als Hosea 1:10; Dit wordt geciteerd in 1 Petrus 2:10.
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En hier heb je het letterlijk: Dochter Lo-Ruchama (Niet-Ontfermen) wordt in de 
aarde GEZAAID. Dat is zoals de tien stammen in de aarde van de wereldbevolking 
gezaaid zullen worden. En die aarde zal door Messias Jizreël vruchtbaar worden, 
omdat die aarde naar Hem hoort. 
Wat daaruit opkomt (de oogst van koren, nieuwe wijn en olie), zijn gelovigen uit 
de andere, niet-Joodse volken. Tegen dit Niet-Gods-Volk wordt nu gezegd: Mijn 
volk.

Gods hele plan met de tien stammen van Israël staat in de eerste twee hoofdstuk-
ken van Hosea in vette hoofdletters uitgespeld. Je kunt het haast niet missen, 
maar je moet wel even een beetje moeite doen om door de beeldspraak heen te 
kijken. 

Paulus citeert precies dit gedeelte in zijn brief aan de Romeinen, nota bene de 
aartsvijanden van de Joden.

Romeinen 9:24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de 
Joden, maar ook uit de niet-Joodse volken.
25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-Volk noemen: Mijn volk, en 
de Niet-geliefde: Geliefde.43

26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-
Mijn-Volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.44

In die eerste zin vat hij de hele betekenis van de eerste twee hoofdstukken van 
Hosea samen en hij citeert vervolgens de twee belangrijkste verzen die precies 
dat aangeven.

1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priester-
schap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 
opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis ge-
roepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder 
ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

43 Paulus volgt hier de Griekse vertaling van de Septuagint, waar het woord liefde gebruikt wordt 
in plaats van ontferming. Wat eigenlijk ook nog wel zoveel toepasselijker is in de hele beeldspraak 
van vrouw, hoer, bruid, man.
44 Citaat van Hosea 1:10.
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Petrus schrijft volgens 1 Petrus 1:1 aan ‘de vreemdelingen in de verstrooiing’, in 
wat nu Turkije, Griekenland en het Midden-Oosten is. Dat zijn dus de vreemdelin-
gen die uitgestrooid zijn over de wereldbevolking. En vervolgens zegt hij in 2:9-10, 
Hosea citerend, dat zij voorheen niet Gods volk waren, maar nu wel. 

Zowel Paulus als Petrus bevestigen daarmee dat het messiaanse en Messiaanse 
dat we tot nu toe gezien hebben in Hosea correct is. Ik vat het voor alle duidelijk-
heid nog maar een keer samen: de tien stammen van Israël zijn (vanwege hun 
eigen afvalligheid) onder de volkeren uitgezaaid met de bedoeling dat Messias 
Jizreël hun nazaten als geestelijke kinderen weer binnen zal halen, die hen daarop 
als Zijn bruid aan zal nemen.

Het plan met Juda zal echter anders zijn.


