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De informatie in deze catalogus is door Scholten Uitgeverij met grote zorg samengesteld. 
Desondanks is het mogelijk dat de teksten of afbeeldingen fouten bevatten. Aan de infor-
matie in deze catalogus kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Alle teksten en 
afbeeldingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of typefouten.

In deze voorjaarscatalogus ontdek je nieuwe uitgaven 
die hoop wekken, verdiepen en in beweging zetten. 
Boeken om sterker te worden in geloof, om eerlijk te 
kijken naar jezelf en om het leven lichter en rijker te 
beleven, met Hem als Bron.

Aan het begin van het jaar maken we vaak voornemens voor lichaam 
en ziel. We willen sterker worden, gezonder leven, rust vinden, en 
relaties nieuw leven inblazen. Soms zoeken we woorden voor wat ons 
bezighoudt, soms juist stilte om te luisteren. Boeken kunnen soms zijn 
als een hand op je schouder. Ze troosten, spiegelen en nodigen uit om 
in beweging te komen. 

Met deze catalogus hopen we je die richting te bieden. Verhalen en 
inzichten die je dichter bij de Bron brengen, die je bemoedigen waar 
het zwaar is, en die laten zien dat hoop kan opbloeien, zelfs uit as.

Met liefde presenteren wij deze catalogus.

Met hartelijke groet, 
Cees Scholten 
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Leiderschap is geen statische 
bestemming, maar een levende 
weg die je al wandelend ontdekt.

Prijs € 24,95
Genre Leiderschap
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 130 pagina's
Publicatie februari 2026 

Nur 707 
ISBN 9789083625676

Marketing
	) Leiderschaps-
evenement

	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media
	) Persbericht
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Leiderschap  
in beweging

Wat gebeurt er wanneer twee doorgewinterde leiders hun maskers 
afleggen? In Leiderschap in beweging nodigen Jan Pool en Jakob 
van Wielink je uit op een reis van innerlijke groei, waarin geloof, 
kwetsbaarheid en wijsheid samenkomen.

In openhartige gesprekken verkennen Jan en Jakob zeven thema’s die elke leider 
raken: groei en falen, visie, transitie, passie, stormen, nalatenschap en heling. Ze delen 
vanuit ervaringen in hun eigen persoonlijke reis in leiderschap en het decennialang 
optrekken met andere leiders. Ze laten zien hoe leiderschap ontstaat op heilige grond, 
daar waar verleden en toekomst, pijn en vreugde elkaar ontmoeten. Hun verhalen 
nodigen uit om kwetsbaarheid te omarmen als bron van onverwachte kracht.

Leiderschap in beweging is een ode aan bezield en gezond leiderschap.

Jan Pool (1954) 
is spreker, mentor en auteur van dertien boeken, waaronder De Kerk, 
Gods Meesterwerk en Mij ontbreekt niets. Hij begeleidt leiders in kerk 
en organisatie vanuit zijn passie om mensen te helpen leven vanuit hun 
identiteit in Christus.

Jakob van Wielink (1974) 
is leiderschapscoach en partner bij De School voor Transitie. Hij werkt 
wereldwijd met leiders en teams rond leiderschap en transitie, en is 
auteur van onder meer de bestsellers Taal van Transitie en De 5 wetten 
van transitie.

	) Twee ervaren leiders die hun wonden en wijsheid delen
	) Inclusief reflectievragen, Bijbelse diepgang en 
levensechte voorbeelden

Jan Pool en Jakob van Wielink

Leiderschap
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Een (H)EERlijk doeboek dat ons 
helpt én liefdevol ‘dwingt’ om 
naar je grote liefde te luisteren.
Jurrien en Janet ten Brinke (@oldschoolfamily.nl)

Prijs € 24,95
Genre Huwelijk en relaties
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 132 pagina's
Publicatie februari 2026

Nur 767 
ISBN 9789083625669

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
	) Release  
‘Week van de Liefde’
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Heb jij de was  
al gedaan?

Hoe houd je je relatie sterk te midden van werk, gezin, geloof en 
de drukte van alledag? En hoe betrek je God in de gewone, soms 
chaotische werkelijkheid van het dagelijkse leven als stel?

Heb jij de was al gedaan? is een eigentijds relatie-doeboek vol herkenbare thema’s, 
eerlijke vragen, Bijbelteksten en inspirerende opdrachten. Het nodigt koppels uit om 
stil te staan bij wat echt belangrijk is: samen praten, samen lachen, samen bidden en 
samen groeien.

De onderwerpen variëren van geloof, communicatie en intimiteit tot financiën, gezin, 
dromen en rust. Elk hoofdstuk bevat gespreksvragen, reflecties en creatieve ideeën die 
helpen om elkaar beter te leren kennen en dichter naar God toe te groeien.
Met bijdragen van ervaren sprekers en relatiecoaches Cor en Leonie van den Belt 
en Rob Kuijpers & Judith Oostenbrink, die hun inzichten delen over liefde, geloof en 
huwelijk.

Een prachtig vormgegeven doeboek dat koppels helpt om makkelijker met elkaar in 
gesprek te gaan en ruimte geeft aan geloof in het dagelijks leven.

Sander en Sylvia van Dijk
Sander en Sylvia van Dijk wonen in Zwolle. Ze delen een liefde voor 
muziek en aanbidding, en maken graag samen muziek voor God. Uit 
hun verlangen om gebeden, gesprekken en herinneringen vast te 
leggen, ontstond dit boek. Ze wilden bewust tijd nemen om te praten 
over geloof, huwelijk en de thema’s van het dagelijks leven, om zo te 
groeien naar elkaar en naar God. Na gesprekken met relatiecoaches, 
pastors en theologen groeide hun idee uit tot dit prachtige en toffe 
doeboek Heb jij de was al gedaan? 

	) Hét relatie-doeboek van 2026
	) Ook geschikt voor gespreksgroepen of 
huwelijkscursussen 

Sander en Sylvia van Dijk

Huwelijk en relaties
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Ontdek wijsheid van toen, 
voor het leven nu.

Prijs € 49,95
Genre Geschiedenis
Uitvoering softcover

Formaat 170 x 240
Omvang trilogie in box
Publicatie januari 2026

Nur 704/716 
ISBN 9789083581835

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
	) Promotiemateriaal 
beschikbaar

	) Tentoonstelling 
Christenen voor Israël

	) Bij aankoop code 
voor app

9 789083 581835
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De zin der dingen

In de Bijbel schuilt een wereld die zich niet uitlegt, maar zich 
openbaart. Niet in concepten of dogma’s, maar in beelden. Een 
lamp, een mantel, een kruik – alledaagse dingen die in de Bijbelse 
verhalendragers worden van een diepere waarheid.

De Zin der Dingen neemt je mee op een fascinerende ontdekkingstocht langs  
125 voorwerpen die ooit in handen lagen van herders en krijgers, profeten en priesters. 
Van klei tot koper, van tentdoek tot koningsmantel: elk voorwerp vertelt een inspirerend 
verhaal. In drie delen – leven met elkaar, leven met het land en leven met God – lees je 
hoe de oude Israëlieten betekenis gaven aan de wereld om hen heen. 

Een naslagwerk zoals je nog niet eerder hebt gezien - uitdagend, diepgaand en rijk 
geïllustreerd. De Zin der Dingen daagt je uit om met oosterse ogen te kijken en de 
Bijbelse verhalen die je dacht te kennen opnieuw te lezen. 

Jaap Bönker en Ruben Hadders
Jaap Bönker en Ruben Hadders zijn de drijvende kracht achter de 
Bijbelse Cultuur Stichting. Hun missie: de Bijbel opnieuw laten spreken 
in de taal van de oosterse beeldcultuur. De stichting beheert een 
unieke collectie van meer dan 500 voorwerpen zoals ze in de Bijbel 
beschreven worden.

	) Bijbelse symboliek in 125 tastbare voorwerpen
	) Een visueel en verdiepend naslagwerk in drie delen
	) Inclusief toegang tot een app met extra foto’s en uitleg

Jaap Bönker en Ruben Hadders

Geschiedenis
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Als Stian tijdens zijn vlucht op  
een verlaten eiland strandt,  
blijkt hij toch niet de enige 
bewoner te zijn…

Prijs € 14,95
Genre Jeugdboek
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 126 pagina's
Publicatie februari 2026

Nur 280 
ISBN 9789083581897

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
	) Promotiefilm
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De eilandvaarder

Stel je voor: je vlucht weg na een ruzie, belandt midden op zee en 
spoelt aan op een onbekend eiland. Geen bereik. Geen hulp. Alleen 
jij en de natuur. In De eilandvaarder beland je samen met Stian in 
een spannend avontuur vol stormen, geheimen en onverwachte 
ontmoetingen. Een survivalverhaal dat je niet loslaat.

Wanneer Stian na een heftige ruzie de rivier op vlucht in zijn motorbootje Blixem, raakt 
hij in een storm en spoelt aan op een onbekend eiland. Zonder telefoonbereik, zonder 
eten en zonder plan moet Stian zichzelf zien te redden in de wildernis.

Wat begon als een poging om onder zijn problemen uit te komen, verandert al snel in 
een strijd om te overleven. En alsof dat nog niet genoeg is, hoort hij ‘s nachts vreemde 
geluiden in het bos. Is hij écht alleen?

De eilandvaarder is een spannend survivalverhaal voor jongeren over het verlangen te 
verdwijnen en de kracht om terug te keren. Over familie, identiteit en de zoektocht naar 
je eigen stem.

Merel Wigger-ten Klooster
Merel is opgegroeid in Hasselt en woont inmiddels met haar gezin in 
het oosten van het land. Daar werkt ze al heel wat jaren met kinderen, 
ervaring die ze goed kan combineren met haar grote hobby: schrijven. 
De eilandvaarder is haar debuutroman.

	) Spannend, vlot geschreven en vol verrassingen
	) Voor avonturiers vanaf 12 jaar

Merel Wigger-ten Klooster

Jeugdboek
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Een warm en verdiepend boek 
over wie je bent in het licht van 
Gods hart.

Prijs € 19,95
Genre Geloofsopbouw
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 366 pagina's
Publicatie februari 2026 

Nur 707 
ISBN 9789083581880

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
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Er is over  
jou nagedacht

Wie ben ik werkelijk? En hoe ontdek ik mijn identiteit te midden 
van twijfel, verwachtingen en gebrokenheid? In een tijd waarin veel 
mensen worstelen met zelfbeeld en zingeving, wijst dit boek een 
andere weg: leren zien wie je bent in Gods ogen.

Er is over jou nagedacht is een inspirerend en pastoraal boek dat de lezer meeneemt 
op een reis van zelfontdekking in het licht van Gods liefde. Aan de hand van Bijbelse 
inzichten, persoonlijke overdenkingen en praktische vragen laat de auteur zien dat onze 
waarde niet bepaald wordt door wat we presteren of wat anderen van ons vinden, maar 
door hoe God naar ons kijkt.

Vanuit Psalm 139 en vele andere Bijbelgedeelten ontvouwt zich een beeld van een God 
die ons diep kent, ons gewild heeft en ons roept om te leven vanuit Zijn perspectief. 
Elk hoofdstuk nodigt uit tot reflectie en geloofsgroei. Dit boek is een bron van 
bemoediging voor iedereen die verlangt naar innerlijke rust en geestelijke diepgang.

Dick van Steenis
Dick van Steenis (1948) is al jaren een bekende bijbelleraar en spreker 
in Nederland. Ook schreef hij artikelen voor verschillende christelijke 
bladen. Al heel jong riep God hem om in Zijn dienst te staan, eerst 
als voorganger in Boskoop. Later gaf hij samen met Cornelis van der 
Dussen leiding aan Pinkstergemeente ‘Kom en Zie’ in Rotterdam, waar 
hij bijna zeventien jaar met vreugde functioneerde. Tegenwoordig is 
Dick regelmatig als adviseur betrokken bij allerlei gemeenten. In 2021 
verscheen zijn eerste boek De dood is abnormaal.

	) Een diep Bijbels en pastoraal perspectief op identiteit
	) Praktisch toepasbaar en geschikt voor groepsstudie

Dick van Steenis

Geloofsopbouw
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Een aangrijpende verhalenbundel 
over herinnering, hoop en Gods 
blijvende trouw aan Zijn volk.

Prijs € 19,95
Genre Geloofsopbouw
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 272 pagina's
Publicatie februari 2026

Nur 707 
ISBN 9789083581873

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
	) Christenen voor Israël
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De Bewaarder  
van Israël 

Wat blijft er over als oorlog, vervolging en onrecht alles lijken weg 
te nemen? En waar vinden mensen de kracht om te blijven geloven 
in Gods beloften?

In deze bundel verzamelt Marianne Glashouwer – Van der Lugt indringende verhalen 
die herinneren aan de duistere jaren van oorlog en vervolging, maar die bovenal 
getuigen van hoop en trouw. Ze vertelt over mensen die hun leven riskeerden om 
anderen te redden, over ontmoetingen met Joodse overlevenden en over sporen van 
Gods leiding door de geschiedenis heen.

Met een warme, eerlijke toon verbindt Glashouwer verleden en heden tot één geheel 
van herinnering en geloof. Haar verhalen nodigen uit om stil te staan bij Gods beloften 
aan Zijn volk Israël en om te ontdekken dat Hij ook vandaag nog waakt: de Bewaarder 
van Israël sluimert niet en slaapt niet.

Marianne Glashouwer-van der Lugt
Marianne Glashouwer is schrijver, spreker en bijbelleraar met een hart 
voor Israël. Ze werkte jarenlang voor Christenen voor Israël en schreef 
diverse artikelen en verhalen over geloof, geschiedenis en de Bijbelse 
verbondenheid tussen Kerk en Israël. In De Bewaarder van Israël deelt 
ze getuigenissen die raken en inspireren. 

	) Ontroerende verhalen van geloof en bewaring
	) Herinneringen die laten zien dat Gods trouw nooit 
verandert

Marianne Glashouwer-van der Lugt

Geloofsopbouw
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God wil niet alleen dat je sterk 
bent van buiten, maar ook van 
binnen.

Prijs € 19,95
Genre Sport/Geloofsopbouw
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 240 pagina's
Publicatie april 2026

Nur 707 
ISBN 9789083625683

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
	) Booktrailer auteur
	) Fitness-lijn ‘Mighty Fit’
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Mighty Fit  
– Sterk in Gods kracht

We zorgen goed voor ons lichaam: gezond eten, bewegen, rust 
nemen. Maar hoe vaak denken we eraan om óók ons geloof te 
trainen? In Mighty Fit – Sterk in Gods kracht laat Judith Dijkstra zien 
hoe fysieke en geestelijke kracht met elkaar verbonden zijn. God wil 
ons leren sterk te zijn. Niet alleen  in onze spieren, maar ook in ons 
geloof.

In dit inspirerende boek neemt Judith je mee op een ontdekkingstocht naar een 
gezonde levensstijl die lichaam, ziel en geest in balans brengt. Vanuit haar jarenlange 
ervaring in de sport én haar diepe geloof in Jezus laat ze zien hoe je sterker kunt 
worden in alle opzichten.

Aan de hand van bijbelverhalen, praktische oefeningen en persoonlijke getuigenissen 
helpt dit boek je om veerkracht te ontwikkelen, grenzen te verleggen en te groeien in 
vertrouwen op God. Want ware fitheid begint van binnenuit: in een leven geworteld in 
Zijn kracht.

Een bemoedigend boek voor iedereen die verlangt naar een geloof dat sterker wordt.

Judith Dijkstra
Judith Dijkstra is getrouwd en moeder van vier kinderen. Als fanatiek 
sporter weet ze wat het is om grenzen te verleggen, maar ook om 
stil te vallen. In die periode ontdekte ze wat het betekent om niet op 
eigen kracht te leven, maar op Gods kracht te vertrouwen. Vanuit haar 
achtergrond als sociaal werker en oprichter van Mighty Fit inspireert ze 
anderen om fysiek én geestelijk sterker te worden. Zie voor meer info: 
www.mightyfit.nl. 

	) Brengt geloof en gezondheid op  
inspirerende wijze samen

	) Met bijbelverhalen, praktijkvoorbeelden,  
recepten en oefeningen

Judith Dijkstra 

Sport/Geloofsopbouw

 Scholten Uitgeverij //  17

http://www.mightyfit.nl


Diepgaande antwoorden op 
actuele geloofsvragen. Eerlijk, 
scherpzinnig en vol Bijbelse 
wijsheid.

Prijs € 21,95
Genre Geloofsopbouw
Uitvoering hardcover

Formaat 148 x 210
Omvang 306 pagina's
Publicatie februari 2026

Nur 707 
ISBN 9789083632612

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
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78 moeilijke vragen 
van christenen

Hoe kan een liefdevolle God oordelen? Wat zegt de Bijbel over 
waarheid, wetenschap en gerechtigheid? En hoe houd je geloof en 
rede in balans in een veranderende wereld? Zulke vragen houden 
veel christenen vandaag bezig.

In 78 moeilijke vragen van christenen geeft Willem J. Ouweneel opnieuw heldere en 
doordachte antwoorden op vragen die gelovigen bezighouden. Na het succes van 77 
moeilijke vragen van christenen verdiept hij zich in nieuwe thema’s rond geloof, kerk en 
samenleving.

Met zijn kenmerkende helderheid, theologische diepgang en pastorale bewogenheid 
helpt Ouweneel lezers om complexe kwesties te begrijpen in het licht van de Bijbel. 
Geen gemakkelijke antwoorden, maar eerlijke reflecties die uitnodigen tot nadenken, 
geloofsverdieping en vertrouwen op God.

	) Bijbelse inzichten voor de vragen van vandaag
	) Voor zoekers, twijfelaars en gelovigen

Willem Ouweneel

Geloofsopbouw

Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de biologie, 
de filosofie en de theologie. Hij is emeritus-hoogleraar in de weten-
schapsfilosofie en in de systematische theologie. Hij heeft meer dan 
tweehonderd boeken op zijn naam staan en is een veelgevraagd 
spreker in binnen- en buitenland. Ouweneel ontvangt dagelijks vragen 
van christenen uit binnen- en buitenland, die hij met wijsheid en zorg 
beantwoordt. Uit deze correspondentie ontstonden ook de vragen voor 
dit nieuwe vervolg.
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Uitgelicht

9789083507347
€ 19,95

9789083401386
€ 19,95

9789083355092
€ 19,95

9789083534183
€ 18,95

9789083264257
€ 19,95

9789079859788
€ 17,95

Het echte leven: ik leef het ten volle, ik deel het én ik schrijf er over.  
Mijn hoofdpersonen leven een leven zoals jij en ik – heel gewoon, heel bijzonder.

Mirjam Kooijman

*per 1 januari 2026 zijn de prijzen van bovenstaande boeken met 1 euro verhoogd.

Mirjam Kooijman
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Highlights

9789083453040
€ 22,50

 9789083507316
€ 21,95

9789083269689
€ 18,95

9789083380476
€ 24,95

9789083468488
€ 17,95

9789083534169
€ 18,95

9789083534121
€ 21,95

9789083507378
€ 18,95

9789083264264
€ 24,95

9789083313047
€ 19,95

9789083534176
€ 19,95

9789083401317
€ 14,95

In deze selectie lichten we een aantal eerder verschenen titels uit die het afgelopen jaar 
veel werden gelezen en gewaardeerd. 

Ze geven een breed beeld van wat wij als uitgeverij mogen bijdragen aan geloofsopbouw, bezinning en ontspanning.

Uitgelichte boeken
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Hij zocht vrijheid. Zij zocht 
zichzelf. Wat ze vonden, stond 
niet op de kaart.

Prijs € 14,95
Genre Novelle
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 130 pagina's
Publicatie mei 2026

Nur 336 
ISBN 9789083632636

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
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Lef

Mirjam neemt je mee op roadtrip door Amerika waar vrijheid, 
heimwee en verlangen samenkomen. Marisa wil ontdekken wie ze 
is, los van haar ouders en hun verwachtingen. Met een camper trekt 
ze door Amerika, vastbesloten om het avontuur in haar eentje aan te 
gaan en haar heimwee eindelijk de baas te worden.

Maar als ze op dag twee al strandt langs de highway, stopt een nuchtere, zorgzame 
Hollander om haar te helpen. Thomas is net iets te charmant voor haar gemoedsrust en 
het laatste wat ze wil is een onverwachte reisgenoot.

Thomas wil nog een keer de vrijheid proeven voordat hij zijn plek inneemt in het 
familiebedrijf, Prins Fruit. Een eenvoudige roadtrip, dacht hij, tot de ontmoeting met 
een temperamentvolle Spaanse vrouw zijn zorgvuldig geplande route in de war schopt.
Een zakelijke afspraak lijkt de perfecte oplossing – zij kookt, hij rijdt. Maar tussen droge 
woestijnen, lege highways en adembenemende bergpassen blijken lef en liefde een 
stuk minder voorspelbaar dan de route op hun kaart.

Mirjam Kooijman
Mirjam is getrouwd, moeder van vier kinderen en woont met haar gezin 
in Katwijk aan Zee. Ze schrijft en werkt vanuit huis en geeft gastlessen 
en workshops. Op Instagram schrijft ze over haar leven (met Liv) en het 
geloof (@mama.mirjam). Mirjam Kooijman wordt gerekend tot één van 
de beste Nederlandse romanschrijvers.  
Eerder verschenen bij Scholten Uitgeverij haar succesvolle romans  
en het geschenkboek Leven met Liv. 

	) Een novelle om bij weg te dromen
	) Het liefdesverhaal waar iedereen naar uitkijkt

Mirjam Kooijman

Novelle
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Een hoopvol pleidooi 
voor een nieuwe start 
van evangelisatie. 

Prijs € 17,95
Genre Geloofsopbouw
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 132 pagina's
Publicatie maart 2026

Nur 707 
ISBN 9789083632605

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
	) Mediatour  
Johannes Reimer
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Gospelen

Waarom werpt evangelisatie vandaag zo weinig vrucht af? Waarom 
durven veel christenen nauwelijks nog over hun geloof te praten 
met vrienden, buren of collega’s? En wat betekent het eigenlijk 
om te getuigen in een samenleving die allergisch is voor religieuze 
propaganda?

De theoloog en missioloog Johannes Reimer gaat deze vragen niet uit de weg. In 
Gospelen onderzoekt hij waarom veel evangelisatie-inspanningen vastlopen en hoe het 
anders kan. Zijn antwoord: we moeten terug naar de oorsprong. Evangeliseren is niet 
overtuigen, maar vertellen. Niet druk uitoefenen, maar delen.

Reimer nodigt de lezer uit om opnieuw te leren gospelen: het vertellen van de verhalen 
van Jezus op een natuurlijke, menselijke manier. Vanuit zijn rijke ervaring als docent, 
onderzoeker en getuige in verschillende culturen laat hij zien hoe geloofscommunicatie 
weer geloofwaardig kan worden. Namelijk dicht bij de mens en dicht bij het hart van 
het evangelie.

Een inspirerend boek dat christenen bemoedigt en toerust om met vertrouwen te 
spreken over Jezus.

Prof. Dr. Johannes Reimer
Johannes Reimer (1955) werd geboren in Kazachstan en groeide op 
in de Sovjet-Unie. Na een radicale bekering tot het christelijk geloof 
werd hij een van de meest invloedrijke missiologen van Europa. Hij is 
professor aan de University of South Africa en directeur van de afdeling 
Public Engagement van de World Evangelical Alliance. Reimer schreef 
talrijke boeken over missie, cultuur en gemeenschap, en spreekt 
wereldwijd over authentieke en relationele vormen van evangelisatie.

	) Echt getuigen begint bij Jezus zelf
	) Voor iedereen die zoekt naar een natuurlijke manier om 
geloof te delen

Johannes Reimer

Geloofsopbouw
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Wanneer Evan als straf naar 
Australië wordt gestuurd, verliest 
hij alles wat hem lief is, zelfs zijn 
naam.

Prijs € 14,95
Genre Jeugdboek
Uitvoering hardcover

Formaat 148 x 210
Omvang 140 pagina's
Publicatie februari 2026

Nur 242 
ISBN 9789083625690

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
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De jongen die zijn naam 
niet mocht houden

Na de oorlog is Londen koud en grijs. Evan groeit op in armoede, 
zonder vader en met een moeder die alles doet om het gezin 
overeind te houden. Wanneer hij betrapt wordt op een diefstal, lijkt 
zijn toekomst voorbij. In plaats van een tweede kans krijgt hij een 
ticket naar de andere kant van de wereld: Australië, ‘het land van 
melk en honing’. 

Samen met honderden andere kinderen komt Evan terecht op Fairbridge Farm, waar 
harde regels en stilte regeren. Hij moet zijn verleden vergeten, zijn zusje loslaten en 
zelfs zijn naam inleveren. Alleen het mes van zijn vader, met daarin de woorden uit 
Jozua 1:9, helpt hem om moed te houden. 

Te midden van werk, eenzaamheid en angst leert Evan dat geloof niet betekent dat 
alles goed gaat, maar dat je nooit alleen bent. Zijn verhaal wordt er een van moed, 
vergeving en de stille kracht om vol te houden, zelfs aan de andere kant van de wereld.

Robin de Keijzer
Robin de Keijzer (1989) is een enthousiast en graag gezien jeugdleider, 
met een groot hart voor de jeugd. Al op jonge leeftijd werd hij 
geconfronteerd met de chronische ziekte MS, met als uiteindelijk 
gevolg dat hij volledig afgekeurd werd. Gedurende zijn zoektocht 
naar zijn nieuwe plek, heeft hij veel van God leren kennen, wat hij nu 
wil doorgeven aan de jeugd. Schrijven en vertellen is iets wat hij graag 
doet. In 2024 debuteerde hij met De jongen die met wolven vocht. 

	) Spannend, ontroerend en een op  
waarheid gebaseerd verhaal

	) Voor jonge lezers vanaf 12 jaar

Robin de Keijzer

Jeugdboek
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Het verhaal van de voorvader die 
je dacht te kennen

Prijs € 18,95
Genre Historische roman
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 402 pagina's
Publicatie april 2026

Nur 342 
ISBN 9789083534152

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
	) Promotie video

9 789083 534152
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Abraham – Kronieken 
van de Nefilim – Deel 4

Na de Grote Vloed bouwt de machtige koning Nimrod de Toren 
van Babel en verenigt de wereld in opstand tegen de Schepper. 
Maar God heeft andere plannen. Hij kiest een eenvoudige nomade, 
Abram, als volgende in de lijn van het Zaad van Belofte. Zal het 
Nimrod lukken om deze plannen te dwarsbomen en Abram voor 
altijd te doden? 

Abram vlucht naar Kanaän, een land van Nephilim-reuzen uit Genesis 6, waar de 
Wachters heersen als goden. Sodom en Gomorra zijn het brandpunt voor het volgende 
kwade plan van de Wachters voor het Zaad van de Slang. Een oorlog is onvermijdelijk. 
Wie kan recht brengen in een wereld vol verderf? 

Abraham is het vierde deel in de Kronieken van de Nefilim. Uniek voor deze mee-
slepende serie is dat het verhaal is gebaseerd op uitgebreid Bijbels en historisch 
onderzoek. Het boek geeft een nieuw en verrassend perspectief op de bekende 
Bijbelverhalen zoals de opkomst en ondergang van de toren van Babel, de romance 
tussen Abraham en Sarah en de fascinerende geschiedenis van Nimrod en Semiramis, 
zijn betoverend mooie maar meedogenloze koningin. En wat is er écht gebeurd met 
Sodom en Gomorra? 

Brian Godawa
Brian Godawa is auteur, christen en filmmaker. Zijn ervaring in de 
filmindustrie, samen met zijn passie voor God, leiden tot prachtige 
verhalen vol theologische diepgang. De Kronieken van de Nefilim zijn 
door hun fantasystijl geliefd bij fans The de Lord of the Rings en Narnia, 
maar gaan door hun Bijbelse en historische waarde nog een stapje 
verder dan een mooi verhaal. De boeken zijn ook prima los van elkaar 
te lezen.

	) Deel 4 van de Kronieken van de Nefilim
	) Meeslepende fictie, gebaseerd op Bijbelse historie

Brian Godawa

Historische roman
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Een getuigenis van 
hoop uit het hart van 
een verwoest land

Prijs € 22,95
Genre Oorlog/geloofsopbouw
Uitvoering softcover

Formaat 148 x 210
Omvang 360 pagina's
Publicatie april 2026

Nur 402 
ISBN 9789083632629

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
	) Booktrailer auteur
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Waar tulpen groeien uit as

Toen in februari 2022 de oorlog Oekraïne overspoelde, begon 
Iryna Kapitonova elke dag te schrijven — over angst en geloof, 
verwoesting en kleine wonderen. Haar woorden werden een stille 
vorm van verzet: getuigenissen van een vrouw die bleef geloven dat 
het leven sterker is dan de dood.

In Waar tulpen groeien uit as volgen we haar online dagboeknotities, verweven met de 
symboliek van de tulp: geplant in het donker, groeiend onder de grond, en toch telkens 
opnieuw bloeiend. In haar berichten doorweven met psalmen en gebeden, klinkt de 
overtuiging dat God aanwezig is, zelfs in het donkerste uur. 

Dit boek is geen politiek verslag, maar een indringend menselijk document. Kapitonova 
schrijft met eerlijkheid en geloof over moed te midden van angst, over het vieren van 
het leven terwijl de sirenes loeien, en over de overtuiging dat schoonheid uit as kan 
groeien.

Iryna Kapitonova
Iryna Kapitonova is lerares Engels uit Kyiv. Sinds het uitbreken van de 
oorlog deelt ze haar dagelijkse ervaringen en gebeden met duizenden 
volgers wereldwijd. Haar woorden zijn vertaald, gedeeld en gekoesterd 
als stem van hoop in een tijd van duisternis.

	) Een eerlijk en ontroerend getuigenis waarin  
geloof wortel schiet tussen puin en gebed

	) Een oorlogsdagboek dat Oekraïne dichterbij  
brengt dan het nieuws ooit kan

Iryna Kapitonova

Oorlog/Geloofsopbouw
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Joodse gebeden en rituelen  
voor iedereen toegankelijk 

Prijs € 24,95
Genre Jodendom
Uitvoering hardcover

Formaat 170 x 240
Omvang 200 pagina's
Publicatie april 2026 

Nur 716 
ISBN 9789083581804

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht

9 789083 581804
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Sjabbat aan tafel

Ontleend aan de werken van rabbijn ing. I. Vorst z.l. (in zijn eer)

Sjabbat aan tafel is het eerste deel in de serie Vorstelijk Jodendom 
en biedt gebeden en rituelen die joden en christenen kunnen 
gebruiken om thuis, met het gezin, de sjabbat te vieren.

Eeuwenlang heeft de kerk zich afgezet tegen joodse rituelen. Maar in onze tijd groeit 
onder christenen het verlangen om de wortels van het geloof te herontdekken. Het 
vieren van sjabbat is daarbij een betekenisvol startpunt.

Sjabbat aan tafel biedt een complete en toegankelijke handleiding voor iedereen die 
sjabbat wil vieren in huiselijke kring. Het boek is uitgegeven door het Rabbinaat in Den 
Haag en is een eigentijdse bewerking van Baderech van rabbijn Izak Vorst – aangevuld 
met een Nederlandse vertaling van de Book of Blessings door rabbijn R. Evers.

De gebeden zijn opgenomen in drie versies: Hebreeuws, fonetisch en Nederlands. 
Het resultaat is een compleet en toegankelijk handboek voor joden en christenen. Het 
nodigt uit om de sjabbat te beleven zoals deze bedoeld is in rust, verbondenheid en 
eerbied.  

Rabbinaat Den Haag 
/ ontleend aan de werken van rabbijn I. Vorst
Sjabbat aan tafel is uitgegeven door Rabbinaat den Haag en Stichting 
Gabad en ontleend aan de werken van rabbijn Izak Vorst (1938-2023). 
Vorst werd geboren in Rotterdam, overleefde als kind de holocaust en 
emigreerde in de jaren 60 naar Israël waar hij de opleiding tot rabbijn 
volgde. Enkele jaren later verhuisde hij terug naar Nederland waar 
hij een belangrijke rol speelde voor Nederlandse joden, o.a. door 
het oprichten van een joodse scholengemeenschap en een joodse 
gemeente in Amstelveen. 

	) Moderne versie van de Baderech en Book of Blessings
	) Voor joodse én christelijke huishoudens

Rabbinaat Den Haag

Jodendom
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Laat je meenemen in de woorden 
en beelden langs rouw en hoop 
en ontdek het Leven opnieuw 

Prijs € 24,95
Genre Geloofsopbouw
Uitvoering hardcover

Formaat 170 x 240
Omvang 186 pagina's
Publicatie mei 2026

Nur 714 
ISBN 9789083632643

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
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cover
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Verwonder je

Wat blijft er over als het leven knakt en zucht? Als rouw je stil 
maakt, vragen je overspoelen en je de weg even kwijt bent? 
Verwonder je begint precies daar: in het echte leven, met rafels, 
tranen, seizoenen die wisselen en een God die dichtbij blijft. Het 
boek nodigt je uit om opnieuw te leren kijken naar het kleine, 
het gewone, het heilige dat soms onverwacht oplicht.

In Verwonder je nemen Harmieke en Hiske je mee op een reis van het hart. In korte 
teksten, gedichten en woordspelingen die ruimte laten om te ademen, verweven 
ze rouw en hoop, verwonding en heling, donkerte en licht. Steeds weer klinkt de 
uitnodiging: je hoeft het leven niet alleen te doen. Hij loopt met je mee. 

Dit prachtig vormgegeven hardcoverboek is daarmee zowel een cadeauboek als een 
metgezel: om langzaam in te lezen, open te slaan waar je bent, te herlezen in nieuwe 
seizoenen. Voor wie verlangt naar verstilling, herkenning en sprankjes hoop die je weer 
laten glimlachen, zelfs, of juist, als je tranen stromen.

Harmieke van Eijk (@huisjevangoud) 
creëert en verbindt graag door tekst en beeld. In de natuur voelt zij 
zich thuis, net als bij haar gezin én bij Jezus. Hij is de grond onder haar 
bestaan. Door alles heen is zij verwonderd over wie Hij is, in alle lagen 
van het leven. 

Hiske van der Mark (@byhiscreation) 
is schrijver met een roeping om mensen door woord en beeld te 
verbinden met Gods liefde. Sinds 2021 leeft ze met long covid, wat haar 
dwong zich nog dieper te wortelen in de kunst van verwondering. 

	) Unieke combinatie van taal en beeld
	) Geloofstaal die eerlijk en hoopvol is

Harmieke van Eijk & Hiske van der Mark

Geloofsopbouw
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“Een crisis in je werk of 
leiderschap dwingt je 

ertoe om opnieuw de 
focus te pakken: wat is 
echt belangrijk, wie ben ik 
zelf, waar ga ik naartoe en 
door wie of wat laat ik mij 

voeden als leider?”
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Uit het boek: 
Leiderschap in beweging 
(Jan Pool & Jakob van Wielink)
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Rewired

Magazine

Prijs €12,50
Genre Magazine
Uitvoering softcover

Formaat 210 x 297 
Omvang 80 pagina's
Publicatie oktober 2025

Nur 707 
ISBN 9789083632650

Rewired brengt inspirerende verhalen, geloofsinzichten en maat-
schappelijke reflecties samen in een krachtig magazine. Met eerlijke 
interviews, verrassende inzichten, en artikelen die je inspireren om 
bewuste keuzes te maken op elk gebied van je leven. 

Het magazine Rewired is een samenwerking tussen Scholten Uitgeverij en 4M,  
een christelijke mannenbeweging die mannen aanmoedigt om te bouwen aan een 
stevig geloofsfundament in een roerige wereld. 4M kenmerkt zich door openheid,  
de moed om kwetsbaar te zijn en te vertrouwen op God. Die drijfveren zie je ook terug 
in dit magazine. De eerlijke verhalen van bekende en minder bekende Nederlanders 
laten zien dat het leven komt met rauwheid, maar ook met schoonheid. Ze moedigen je 
aan om te kiezen voor het goede, ook als dat weerstand oproept. Het magazine geeft 
je praktische inzichten op het gebied van gezin, vriendschappen, werk, gezondheid, 
actualiteit en geloof. Een bron van inspiratie om je relatie met God en anderen te 
verdiepen, en te bouwen aan een onwankelbare basis voor je leven. 

	) Magazine voor mannen,  
	 in samenwerking met 4M

	) Verschijnt twee keer per jaar

Magazine voor mannen

concept 
cover
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Een warm en hoopvol kerst-
magazine vol verhalen die laten 
zien dat God dichtbij is.

Prijs € 12,50
Genre Magazine
Uitvoering softcover

Formaat 210 x 297 
Omvang 80 pagina's
Publicatie oktober 2026

Nur 707 
ISBN 9789083632667

Marketing
	) Nieuwsbrief  
Scholten Uitgeverij

	) Social media 
	) Persbericht
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Magazine

Emmanuel

Wat betekent kerst wanneer het leven donker is, of wanneer de 
wereld om ons heen piept en kraakt? En waar vinden mensen licht, 
hoop en troost wanneer alles fluistert dat het tekortschiet?

In dit winterse magazine komen verhalen samen die raken aan het hart van kerst: 
Emmanuel - God met ons. De bijdragen voeren de lezer langs stille kamers en drukke 
straten, langs momenten van verlies, onverwachte gastvrijheid, nieuw leven en zacht 
kaarslicht. Soms klinkt er muziek door de pagina’s, soms de stilte van een verhaal dat 
precies op het goede moment binnenkomt.

Net als ons voorgaande kerstmagazine Noel ademt deze uitgave warmte, verstilling en 
verwachting. De vertellingen nodigen uit om stil te worden, om opnieuw te kijken naar 
de komst van Christus in een gebroken wereld, en om te ontdekken dat Zijn nabijheid 
vandaag net zo verrassend en werkelijk is als toen.

Hans en Elien Elderliesten
zijn de schrijvers van de verhalen in Emmanuel. In een toegankelijke, 
verhalende stijl brengen zij het kerstgeheim dichtbij: niet als iets van 
ver weg of lang geleden, maar als een werkelijkheid die doorwerkt in 
het leven van nu. Hun vertellingen zijn warm, menselijk en doordrenkt 
van hoop, met oog voor kwetsbaarheid én voor het licht dat juist daarin 
kan oplichten.

	) Verhalen vol licht, hoop en herkenning
	) Een sfeervol kerstmagazine voor  
	 de donkere dagen

	) Als cadeau voor jezelf, voor de ander,  
	 maar ook zeer geschikt voor kerken

Hans & Elien Alderliesten
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Een boek is als
 een tuin die men 
in zijn zak draagt.
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