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Bestaan wonderen?

Water wordt wijn

De genezing van de melaatsen
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Een medicijn tegen kanker. Wereldvrede. Geen honger meer of aardbevingen. Je
kunt dit rijtje waarschijnlijk moeiteloos aanvullen met nog meer gedroomde situa-
ties. Zullen ze ooit werkelijkheid worden? Je zou zeggen: dat vergt op z'n minst een
wonder van genezing, van compleet anders denken of wijzigingen in de opbouw van

de aardkorst.’Moet kunnen, zegt 60 % van de Nederlanders. Zij geloven in wonderen,

al zijn er maar weinig - zo'n 10 % - die een wonder linken aan God (onderzoek Trouw,
21 februari 2020).

‘Het wonder van Oekraine’: militair na 42 dagen gered uit kelder

‘Vrienden en familie vreesden dat hij was overle-
den, maar plotseling dook hij op in een kelder in de
buurt van Bachmoet. De Oekraiense militair Oleksej

Hordjejev zat er 42 dagen gevangen. Hij sliep

tussen de lichamen van omgekomen kameraden,
dronk uit een waterplas om te overleven en verloor

de helft van zijn gewicht.“Het is echt een wonder

wat er is gebeurd’, vertelt zijn pleegzus Anita Gim-

pelson, die al jaren in Amsterdam woont!
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Wat is een wonder?

Wonderen gebeuren elke dag: een baby die wordt geboren, de eerste vogel in de len-
te of de vondst van een verloren gewaande diersoort. Dat zijn zeker wonderen, maar
ze liggen wel in lijn met de natuurwetten die ons leven regelen, wetten van leven en
dood, zwaartekracht en seizoenen. We vinden ze uiteindelijk min of meer normaal.

Veel mensen zeggen dat een wonder ‘een wetenschappelijk onverklaarbare of bo-
vennatuurlijke gebeurtenis’is. Anderen noemen het ‘het ingrijpen door een hogere
macht’ Maar het is in elk geval een onverwachte en ongedachte brug tussen wat is
en wat je graag wilt. De gebruikelijke wetten die tussen wens en werkelijkheid in de
weg staan, blijken plots verdwenen en er komt ruimte voor iets nieuws: genezing,
geld of goedheid. Ineens word je na een scan ‘schoon’ verklaard, plotseling staat er
voldoende geld op je rekening of ontmoet je toch nog die langgezochte soulma-

te. Het wonder overvalt je, je had er niet op gerekend en al helemaal niet op deze
manier. Wonderen bestaan nog, ook nu. Ze openen een onverwachte deur en bieden
weer perspectief in je leven. Wonderen kleuren je leven licht en vrolijk.
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Onverwacht en ongedacht

Een wonder is een onverwachte en ongedachte brug tussen het mogelijke en het
onmogelijke. Een wonder kan je zomaar op een dag overvallen of overkomen: een
nieuwe lente of een nieuw geluid, een blikseminslag die jou net niet raakte, een
winnend lot of een helpende hand. Of een wonder overbrugt de afstand tussen een
lang gekoesterde wens en de harde werkelijkheid. Je hoopte al veel langer op die
onmogelijke genezing en plotseling bleek de tumor verdwenen. Je verlangde zo
naar een nieuwe liefde en na jaren zoeken ontmoette je hem toch nog. Een wonder,
want iedereen weet dat je niet vanzelf weer beter wordt en dat sommige ziekten
ongeneeslijk zijn. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat zijn de wetten van ons bestaan.
Alleen een wonder kan dan jouw gedroomde wens van genezing en de kille wer-
kelijkheid van je ziekte overwinnen. Een wonder zal de natuurkundige wetten - in
elk geval voor even - moeten opheffen. Onze kijk op wonderen is dat ze bewijsbaar
noch weerlegbaar zijn. Rekenen op wonderen is onverstandig. Rekening houden

met wonderen is heel verstandig.

Wonderen vormen de onverwachte en ongedachte brug tussen het mogelijke en het

onmogelijke. Ze zijn bewijsbaar noch weerlegbaar.

Dit boek gaat over de wonderen van Jezus. Wij gaan ervan uit dat die inderdaad
hebben plaatsgevonden. Als je gelooft in wonderen, geloof je ook in die andere
dimensie, geloof je ook in een hogere macht en wellicht ook in God. Geloof is geen
zekerheid die berust op overwegingen of afwegingen, maar op vertrouwen. De
Bijbel is niet gebaseerd op wonderverhalen; die staan er vooral in om ons geloof in
de almachtige God te versterken. We vertrouwen God als degene die anders is dan
de wereld en die zich toch in onze wereld laat zien. Wonderen vormen een manier
en een zekerheid om over Hem en over Zijn ingrijpen te kunnen spreken. Wonderen

verwijzen naar Hem en naar Zijn onbegrensde macht.
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Een wonder of mirakel is een indrukwekkende en rationeel onverklaarbare gebeurtenis.
Verschillende religies bevatten beschrijvingen van het plaatsvinden van wonderen en geven er

verschillende verklaringen voor, meestal door verwijzing naar een bovennatuurlijk wezen.

Kijk op wonderen

In de loop van de geschiedenis hebben verschillende denkers hun visie gegeven op
het fenomeen wonderen, geinspireerd door de tijd waarin ze leefden. Stephan de
Jong geeft in het boek Een kleine geschiedenis van het wonder (Middelburg, 2020)

een overzicht waaraan we de volgende korte schets ontlenen.

In het Bijbelse, antieke wereldbeeld werd de werkelijkheid gezien als de aarde met
een bovenaardse werkelijkheid, de hemel met engelen, en de onderaardse werkelijk-
heid, de hel met demonen. De invloed van zowel het bovenaardse als het onderaard-
se in de gekende werkelijkheid was een gegeven. Daarom was het transcendente in
dit wereldbeeld en het wonder als een ingrijpen van het bovenaardse heel gewoon.
Augustinus van Hippo (354-430) beschreef het wonder als volgt:‘lk noem datgene
een wonder, wat onbegrijpelijk lijkt te zijn en uitgaat boven de hoop of de macht
van hen die zich verwonderen. Het wonder gaat niet in tegen de Schepping, maar
tegen de menselijke kennis. Hij houdt vast aan de soevereiniteit van God en twijfelt
niet aan het bestaan van wonderen. Alleen al de schepping is een alles overtreffend
wonder. Hij legde een lange lijst aan van wonderen die in zijn tijd voorvielen. Thomas
van Aquino (1225-1274), een beroemd filosoof, denkt in dezelfde lijn: "Wonderen zijn
dingen die soms worden gedaan door een goddelijke kracht buiten de gewoonlijke
of vastgestelde orde van gebeurtenissen om.Volgens hem laat een wonder zien
hoe groot Gods macht is. Wonderen zijn een goddelijke weldaad, de onbegrijpelijke

daden van een onbegrijpelijk goede God.

Na de grote omwenteling in de filosofie, de Verlichting, kwam er een heel andere
visie op wonderen. Een van de filosofen uit die tijd, David Hume (1711-1776), was een
empirist; dat wil zeggen dat voor hem zintuiglijke waarneming de enige bron van
ware kennis is. Hume beweert dat er geen rationele argumentatie is voor wonderen.
Zijn definitie van een wonder is: ‘Een uitzondering op een natuurwet door een spe-
ciaal wilsbesluit van de godheid of door tussenkomst van een onzichtbare bewerker!
Natuurwetten zijn gestoeld op solide observaties, en daarom zijn wonderen niet
mogelijk. Een andere verlichtingsfilosoof, Immanuel Kant (1724-1804), definieert het
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wonder ruimer dan Hume: "Wonderen zijn gebeurtenissen in de wereld waarbij de
wetten volgens welke de oorzaak van die gebeurtenissen werkt ons totaal onbekend
zijn en soms onvermijdelijk onbekend blijven!

Kierkegaard (1813-1855) is een existentieel filosoof en theoloog die de onontwarbare
paradox predikt. De hoogste opgave van het menselijk kennen is: te begrijpen dat hij
niet begrijpen kan. Daarom doet hij geen ferme uitspraken en geeft hij geen definities
van een wonder. Hij geeft enkele benaderingen als:‘wonderen horen bij de tijd, niet bij
de eeuwigheid’ en‘wonderen zijn irritant, ze brengen mensen in verwarring!
Bultmann (1884-1976) was een theoloog uit de twintigste eeuw met grote invioed op
het moderne denken over wonderen. Hij neemt afstand van het antieke wereldbeeld
van hemel, aarde en hel. Hemel en hel komen niet voor in zijn denken. Daarom pelt hij
de Bijbelse wonderen af op zoek naar de betekenis voor de moderne mens. Volgens
hem passen wonderen niet in het huidige wereldbeeld. Daarom stelt hij:‘Men kan niet
het elektrische licht en de radio gebruiken, in geval van ziekte zijn toevlucht zoeken tot
medische en klinische middelen en tegelijkertijd in de geesten- en wonderwereld van
het Nieuwe Testament geloven!De invloed van Bultmann is zeer bepalend voor het
denken van nu over wonderen, bijvoorbeeld bij theologen als Carel ter Linden.

Je hoeft niet alles te reduceren tot materiéle en observeerbare zaken, beweert de
Nigeriaanse filosoof Ifeanyi Menkiti (1940-2019). Hij bepleitte een lossere kijk op de
werkelijkheid waarin wonderen ook hun plek hebben. In dat zogenaamde ‘dorpsden-
ken'is er naast het nuchtere weten ook mystiek weten, naast verklaarbare zaken zijn

er ook onverklaarbare zaken.

Vinden er volgens jou wonderen plaats? Heb je een voorbeeld?
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Wereldwonderen

Een verhaal apart zijn de zogenaamde wereldwonderen. Het zijn indrukwekkende

bouwwerken die de tand des tijds hebben doorstaan en getuigen van het menselijk

kunnen. Vanouds hebben we de zeven antieke wereldwonderen:

De piramide van Cheops

De hangende tuinen van Babylon
De tempel van Artemis in Efeze
De vuurtoren van Pharos

Het beeld van Zeus in Olympia
Het mausoleum in Halicarnassus

De kolos van Rhodos.

Alleen de piramide van Cheops is nog te bewonderen. Er is daarom sinds 2007 een

nieuwe lijst met wereldwonderen gemaakt die je ook nu nog kunt bezoeken:

Dit beeld van Christus de Verlosser staat
in Rio de Janeiro in Brazilié. Het is 38
meter hoog en staat op de 710 meter

hoge berg Corcovado.

Kijk via de QR-code hiernaast voor
meer informatie (en de plaatjes). De
wereldwonderen vallen buiten het
bestek van dit boek omdat het hier over
bouwwerken gaat en wij het hebben

over gebeurtenissen.

Chichen Itza in Mexico
Christus de Verlosser in Brazilié
Colosseum in Rome

Chinese Muur in China

Machu Picchu in Peru

Petra in Jordanié

Taj Mahal in India.
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Wonderen van nu

Een wonder overkomt je of maak je mee, onverwacht en ongedacht. Je kunt
een wonder niet afdwingen. In de Bijbel is Jezus vaak verantwoordelijk voor een
wonder, soms een profeet of een leerling van Jezus. Maar meer recent blijken

er ook nog wonderdoeners onder ons te verkeren en dan gaat het vooral over

wonderen van genezing.

Zo beweerde Jomanda uit Deventer in de jaren ‘90 van de vorige eeuw dat ze
mensen kon genezen. Ze verscheen in diverse radio- en tv-programma’s waar ze
flessen water instraalde. Het water kreeg vervolgens genezende krachten. Ook
hield Jomanda ‘healings’in de Evenementenhal van Tiel waar veel mensen op af
kwamen. Haar carriére eindigde voortijdig toen een bekende Nederlander die op

haar adviezen vertrouwde, overleed aan kanker.

Een andere wonderdoener was de inmiddels overleden Jan Zijlstra uit Hillegom. Hij
was een Nederlandse evangelist die aan gebedsgenezing deed. Hij richtte een kerk

op en belegde samenkomsten waarin hij mensen genas.

Tegenwoordig kun je ook voor een genezingsdienst
terecht bij de Frontrunners. Je ontvangt dan
‘krachtig onderwijs over Gods wil over genezing

en je geloof wordt gebouwd, zodat jij complete
genezing kan ontvangen!Daarbij verwijzen ze naar
teksten in Marcus 6:‘En allen die Hem aanraakten,
werden gezond. En Psalm 103 waarin staat dat het
altijd Gods wil is om iedereen van alle ziekten te
genezen. Het is dan wel verstandig om ‘meerdere

genezingsdiensten te bezoeken! Aldus de website.

Blijf je liever thuis voor een wonder? Kijk dan via de
QR-code op verwachteenwonder.nl. Daar kun je je
aanmelden voor een wonder.‘Verwacht een wonder
is een platform waar we Gods wonderbaarlijke
genezingen willen laten zien door woord en beeld:
getuigenissen die voor zich spreken. Wij geloven
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dat God in staat is een wonder in jouw leven te doen. Laat je gegevens hier achter,
zodat we in contact met je komen. Graag bidden we voor en met je en verwachten

een wonder!

In veel landen in Afrika en (Zuid)Amerika groeien Pinksterkerken en andere -
charismatische bewegingen razendsnel. Ze beweren dat je problemen als bij
toverslag verdwijnen als je maar in God gelooft. Elke dag voegen zich duizenden
(!) mensen bij deze kerken, hopend op een wonder. De gebouwen zijn te klein
om alle belangstellenden te bergen. In onder meer Harcourt, aan de kust van
Nigeria, wordt een megakerk gebouwd, de Hand of God Cathedral. Daarin passen
straks zo'n honderdtwintigduizend mensen! Wonderen staan in Afrika volop in de

belangstelling, veel meer dan in het nuchtere westen.

Vandaag worden wonderen in de westerse wereld meestal met de nodige scepsis
bekeken en nauwelijks meer geloofd of afgedaan als een psychologisch trucje.
Want die genezen mensen blijken later vaak gewoon weer ziek te zijn. En de
waaroms rond de wonderen zijn legio: waarom groeit een afgezet been niet weer
aan, waarom is mijn verkreukelde auto niet ineens weer gaaf en die puinhoop niet
weer een bewoonbaar huis? De reikwijdte en de houdbaarheid van wonderen is

kennelijk beperkt en de willekeur van wonderen groot.

‘Wij geloven in de wetmatigheid van de natuur en we vertrouwen daarop in al onze

beslissingen. Anders wordt het leven een chaos.’ Geldt dit voor jou?
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Wonderen verklaard

Maar als je gelooft in wonderen, hoe ontstaat dan zo'n wonder? Hoe wordt een
wens werkelijkheid? Wensen van vrede, herstel en liefde? Een‘normale’ oplossing
hebben we niet voor handen. Als dat wel zo was, hadden we het probleem allang
opgelost. Een wonder is een onverwachte brug: we hadden het zelf niet bedacht
of zelfs kunnen bedenken. Er komt zomaar een oplossing uit de lucht vallen of
ergens anders vandaan: uit een andere dimensie, een andere werkelijkheid. En het

onwaarschijnlijke, het onverwachte vindt plaats.

Wat daar gebeurt is niet verklaarbaar uit de gewone gang van zaken in de

wereld. Het gaat tegen de natuur(wetten) in en ze gaan de voor ons kenbare en
beheersbare orde van de natuur te boven. In onze huidige cultuur, waar alleen

telt wat waarneembaar en meetbaar is, zijn de wonderen allang de wereld uit.

De wetenschap gelooft slechts wat onze zintuigen waarnemen en we met ons
verstand kunnen verklaren. Ja, er kan toevallig iets onverwachts gebeuren, maar
wonderen bestaan niet. Ze passen niet in onze moderne wetenschapstheorieén die
uitgaan van natuurwetten. Wonderen zijn theoretisch uitgesloten. Ze kunnen niet
plaatsvinden, want als ze zouden plaatsvinden zijn het geen wonderen meer, maar

slechts uitzonderlijke gebeurtenissen.

Maar de wetenschap heeft niet het laatste woord. Het is een reductie van de
werkelijkheid. En een wonder is een gebeurtenis die haar oorsprong juist heeft in
een andere, een transcendente werkelijkheid. Een wonder overschrijdt de grens van
wat je met je zintuigen kunt waarnemen; het gaat boven onze werkelijkheid uit.

En christenen geloven dat een wonder het werk van God is. En nog nauwkeuriger:
het is te danken aan Gods rechterhand, Zijn sterke hand. Dat lees je bijvoorbeeld

in Psalm 98:1.Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft Hij verricht. Zijn
rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht.Rechts is
de voorkeurskant van God.

Het volgende schema geeft weer hoe links en rechts beoordeeld worden.
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Links staat voor het negatieve

en slechte

lemand links laten liggen: iemand

negeren.

Twee linkerhanden hebben: voor

iemand die onhandig is.

God plaatst bij Zijn eindoordeel de
schapen rechts: zij worden gered.
Maar de bokken links: zij zijn verloren
(Mattheus 25:33).

Vijandschap, falen en verlies.

Rechts staat voor het sterke
en positieve

lemands rechterhand zijn: zijn steun en

toeverlaat zijn.

Twee rechterhanden hebben: handig zijn

in iets.

Jezus zit in de hemel aan de rechterzijde
van Gods hemelse majesteit (Hebreeén

1:3): rechts als teken van macht.

Troost, zegen en overwinning (Psalm 110).

RLOPT DII

Een wonder is een gebeurtenis die vanuit een andere dimensie, een transcendente

werkelijkheid, naar ons toekomt.
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in de Colombiaanse jungle klinkt over de radio:

‘Wonder. Wonder. Wonder. Wonder.’

De hoop was al aan het vervliegen, toen vrijdag toch nog de vier inheemse kinderen
werden gevonden die veertig dagen lang door de jungle van Colombia doolden. Ze
bleken vijf kilometer van hun gecrashte vliegtuig te schuilen onder een zelfgemaakt

oneens
bladerendakje. (Bron: NRC, 11 juni 2023)

Toelichting: want ....

- eens

Ik geloof dat alle wonderen die Jezus deed 34

Geloof jij in wonderen? werkelijk zo gebeurd zijn.

Hoe vaak zie jij een wonder in je leven van vandaag? De mensen die met Jezus in Ik denk dat sommige wonderen van Jezus 1, 34
Kanadn optrokken, maakten regelmatig wonderen mee. Ze zagen Jezus wandelen niet echt (zo) zijn gebeurd.
op water, mensen genezen en zelfs doden levend maken. Hij genas patiénten met
een erkend ongeneeslijke ziekte als melaatsheid en maakte voor hen een normaal lk denk dat de wonderen die Jezus deed 1234
leven ineens weer mogelijk. Hij verschafte mensen ingrijpende nieuwe inzichten, symbolisch zijn en niet echt gebeurd.
die hun vastgelopen leven weer vlot trokken en waardoor ze weer een plek konden
gelop P Ik denk dat er vandaag ook wonderen 1234
innemen in de samenleving. Elk wonder was een sterk staaltje van Gods macht.
gebeuren.
Ik heb wel eens een wonder meege- 1234

maakt.

Waar zit jij ergens op de schaal of je gelooft in wonderen?

. . Lijkt me niet Waarschijnlijk
Kan niet waar zijn . Zeker weten waar
waarschijnlijk waar
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Wonderen bestonden in de - tijd van de - Bijbel kennelijk wel. Veel mensen maakten
het mee en spraken en schreven erover. Maar zie jij vandaag ook nog wonderen

om je heen gebeuren? Wonderen in het groot, zoals een wereldleider die stopt

met oorlog voeren of een remedie tegen de spierziekte ALS. Of in het klein: een
ongeluk dat net niet gebeurt of een promotie die je nooit had verwacht. Geloof in
wonderen schijnt weggelegd voor de optimisten in dit leven. Maar de pessimisten
(of realisten?) denken er heel anders over en zeggen: ‘Wonderen? Kom nou. Je weet
toch wel beter? Er verandert echt niets in de toestand in de wereld of mijn leven.
Het gaat alleen maar van kwaad tot erger. Zij zien de wereld aan allerlei rampen ten

onder gaan en lezen of kijken liever een van de vele dystopische romans en films.

Een wonder zou je kijk op de wereld en de mogelijkheden in je leven radicaal kunnen
veranderen. Een wonder biedt een opening naar een nieuwe werkelijkheid waar

het kwaad is overwonnen. Kwaad in de zin van ‘een ongewenste situatie’en ‘de
onmogelijkheid het goede te doen’ of ‘de beperkingen van ons denken en de natuur
Met een wonder gaat ineens het licht weer aan. Als wij een wonder zien, reageren we
met verbazing: ‘Hoe is het mogelijk. Dat kan toch niet waar zijn. Maar hoe dan?'Vaak
ook met schrik, aarzeling of met blijdschap:‘Maar dat is geweldig! Ik kan het haast
niet geloven!Al die reacties geven aan hoe ongewoon een wonder is. Het past niet in
ons verwachtingspatroon. Een wonder schudt onze routines en ons wereldbeeld op.
Soms maar voor even, soms ook voor langere tijd. Het kan zelfs je levensovertuiging

bepalen. Sommige mensen zijn door een wonder tot geloof gekomen.

Citaat: ‘De wereld heeft nooit gebrek aan wonderen, alleen aan verwondering.’

G.K. Chesterton. De kracht van verwondering. 2023.

Opbouw

Wonderen doen ertoe, ook vandaag. Dit boek gaat over wonderen die Jezus hier
op aarde deed. Deze wonderen zijn gezien en ondergaan door vele getuigen. Ze
zijn vanuit verschillende perspectieven beschreven. Ze zijn de moeite van het
bestuderen meer dan waard. In elk hoofdstuk staat een wonder van Jezus centraal,
zoals water dat Hij veranderde in wijn, een blinde die Hij genas of vijf broden en
twee visjes waarmee Hij een paar duizend mensen voedde.
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" Naud (1'1 jaar). Dat Stefan

- We geven eerst een beschrijving van het wonder, soms door de ogen van een
aanwezige, soms als een journalistiek verslag of nog weer anders.

- Daarna legt de dokter als medicus en/of wetenschapper uit wat het wonder
nou eigenlijk is: wat gebeurt hier nou feitelijk, wat was het probleem of
eventueel de diagnose, hoe loste Jezus het op en hoe kijken wij daar met de
(wetenschappelijke) kennis van nu tegenaan.

- De Bijbellezer leest met jou wat er in de Bijbel nog meer te vinden is over - een
aspect van - dit wonder.

- In'De vijfde dimensie’vind je de vaak verrassende visie en ervaring van een
kunstenaar of denker uit het hier en nu of een andere cultuur, plaats of tijd. Die
term vijfde dimensie staat voor het loskomen van de gebaande en bekende
wegen en geeft ruimte voor andere invallen of ingangen. Zo laten kunstenaars,
kinderen en andere creatieve geesten ons regelmatig zien hoe de zaken
er werkelijk voor staan en hoe zij verrassende oplossingen bedenken voor
ogenschijnlijk onontwarbare vraagstukken.

« Wij vroegen kinderen van groep 8 van Basisschool ‘De Spiegel’in Dalfsen
wat een wonder is en of ze er wel eens een hebben meegemaakt: hoe ziet
een wonder eruit? Geef eens een voorbeeld. Heb jij weleens een wonder
meegemaakt? Welk wonder zou jij graag meemaken? Hun uitspraken en die van

enkele andere kinderen vind je verspreid door het boek.

w11 £EN

gisteren de bal _op de.;dde'lr - L ‘ :
Iijri-‘tggenhield',.dgt iseen. .. : -
wornider. Want hij laat altijd

alle ballen door.
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‘Van een wonder vraag je je niet af of het kan, maar wat het van je moet!
(Willem Jan Otten in Zondagmorgen). Wij vragen bij elk wonder dat we hierna
beschrijven ook steeds wat dit wonder jou zegt over je kijk op de wereld om je
heen, wie je bent of wie God voor jou is.

- Tussendoor vind je vragen of stellingen die je denken prikkelen, een test om je
inzicht in jezelf te vergroten of een interessante of ludieke bron die nog weer
een andere kant belicht.

In en na elk hoofdstuk staan vragen om in je gezin, (Bijbelstudie)groep of
gemeente over het wonder door te praten. Daardoor kun je dit boek ook

gebruiken bij een gemeentethema of als onderwerp voor je (Bijbelstudie)groep.

Huishoudelijke mededelingen

Je hebt al wel gemerkt dat we steeds hij/hem/zijn gebruiken en zij en haar niet
noemen. Dat is uit louter efficiency bedacht. Ga ervan uit dat we ook jou als vrouw

willen aanspreken.

Verder maken we in dit boek gebruik van allerlei bronnen zonder er altijd expliciet
naar te verwijzen. De meeste informatie is zonder veel moeite te vinden op
internet. Soms tippen we je als we een bron (een boek of website, filmpje of lied) de

moeite van het lezen, bekijken of een bezoek waard vinden.
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4 Geloof jij in wonderen?

Maak de test uit dit hoofdstuk ‘Geloof jij in wonderen?’ Deel de uitkomst in de

groep en licht je keuzes toe. Worden jullie het eens?

Bij welk ander gedeelte uit dit hoofdstuk heb je nog een vraag of een opmerking?

Wat is een wonder? Noteer in steekwoorden jullie antwoorden op een flap-over/
bord.

In hoofdstuk 1 staat deze definitie:'Een wonder is een onverwachte en ongedachte

brug tussen het mogelijke en het onmogelijke! Past die bij jullie steekwoorden? Wat

wil je veranderen?

2 Effect van wonderen

Geef eens een voorbeeld van een wonder dat jij hebt meegemaakt of waarvan je
gehoord hebt.

- Wat deed dat met je?

- Welk wonder van Jezus spreekt jou het meeste aan?

- Wat verandert er in je leven(sopvatting) als je gelooft in wonderen?

- Voor welk wonder bid jij?

3 Genezingswonderen

Maak op een flap-over of bord twee kolommen. Noteer in de eerste kolom alle ar-
gumenten die jullie kunnen vinden voor het bestaan van hedendaagse genezings-

wonderen. En in de tweede kolom argumenten tegen.

Wat is jullie conclusie?
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